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We schrijven begin november, de warmte die niet alleen de zomer maar ook dit najaar 
kenmerkte heeft plaatsgemaakt voor regen, heel veel regen en de normale herfst 
temperaturen, het is tijd om terug te kijken naar het seizoen 2023 en vooruit te blikken 
naar 2024

De Pampusklasse beleefde weer een fantastisch jaar. De reguliere landelijke evenementen zijn 
over het algemeen met grote velden goed bezocht. In Arjen Kort en Anne Heerschop, zeilend 
in de P419, hebben wij twee nieuwe kampioenen waar wij trots op mogen zijn, nog niet eerder 
wist dit team de nationale titel in de Pampus te bemachtigen.
Door tijdens het NK constant te zeilen en de minste foutjes te maken veroverde zij de fel 
begeerde titel. Thomas Allart en Bart la Grouw werden in de P330 voor de derde keer in 
successie Nederlands Kampioen sprint op de Kaag. Een geweldige prestatie die nog niet eerder 
is geëvenaard.

De Pampusklasse mag zich verheugen in een enorme belangstelling. Dit jaar werden maar 
liefst 25 Pampussen verkocht en verwelkomen wij weer een groot aantal nieuwe leden en 
donateurs. Daar waar het zeilen in zijn algemeenheid in populariteit afneemt gaat die vlieger 
binnen de Pampusklasse niet op, het gaat ons voor de wind! 

Zoals u tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft kunnen vernemen is het aantal leden, 
donateurs en adverteerders nog nooit zo groot geweest, op dit moment is deze groep met 384 
geregistreerde adressen het grootste ooit. Het is goed te zien dat de verjonging binnen de klasse 
verder doorzet, steeds meer jongere zeilers weten de weg naar de Pampusklasse te vinden. 

Wat gaat 2024 ons brengen: Het NK Sprint zal van 25 t/m 26 mei op het Zuidlaardermeer 
worden verzeild. Voor het NK moet u dit jaar van 29 augustus t/m 1 september naar de KWVL 
- Loosdrecht toe. In 2024 bestaat de Pampusklasse 90 jaar, de Pampusclub 65 jaar en zeilt als 
ik de wandelgangen mag geloven ons erelid Pieter Boelsma 55 jaar Pampus. 

Om dit op gepaste wijze te vieren wordt er op en rond het Sneekermeer een jubileum evenement 
georganiseerd met het thema Verleden – Heden – Toekomst. Het jubileum wordt 13 juni ‘s avonds 
in het Fries Scheepvaart Museum met een tentoonstelling over de Pampusklasse geopend. 

Tijdens deze tentoonstelling, onder het motto “Terug naar de Toekomst” wordt de geschiedenis 
van de Pampus in woord en beeld weergegeven. Op vrijdag, zaterdag en zondag zeilen wij op en 
rond het Sneekermeer in het heden rond. 
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Zondag 14 januari 2024
Winterwedstrijden gevolgd door Pampus nieuwjaarsborrel 16.00 uur 
voor alle Pampusleden en donateurs Sociëteit KWV “Loosdrecht”
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Steeds meer jongere zeilers 
weten de weg naar de Pampusklasse te vinden
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Op zaterdagavond zal het Pampusdiner in it Foarûnder plaats 
vinden. Met de uitbater hebben wij een mooi menu besproken. 
Tijdens het het diner blikken wij met een verrassing vooruit 
naar de toekomst. 

Zet de data (13 t/m 16 juni) alvast in uw agenda, 
dit evenement mag u niet missen.

Dit jubileumevent kent een behoorlijke begroting die wij met 
sponsoring moeten zien rond te krijgen. Mocht u een extra 
financiële bijdragen willen leveren neemt u dan contact op 
met Rob Aukema, Alwin Lochorn of ondergetekende, wij zijn 
binnen de Lustrumcommissie belast met het sluitend krijgen 
van de begroting. In dit Pampusnieuws leest u verderop meer 
over het programma van het jubileum.

algemene leden vergadering van 25 november
Ebe van der Spek heeft medio oktober het bestuur laten 
weten dat hij in verband met gezondheidsproblemen de 
voorzittershamer niet van mij over gaat nemen. Hierdoor is 
de ALV gevraagd om mijn termijn met een jaar te verlengen 
zodat wij weer rustig op zoek kunnen gaan naar een opvolger. 
Het bestuur wenst Ebe een voorspoedig verder herstel toe.

Tijdens de ALV van 25 november jl. heeft het bestuur Jack 
Kamminga als dank voor al zijn inzet en werk voor de 
Pampusklasse onderscheiden met het Erelidmaatschap. Het 
bestuur is van mening dat deze onderscheiding Jack na zijn 
jarenlange inzet voor onze klasse meer dan toe komt De 
benoeming werd door de vergadering unaniem met een groot 
applaus bekrachtigd. 

Op de Kaag verwelkomen wij Reinout van Gelder (P429) als 
de nieuwe regiocommissaris. Het bestuur dankt J.P. Prins 
voor de promotie van onze mooie klasse in de Kaag regio die 
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goed aan het groeien is. Deze winter gaan we samen met de 
regiocommissarissen om de tafel om te bespreken waarmee 
wij de regio’s kunnen ondersteunen.

Ook de Easyweek commissie zal in 2024 in een nieuwe 
samenstelling gaan opereren. Met een grandioze afsluiter 
in Newport style voltooiden Lukas Arends, Evelyn van Leur, 
Eltjo Heddema, Pieter Vinks, Manfred Schepers en Jan Wilkens 
hun internationale Easyweek trilogie. Ze hebben het geweldig 
gedaan, hulde en dank hiervoor. 

Achter de schermen wordt het nieuwe team al opgetuigd. 
Harold Kamphuis en Rene Middelweerd (P427) en Sander 
Jorissen (P442) gaan de volgende Easyweek organiseren. Zij 
zijn nog op zoek naar een of twee Pampusmannen of vrouwen 
om de Easyweek commissie te versterken. 

Wanneer dit Pampusnieuws bij u op de mat valt hebben we 
als het goed is de eerste winter wedstrijd weer achter de rug.

Nog even en de kerstdagen en het nieuwe jaar staan weer voor 
de deur. Tijd voor bezinning, wij leven in Nederland in een soort 
van reservaat waar soms best het een en ander op aan te merken 
is maar in vergelijking met de oorlogen en crises om ons heen 
leven wij met z’n allen in het paradijs op aarde. Laten wij dit 
koesteren en daar wij een steentje bij kunnen dragen aan het 
welzijn van mensen in deze rare wereld dit vooral niet nalaten.

Zondag 14 januari heffen wij graag samen met u het glas op een 
gezond en voorspoedig 2024. Aanvang receptie aansluitend op 
de Winterwedstrijden rond 16.00 uur. Locatie KWVL – Loosdrecht.

Ik wens u mede namens het bestuur prettige feestdagen en 
een gezond en voorspoedig 2024 toe. Met vriendelijke groet,

Peter Hoogendam, voorzitter 



en een uiterst boeiende toelichting door Maartje werden wij steeds enthousiaster. 
Hadden wij daar aan mee mogen werken? wat leuk! Veel creatief denkwerk en 
speurwerk naar de juiste fotolocatie blijken vooraf te gaan aan de compositie van 
elk beeld. Het Friese waterlandschap stond centraal, wat overigens niet betekent 
dat alles per se in Friesland gefotografeerd is. Zo blijkt het landschap op de Duitse 
eilandengroep Halligen meer op het Friesland van toen te lijken dan Friesland zelf. 

Wij konden niet wachten totdat we alles mochten zien en waren enorm onder de 
indruk van het resultaat. De doeken hebben groot formaat wat ze nog indringender 
maakte. Centraal het masterpiece Roekoepolle. Alle boten en elementen komen 
samen in één totaalbeeld wat er echt en toch ook magisch uitziet omdat het heden 
en verleden verenigd. En de lichtinval? Dat is helemaal goed gekomen. 

Wie nu denkt dat Maartje alleen historische taferelen herschept heeft het mis.  
Met Kwelder Sneek heeft ze een eerste scène geconstrueerd van de serie De zee 
vrij spel?, waarin ze de toekomst probeert te verbeelden. Stuk voor stuk zijn alle 
kunstwerken boeiend en je kunt er eindeloos naar kijken en verrassende ontdekkingen 
doen. Alle aanwezigen waren laaiend enthousiast en er werden direct enkele doeken 
verkocht. Deze tentoonstelling duurt nog t/m 25 februari 2024 en is een absolute 
aanrader voor iedereen. Haast u, het is de moeite van een rit naar Sneek meer dan 
waard!
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De wereld door de ogen van 
beeldmaker
Maartje roos
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Dit was de laatste kans om een Pampus toe te voegen en het 
kunstwerk op tijd te voltooien. Dus aan het werk en het water op! 

De bemanning van de Pampus moest wel in gepaste kledij, het 
ging immers om vroeger, dus wij kregen een bruine ribbroek en 
een soort kiel met spencer en een pet toegeschoven. Maartje 
keek bezorgd naar mijn blonde haren, dat paste helemaal niet 
en eigenlijk had ze liever twee mannen aan boord. Geen nood, 
zeilmannen genoeg om ons heen en Henk Wymenga was de 
gelukkige. Snel omkleden en toen stapten de twee boertjes 
in Pampus 4. Maartje met camera bij Peter Hoogendam in 
de sloep. Maar toen. Omdat het eindresultaat van de foto 
eigenlijk al bepaald was voordat hij was gemaakt, waren 
zonnestand en windhoek heel belangrijk. Voor het ideale shot 
kwam de wind van de verkeerde kant en de felle zon stond ook 
niet goed. Dat betekende eindeloos overstag en heen en weer 
varen met alle zeilstanden, een Sprintkampioenschap was er 
niets bij. De mannen kregen het warm onder hun wollen pet.

Anderhalve maand later troffen we elkaar weer, op de 
drukbezochte opening van de expositie in het centrum van 
Sneek. Na een lovende toespraak van directeur Hester Postma 
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onder Maartjes handen veranderen 
foto’s in een schilderij

Het water iS immerS De mooiSte 
Spiegel Die er iS

Tijdens de Easyweek vroeg de voorzitter of wij met 
Pampus 4 wilden meewerken aan een fotosessie voor een
kunstproject. of we dan morgen wat vroeger konden 
komen want het moest voor de start plaatsvinden. dat 
laatste was wat minder Easy maar ja, voor kunst en 
klasse moet je wat over hebben. 

De volgende ochtend maakten wij aan de Pampustafel kennis 
met artistiek fotograaf Maartje Roos, een enthousiaste jonge 
vrouw die vertelde over haar aanstaande expositie ‘Waterspiegel’ 
in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek. Maartje gebruikt 
haar fotocamera zoals een kunstschilder verf gebruikt. Door 
verschillende elementen van haar fotografie te combineren 
creëert zij een nieuwe werkelijkheid, soms realistisch en soms 
onwerkelijk, opgebouwd in lagen met eigen, unieke foto’s en 
haar eigen interpretatie. 

Roekoepolle
Ze liet ons haar schets zien voor het kunstwerk ‘Roekoepolle’ 
over het vroegere starteiland van de Sneekweek. Deze 
oude ‘graspol’ is mettertijd door het water weggeslagen. 
Maartje wilde zeilschepen uit verschillende wedstrijdklassen 
fotograferen die sinds het begin bij de Sneekweek betrokken 
waren. Maar in de Sneekweek zelf woei het zo hard, dat 
wedstrijden werden afgelast. En als er werd gezeild, scheen 
de zon niet of stond de wind verkeerd voor haar beeld.  
De expositie zou al in oktober open gaan en alle boten waren 
inmiddels in individuele sessies gefotografeerd. 

Maartje roos (1986) uit Heerenveen studeerde cum laude af aan de Fotoacademie 
Groningen in 2010. Sindsdien nam zij deel aan tientallen exposities in binnen- en 
buitenland en won zij meerdere prestigieuze prijzen. Haar zorgvuldig gecom-
poneerde beeldcreaties zijn een spiegel voor de kijker. Soms om terug te kijken, 
naar 100 jaar geleden bijvoorbeeld. Of juist een blik op de toekomst: hoe ziet onze 
omgeving er dan uit? In deze expositie geeft Maartje Roos een inkijkje in haar 
reflecties, haar inspiratie en haar werkwijze. Met het water als verbindend thema. 
Het water is immers de mooiste spiegel die er is.

de ‘roekopolle’ is een 
oude graspol

Door SanDra DijkSman



Geen idee, uniek talent, van jongs af aan al een goede 
begeleiding van vader Jos en tal van andere feiten waarmee 
we verklaren waarom wij dat in ieder geval niet kunnen. 
Maar anders gezegd, wat kunnen we als zeiler doen om tot 
topconcentratie te komen dan? Een goede voorbereiding 
is daar één onderdeel van, en net zoals Max zorgen dat de 
spullen perfect zijn afgesteld. Maar alle voorbereidingen, 
conditie, ervaring, samenwerking en tal van andere facetten 
daargelaten, er is nog meer.

in het moment zitten
Hoe kunnen wij zo goed mogelijk aan de start verschijnen in 
de Pampus, zodat we ons top kunnen concentreren? We willen 
weten wat ons te wachten staat. Welke zeilen moeten erop, 
wie gaat er met me mee? Hoeveel wind komt er? Als zeiler 
vind ik het eigenlijk grotendeels irrelevant wat er voorspeld 
is. Je moet op de plas toch op het moment zelf met de vlagen 
van dat moment de keuzes maken. Die vlagen worden toch 
nooit voorspeld via Windguru of Windy. De grote lijnen: ja 
natuurlijk, maar de details waar onze wedstrijdjes op beslist 
worden: nee. Je moet in-het-moment zitten, wedstrijden zijn 
momentopnames. Soms zijn er maar 1 of 2 momentjes tijdens 
een potje en dan moet je er zijn. 

Als je de concentratie kan opbrengen zo gefocust te zijn dat je in 
het moment zit, dan krijg je een situatie waarin je focus uitgaat 
naar wat er toe doet. Dat is alles negeren wat niet bruikbaar is 
en alleen de dingen bekijken, in je opnemen en benoemen aan 
boord die je op dat moment vooruit kunnen helpen. Het is ook 
een kwestie van heel veel kunnen zien en tegelijkertijd weten 
dat je afhankelijk van de situatie moet terugschakelen door je 
slechts op één of twee punten te concentreren. 

Het gewoon, doen!
Daarvoor is zo’n intense concentratie nodig, dan hoef je je 
werkelijk geen seconde te vervelen. Daarvoor moet je overzicht 
hebben en met name rust, focus en overtuiging in wat je ziet 
en het lef hebben om tegen je emoties/aannames in keuzes 
te maken. Hoe beter de overtuiging is, des te makkelijker 
worden de keuzes. Soms zijn het dialogen die je hebt voordat 

je eindelijk een keuze maakt, andere keren is er geen enkele 
interne discussie maar ‘doe je het gewoon’. Wellicht begin je 
dan langzaam al wat op Max te lijken. 

Het zijn vaak de beste momenten, om onbewust in een paar 
oogwenken alle opties te overwegen en zonder ‘nadenken’ je 
keuzes te maken. Hierna kun je weer met meer overtuiging 
de volgende keuzes maken, met vertrouwen stapel je het 
ene goeie moment op het andere. Vervolgens ontstaat er 
een ritme, in het ideale geval komt je in het ritme tijdens 
de kampioenschappen. Het is een herkenbare manier van  
zeilen waaraan je kunt zien dat een team zich zeilend 
onderscheid van de andere. Zo voer Arjen samen met Anne 
gedurende het NK, als kampioenen van begin tot eind. Geen 
onzekerheid, geen aarzelingen of overspannen keuzes maar 
top concentratie en rust. Het was mooi om te zien. Ze hoort 
het ook. Tegenargumenten zijn er altijd want er werd zondag 
niet gezeild…, ja dat noemen ze het geluk van de kampioen. 
Hidde-Jan en Don lieten ook spontaan weer even zien vrij 
gemakkelijk een hoog niveau te kunnen halen. 

topconcentratie. 
Terugkomend op die topconcentratie. Topconcentratie is 
mijns inziens: niet denken aan de uitslag. Niet denken aan 
het verdedigen van tegenstanders. Niet denken dat een 
tegenstander iets kan wat jij niet zou kunnen, sterker nog: 
Helemaal niet geïntimideerd raken door de kwaliteiten van 
een ander. De rest kan gestolen worden, in gedachten steek je 
je 3e vinger van links of rechts op naar alle erelijsten van die 
andere. Het is enkel acteren op je eigen drang, wil en ambitie.

Het is niet op boten/tegenstanders zeilen want dat is de boten 
verdedigen die kort bij liggen of je plek behouden die je hebt. 
Op de wind zeilen is mijns inziens vaak de beste raadgever.  
Als je dat goed blijft doen, kunnen tegenstanders enkel volgen 
in plaats van je in te halen. 

Boten blind verdedigen om ze erachter te houden is je 
vertrouwen in eigen kunnen loslaten, en de rode loper 
uitleggen voor tegenstanders die wel blijven zeilen. (Hetgeen 
me even doet denken aan pa: Als de wind niet draait is het 
spelletje niet leuk). 
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is het niet bedenkelijk om achteloos over zeilen te kakelen 
omdat we in een compleet (vul hier uw eigen bijvoeglijk 
naamwoord in) wereld leven? alleen al het feit dat de 
meest vreselijke oorlogen plaatsvinden momenteel; is 
het niet een wereld die nog net niet van alle kanten op 
zijn kop staat? 

De nieuwsonderwerpen verdringen elkaar in verstikkend 
tempo naar de achtergrond. De grens van tolerantie/
toegankelijkheid is momenteel gezakt tot onder het 
vriespunt. Je kunt je bijna geen misstap permitteren. De een 
na de ander wordt bij het grofvuil gezet door de zogeheten 
cancelcultuur na een tweet of opmerking. Het is nogal een 
gespannen en zenuwachtig gebeuren op onze aardbol waarbij 
op vele fronten felle discussies gevoerd worden. Ingezoomd 
naar ons kleine minigroepje, de Pampusclub: In hoeverre 
sijpelen de intolerante en gespannen omgangsvormen tussen 
mensen in de huidige maatschappij door naar onze club en 
de wedstrijden?

Los van de laatste vraag vind ik dat mensen die de mogelijkheid 
hebben om te kunnen wedstrijdzeilen toch wel goud 
gemazzeld zijn. Laat het maar eens te meer een bevestiging 
zijn dat we beschikken over een uiterst geprivilegieerde 
vrijetijdsbesteding: wedstrijdzeilen. Met alles wat er om ons 
heen gebeurt moet het toch wel duidelijk zijn dat je het 
maar net gelukkig moet treffen waar je wieg staat, en hoe 
relatief het begrip vrijheid is. Maar ik zal mij weer richten op 
de zeilerij want het zou kunnen - om maar een beeldspraak 
te gebruiken - dat dat velen van u liever niet horen dat een 
koffiejuffrouw zich bemoeit met allesbehalve koffiezetten. 

Overzicht en evenwicht
Pampuszeilers zijn nog steeds in staat te geven en te 
nemen onderling op het water. Daar merk ik niet dat men 
minder tolerant is en op een scherpere wijze de wedstrijden 
beleeft. (Het zijn overigens altijd dezelfde die regels negeren, 
die blind zijn van puberale dadendrang en op het water 
gedaantewisselingen ondergaan). Op de wal heb ik er ook niks 
van gemerkt, al zijn we als zeilers wel altijd al een stel gezonde 
“beroepscritici” geweest die over de meest minuscule details 

kunnen debatteren. Als er nou wereldwijd één groep sporters 
is die over millimeters gewichtig kunnen zeveren dan zijn wij 
zeilers dat wel. Maar nee, ik denk dat wij als amateursporters 
wat dat betreft niet (dan wel zeer minimaal) beïnvloed zijn 
geraakt door buitenaf, of erbij betrokken.

Topsporters worden wellicht meer deelgenoot van alle 
landelijke discussies, te denken valt aan de discussie rondom 
de aanvoerdersband van Virgil van Dijk op het WK voetbal. 
Ik heb nog geen Pampuszeiler gezien met een LHBTQ-
Pampus logo in het grootzeil. Bekende topsporters leven wat 
dat betreft continu onder een vergrootglas. De aandacht in 
kranten was er al een tijdje, op tv met praatprogramma’s is 
daar een schepje bovenop gekomen. Met social media is dat 
helemaal doorgeslagen omdat het volume van mensen die een 
mening kunnen geven nu enorm is. Vanachter een bureau of 
vanaf de bank kan men ongefilterd en beschermd raaskallen. 
Al is dat ook maar net hoe je ermee om gaat en welke lading 
je eraan geeft. Max Verstappen laat zien dat hij ondanks de 
immense aandacht er niet onder gebukt gaat. Een virtuoos, 
en welllicht een absolute uitzondering op de regel maar ook 
een toonbeeld van het behouden van overzicht en van het 
evenwichtig laveren door alle hectiek. Al is dat wellicht ook 
wel één van de definities van topsport, dat je top met sport 
omgaat, dus ook top omgaat met de aandacht eromheen. 

leren van max
Niet alleen wij zeilers, of de selectie van Ajax maar iedereen 
kan van hem leren omdat vele gedragingen van hem als 
autocoureur synoniem zijn voor de gedragingen van andere 
sporters. Verstappen kan ondanks alle hectiek, ondanks alle 
complexiteit, ondanks alles achter het stuur kruipen zonder 
energieverlies en alles wat ie in zich heeft gebruiken om 
een top race te rijden. En je kan vele argumenten bedenken 
waarom hij dat kan en waarom het hem lukt om zo intens 
gefocust in die auto te zijn elke keer ondanks alle heisa. Wat 
kunnen wij daar als zeiler van leren? 

NIeuWs

dat een koffiejuffrouw 
zich bemoeit 

met alles behalve koffiezetten

alleen zeilers kunnen over 
millimeters gewichtig zeveren 

Vervolg op volgende pagina
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Vrijbuiterweekend situatie bij boei

Soms zijn er maar 1 of 2 
momentjes tijdens een potje en 

dan moet je er zijn

Eigenlijk is het irrelevant 
wat er voorspeld is. 

je moet op de plas toch met de 
vlagen van dat moment 

de keuzes maken

Door bob Heineke

Wat kunnen we leren van 
Max Verstappen?



Vaak geeft zeilend op een boot, of een veld boten, vertrouwen 
omdat dit voor een zeiler makkelijker en dus controleerbaarder 
is. Tegenstander overstag, ik overstag: ik behoud mijn plek: 
hiermee controle en dus zekerheid. Windpatronen lezen is 
lastiger en moeilijker te controleren dan een boot overstag 
zien gaan. Te vaak gebeurt het als je 1 of 2 boten verdedigt, 
dat de 3e of 4e er met de buit van door gaat. Op de wind 
blijven zeilen is ook moeilijker en vraagt meer concentratie. 

Sterker nog, topconcentratie is weten wanneer je moet 
verdedigen en wanneer je moet blijven zeilen, omdat 
je dan zowel de wind als je tegenstanders blijft ‘lezen’. 
Topconcentratie is ook als het spannend wordt emoties onder 
controle houden en blijven geloven in je eigen kunnen, juist 
dan moet je mentaal de vuist ballen. Juist dan moet je er vaak 
een schepje bovenop doen. Maar goed, topconcentratie is 
ook slecht starten en in de top 3 eindigen. Topconcentratie 
is ook geduldig kunnen blijven ‘hangen’ in de vuile wind, 
wachten op het juiste moment om te gaan. Topconcentratie 
is ook weten dat een bepaalde positie in het veld het hoogst 
haalbare is op dat moment en dat je vervolgens er voor gaat 
om niet slechter te eindigen. Ach, en het is nog zoveel meer.
 Door topconcentratie ontstaat de mooiste vorm waarin alleen 
het spelletje dominant is en je daarin jezelf onderscheidt ten 
op zichten van je tegenstanders. Puur en alleen op kunde in 
het spel kun je echt waardering krijgen van je medezeilers. Bij 
die kunde hoort ook gedrag, door ervoor te zorgen dat je het 
leuk maakt om met elkaar te zeilen. 

wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook 
een ander niet
Met betrekking tot de juiste houding en gedrag was Pa niet 
alleen de dirigent, ook moeders had zo haar inbreng.  Zij was
degene - vanuit mijn grootvader ingegeven die katholiek was
opgevoed - door wie ik communie heb gedaan. Er is mij wel 
iets van bij gebleven, van de voorbereidingsbijeenkomsten, 
voordat we tijdens de communie een rondje door de kerk 
liepen met een kaars om zo ‘onze eerste stap te zetten op de 
weg van navolging van Jezus’. Ondanks dat de spanningsboog 
van de 6-jarige Bob doorgaans bij binnenkomst al aan 
gruzelementen was, staan de summiere toevoeging van 
aanmaaklimonade aan een glas water en de gortdroge 
Mariakaakjes mij wel nog in het geheugen gegrift. Mede 
doordat we de besproken materie op schrift meekregen voor 
de ouders, is mij nog een tweede punt bijgebleven door mams 
in haar vertaling: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat 
ook een ander niet”. 

Om terug te komen op de zeilerij na deze kleine zijweg: deze les 
is toe te passen op vele situaties en dus ook in de zeilerij. Wil jij 
netjes behandeld worden? Doe dat dan ook bij een ander. Het is 
mij meegegeven om zo sportief mogelijk voor de dag te komen 
op het water, voor je tegenstanders maar ook uiteindelijk voor 
jezelf. Iedere zeiler, hoe gedecoreerd dan ook, heeft weleens een 
meter nodig en die moet je dan wel gegund worden. 

tijd voor een pauze 
Naast elkaar wat gunnen is uit de problemen blijven ook 
een kwaliteit. In de afgelopen twee en een half jaar heb ik 
veel te veel situaties opgestapeld waarin ik helemaal niet 
wilde komen, teken aan de wand dat het me niet lukt om 
het overzicht te behouden. Bijvoorbeeld de winterwedstrijd 
van januari dit jaar moest ik na een start al rondjes 
draaien, situaties die ik doorgaans weet te mijden. Welke 
ik hoofdzakelijk wijd aan de wisselende gezondheid met 
doorgaans extreme vermoeidheid, opgelopen in de corona 
periode maar dat is irrelevant. De vinger moet ik naar mezelf 
wijzen, want hier hebben mijn medezeilers geen boodschap 
aan. Dus na wat seizoenen niet te willen opgeven ga ik nu wel 
toegeven door eerst beter te worden. Hoog tijd om een pauze 
te nemen. De lol is er ook even van af. De boten zijn schoon 
gemaakt, de zeilen opgerold, de schoten opgebonden en de 
dektenten liggen er strak over. 

Al verheug ik me nu al om weer helemaal de oude te zijn en 
met volle teugen te genieten van de zeilerij en alle gezelligheid 
eromheen.

Hopelijk tot snel weer. Met sportieve zeilersgroet,

Bob Heineke P387
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Kleine Bob (rechts)
tijdens de communie

iedere zeiler, hoe gedecoreerd 
dan ook, heeft weleens een 

meter nodig en die moet je dan 
wel gegund worden

Boten blind verdedigen om ze 
erachter te houden is 

je vertrouwen in eigen kunnen 
loslaten
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de jaarprijs 2023 / Bronzen Bel  
is gewonnen door Marco Bosma, 
die met de 449 goed op dreef 
was dit seizoen en van de 5e 
plek naar 1 steeg. Een hartelijk 
felicitatie voor Marco en beman-
ning auke Veenstra!

Volgens de jaarranking 2023 verschenen er 158 unieke deel- 
nemers aan de starts (2022: 131). In de top 10 zien we veel 
oude bekenden. Milco Alblas en Peter Hoogendam behielden 
hun plek, Gert Pauli +14, Rob Aukema +1, Bob Heineke +5,  
Paul Bournas -3, Arjen Kort -1, Tom Otte +5, Mark Neeleman +2,  
Marco Bosma +4. Jeroen de Groot tuimelde naar beneden 
omdat hij in verschillende boten heeft gezeild. 

De Bronzen Bel gaat naar de beste prestatie van 6 evenementen 
in de verschillende regio’s, dus om daarvoor te scoren moet je 
je agenda strategisch plannen. Het betreft Houtevenement, 
Holland Weekend, Kaagweek, Vrijbuiterweekend, Sneekweek 
en NK. Meedoen is net zo belangrijk als winnen.

OveRige wisselPRijZen 2022:
Winnaar van de Burgemeester Reitsma prijs: 
Erik van Eijk P43
Winnaar van de Gerrit Ooms wisselbeker, voor de jeugd is 
Linze Andringa P101

alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

De volledige ranking staat op
www.pampusclub.nl

Jaarranking 
en 
Bronzen Bel

wie waren De topperS 
van 2023?

Ranking Bronzen Bel 2023

jaarranking 2023

primuS inter pareS 2023
Op 7 en 8 oktober streden 15 kampioenen tegen elkaar 
in de 16m2 op Loosdrecht. Van de Pampuszeilers bereikte  
Bob Heineke (NK 16m2) de 4e plaats en Arjen Kort (NK 
Pampus) de 5e. Thomas Allart (Pampus Sprint NK) en Sabine 
Romkes (12-voetsjol Sprint NK) waren helaas verhinderd. 
De hoofdprijs ging naar Bart Lambriex (WK 49-er).
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steiger 7 borrel, de man/vrouw wedstrijd met prijzen van vaste 
supporter Leny. 

Onder de schuilnaam Jacob, een observerend scribent of 
vrolijke sprookjesverteller in Pampusnieuws. Zegt nooit nee als 
je hem iets vraagt. Gaat als enige naarmate hij ouder wordt 

steeds beter zeilen (4e Gold op het 
laatste NK). Heeft het Pampusarchief 
gedigitaliseerd (behalve die dozen 
bij mij op zolder Jack, die krijg je 
nog). Is de verbindende factor tussen 
de Pampusclub, de KWVL en Het 

Witte huis. Aanjager van de onderlinge en de gecombineerde 
wedstrijden. Wijze man die voor het bestuur altijd met raad 
en daad klaar staat wanneer zij iets te vragen hebben. En Jack 
besteedt veel tijd aan SailWise / Robinson Crusoe als vrijwilliger. 
Prachtig werk.

Ben je daar nog Jack? Of zit je nu weggekropen onder je dektent 
want het is helemaal niks voor jou om in de spotlights te staan! 
Kom maar tevoorschijn, want als iemand dit kan relativeren 
ben jij het, want je weet ook, ereleden zijn immers niet heilig, 
hoe groot de geboden eer ook is. Niemand is groter dan de 
vereniging.

Jij noemt mij altijd nachtvlinder, Jack, want vaak waren we 
nog laat aan het bellen of mailen. Wat gaf het een energie met 
al die lustrumvoorbereidingen en evenementen bezig te zijn. 
We hebben met de hele commissie Big Macs leren maken in je 
restaurant in Veenendaal, compleet met pet en schort. Ik weet 
nu dat elke augurk een vaste ligplaats heeft op het broodje. En 
je hebt me toegezongen met de zingende voorzitters Walter, 
Pieter, Wilfred, Peter en Frank bij het lustrum in 2019. De 
Toppers waren er niks bij. Ik klim niet op de tafel om voor jou te 
zingen hoor, maar roep luidkeels: congratulations, en van harte 
welkom in de eregalerij namens ons allemaal!

Hou die seile foll!

nachtvlinder
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benoemd tot erelid
Jack kamminga 

jack Kamminga, wie kent hem niet, onze onvermoeibare 
Pampus inspirator en zeiler. jack wie? Wel, er zijn natuurlijk 
ook nieuwkomers (en dat zijn er best veel dit jaar) en die 
kennen hem misschien nog helemaal niet. Wat is, naast 
zijn altijd vrolijke voorkomen, zijn bijdrage aan de klasse? 
Vind je het goed dat ik ze even bijpraat, jack? 

Een korte pitch. In 1998 begint Jack (na een jeugd vol zeilboten 
en een mooie FJ-tijd) aan zijn eerste Pampus, de 14. Hij werkt 
hard en als de miljoenste hamburger over de toonbank is 
gegaan besluit hij zichzelf een mooi cadeau te geven voor zijn 
50e verjaardag en bestelt eind 2000 een fonkelnieuwe Pampus. 
Na drie lange jaren wachten (Lamme zat in die tijd voor drie 
jaar vol) kon hij op zijn verjaardag 
eind 2003 de 440 ‘Jonge Jacob’ in de 
vaart brengen waarin hij zeilt met 
afwisselend zoon Mike, Leon Heddes 
en de laatste jaren ook vaak met John 
van Altena. Jack woont (’s-zomers) 
aan de vijfde plas en roeit met een groepje Pampuszeilers (what 
else?). Tot zover Jack privé, maar daarmee wordt je nog geen 
erelid. Hoe dan wel? 

Er speelde van alles onder zijn voorzitterschap (2011-2015). 
Het belangrijkste is het aanpassen van de statuten en de 
klassenvoorschriften. De boten met oude toleranties moesten 
in 2020 aangepast zijn aan de nieuwe toleranties. Dit hing 
jaren als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de 
Pampusclub. Een plan dat nooit van de grond is gekomen 
omdat het praktisch (en financieel?) gezien onhaalbaar was. 
 Waardoor het oude deel van de vloot gewoon kon blijven varen. 
En ook het grondig renoveren van je boot is laagdrempeliger 
geworden door mogelijkheid van deelmeting. Ook werd 
ingevoerd dat iedereen welkom is bij de Pampusklasse. Of je nu 
een boot hebt of niet. Zo is de klasse toegankelijker gemaakt. 
Verder is het NK Masters ingesteld voor 60+ en het NK Sprint 
geïntroduceerd. En verder? Kwalificaties als enthousiast, 
bindend en vol initiatief zijn op zijn plek. Zelf is Jack altijd 
heel bescheiden. Hij zou zeggen: “Ik had gewoon fantastische 
bestuursleden om mij heen en toppers van leden. Je doet het 
samen.” Typisch Jack. 

En verder? Jack was voorzitter van de Lustrumcommissie 2009 
en heeft een grote bijdrage geleverd aan de inhoud en de 
financiële zekerheid van het Pampus jubileumboek. Bedenker 
van de ereleden lunch (daar mag je zelf weer bij zijn Jack!). En 
verder? Goede Pampusfeestjes organiseren, de legendarische 

Zijn DaDen bennen groot

iedereen is welkom 
bij de Pampusklasse

PaMPuS:  VErKoCHT aan:
5  Herbert dercksen - Bussum
56 Richard Koster – loosdrecht 
97  george van iwaarden en jean Paul Klein - 
 leiden/Oegstgeest 
98 marcel de jong – sneek
187  Kasper Hofma – Zwaag 
198  dieuwe dijkstra – goingarijp 
201  Folkert de Boer – Buitenpost 
204  Ronald andreoli – Rotterdam 
242  wim Fabrie – Reeuwijk
281  mike edward de Boer – laren
307  erik van Roessel – delft
325 victor Koppelmans – Breukelen
397  Frans erftemeijer en Pim van groeningen
411 Roel van Olst - weesp
426  erik groeneveld – Overschild
424 Hubert verbeek – laren
459 mels jongeneel – voorschoten

Vloot mutatIes
vanaf 1 juni 2023

Welcome oN board!
nieuwe leden vanaf 1 juni 2023

naaM          PaMPuS 
Mels jongeneel  P459/P371

Erik van roessel P307

ronald andreoli  P204

rikkert graat

Kasper Hofma  P187

george van iwaarden  P97

jean Paul Klein  P97

Hubert Verbeek  P424

Victor Koppelmans  P325 
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nadat het nK Sprint in het voorjaar niet doorging 
vanwege weersomstandigheden, werd dit korte 
baan evenement dit najaar een grote bonus.

Prachtig warm weer, zon en een mooi lopend windje. 
Door de volle zeilagenda’s kostte het wat moeite om 
een volwaardig veld bij elkaar te krijgen maar na een 
stevige lobby verscheen er een sterk veld van 19 boten 
aan de start. Zaterdag in de ochtend draaide de wind 
nog een beetje waardoor de startlijn plus boeien een 
aantal keer verlegd moesten worden, maar uiteindelijk 
na 5 uur op het water hebben we de 9 starts kunnen 
doen met gemiddeld 2-3 Beaufort. Na deze sessie kon 
de knip worden gemaakt tussen Silver/Gold. 

Zondag was de wind ‘stabieler’ met 3-4 Beaufort. Beide 
dagen hadden we te maken met ongeveer 20 graden 
windshifts die niet of moeilijk te voorspellen waren. De 
keuze om te starten bij schip of pin was dan ook lastig, 
en vaak erg druk vanwege de korte startlijn. Maar goed, 
bij deze condities komen de echte zeilers naar boven en 
met zoveel starts kan je niet meer spreken van geluk. 
Thomas Allart en Bart la Grouw stonden na de eerste 
dag op de eerste positie en lieten zich zondag niet gek 
maken en hielden fier stand. Een hele knappe prestatie 
met name ook door de hoge kwaliteit van het veld. 
Chapeau! In de Silverfleet wisten Don Leo Hartman 
en Storm Vrind zich naar de eerste plek te “pompen”. 
Een zeer geslaagd evenement wat ook gelijk als een 
grandioze training kan worden aangemerkt, vanwege 
het aantal boot handelingen in korte tijd. KWV de Kaag, 
bedankt voor het organiseren! Alle winnaars, van harte 
gefeliciteerd!

P 86
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nk Sprint op De kaag 30/9 en 1/10 

Drie keer is scheepsrecht voor 
Thomas allarT en BarT la Grouw
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Q&a met tHomaS allart

Q: dat je goed kunt zeilen wisten we, maar 
wat is jullie geheim achter deze trilogie?
A: Het gaat zeker niet vanzelf en het voelt inderdaad 
bijzonder om 3 keer op rij de titel te winnen. 
Geheimen hebben we niet, maar proberen constant te 
presenteren over de 17 wedstrijden is essentieel. Goed 
starten, bootsnelheid en buiten de boot kijken waar je 
naartoe moet varen zijn de dingen waar we zo goed 
mogelijk mee om proberen te gaan. 

Q. Het ging meteen heel goed, is jullie posi-
tie bedreigd geweest op zondag?
A: We hebben zaterdag inderdaad goed gevaren, maar dat 
geeft geen waarborg voor de zondag. Er zijn 17 wedstrijden 
en maar 1 aftrek wedstrijd. Eigenlijk begin je de zondag 
gewoon weer opnieuw, want zekerheden heb je niet met 
dit format en de korte wedstrijden. We hebben dan ook tot 
en met de laatste wedstrijd ervoor moeten strijden. 

Q: vind je het nodig een silver en een gold 
te hebben met 19 boten? dat kan toch wel 
in één groep?
A: In principe moet dat gewoon in 1 groep kunnen. Alleen 
heeft het comité in de Sailing Instruction het zichzelf wel 
onnodig moeilijk gemaakt om streeftijden te hanteren voor 
het ronden van de bovenboei. Als je met meerdere boten 
in een veld vaart, moet de lijn langer gemaakt worden en 
de baan ook. Dat zou er voor gezorgd hebben dat we veel 
afgebroken wedstrijden zouden hebben. Nu is dat maar 1 
keer gebeurd. Wat dat betreft is het goed dat we in poules 
hebben gevaren op zaterdag en de zondag in een Gold en 
Silver vloot. 

Q: ik zag je niet op de deelnemerslijst van 
de PiP staan, klopt dat? 
A: Dat klopt inderdaad, ik ben helaas in het buitenland voor 
werk, dus heb deze keer de uitnodiging moeten afzeggen. 
Arjen Kort neemt gelukkig wel deel voor de Pampusklasse, 
dus dat zal vast goedkomen!

Gold 1e Kampioen Sprint 
Thomas Allart en Bart la Grouw

Gold 2e Thom v.d. Pol, Mark Neeleman

Gold 3e Tom Otte, Runo Jansen

Silver 1e Leo Hartman en Storm Vrind

Silver 3e Joost Poelmann, Niek Hoek

Silver 2e Juriaan en Julius van Woerkom

nakaag 23-24 September

4 van de 5 wedstrijden op winst 
voor Erik en rEnskE Zaadnoordijk 
Met 6 Pampussen werd gestreden tijdens de Nakaag eind 
september. Met vier eentjes en een 7 als aftrek kon de zege 
aan de P377 van Erik en dochter Renske niet ontgaan. Zij 
werden op de voet gevolgd door de zeer constant varende  
P 405 van Niek Hoek/Hans Mart Groen die als slechtste plek 
een 2 konden aftrekken. Een lopende, vrij constante wind 
zorgde voor een prachtige afsluiting van het Kaag seizoen.
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Winnaars Cees Nater 
en JP Prins

Er hadden 21 teams ingeschreven voor de 101e Kaagweek 
en er zaten wat verrassingen bij. Zo was john Krediet, 
new York Yacht Club, overgekomen uit de uSa. 

Dat leverde een levendige discussie aan de bar met Pluis 
zeilers uit een ver verleden want John zeilde vroeger in zijn 
212 met een donkerblauwe fok en dat wisten we ons nog 
duidelijk te herinneren. John had de 1 van Jeroen geregeld en 
moest bekennen dat het niet meeviel maar we zijn allemaal 
uitgenodigd om in de USA bij hem te komen zeilen. Daarnaast 
was Gert Pauli uit Sneek er samen met een oude bekende uit 
een niet te ver verleden. Ik ben nog vergeten te melden dat de 
429 meteen in de 1e wedstrijd op donderdag de mast overboord 
zeilde en daarmee verder uitgeschakeld was voor de races.

430 OCs en eerste
Donderdag stond er een prachtige bries en werden er 2 
wedstrijden gevaren. In de 1e race waren de kaarten snel 
geschud en ging de 430 er vandoor met de Biesot’s in 186 en 
410 in haar kielzog. Helaas was Gert wat te snel en noteerde 
een OCS. Maar hij maakte dit in de middag meteen weer goed 
door een 1 op te laten schrijven met weer de 410 en 186 er 
achteraan. De 410 wordt tegenwoordig gestuurd door Cees 
Nater met scribent dezes aan de genua. Na afloop hadden 
Reinout en Chris van de 429 eenieder uitgenodigd om wat te 
komen nuttigen in het huisje achter de sociëteit, dank daarvoor.

Paniekronding
Vrijdag wederom champagne sailing en nu kwam de 377 van 
Erik Zaadnoordijk met dochter Renske aan de genua sterk 
naar voren en voer een foutloze race gevolgd door weer de 
410 en een uit winterslaap ontwaakte Harry Sistermans met 
dochter Louisa in de 8 als bemanning. De middagrace was wat 
betreft de 410 toch wel wat chaotisch. En dat was geheel te 
danken aan de bemanning die mogelijk een aanval van dyslexie 
te verduren kreeg. Want aan de leiding liggende informeerde 

hij de stuurman dat de 1e boei aan BB gerond moest worden 
en dat bleek SB te zijn. Gevolg was een paniekronding met 
boeiraken en toen dat gebeurde kwam er uit vele kelen de kreet 
“rondje draaien” luid en duidelijk door en nadat dat geschied 
was lag de 410 ergens op de 12e plaats. Maar Cees zal Cees niet 
zijn om in de volgende rakken de boten een voor een in halen 
en kwam uiteindelijk als 3e binnen na de 8 en 377.

gezellige Pampus BBQ
Jeanette Meijknecht en Pieter Heerema van de 428 hadden 
daarna de hele meute uitgenodigd voor een BBQ in hun huis 
in Warmond en daar werd uiteraard veel gehoor aan gegeven. 
Een prachtige geste en zeer gewaardeerd met na afloop een 
bos hortensia’s uit eigen tuin door Pieter persoonlijk geplukt 
voor alle dames.

storm op komst
Na de inleidende beschietingen ging het nu tussen de 377 
en 410. Gerard Biesot moest helaas door wat lichamelijk 
malheur afhaken en ik hoop dat hij ok is. Het weekend zag 
er stormachtig uit en dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. 
Zaterdag in de ochtendrace zochten de 377 en 410 elkaar al 
bij de start op en ging de 377 als 1e om de 1e boei met de 
410 op zijn spiegel. Cees zette rap orde op zaken met wat 
uitgekiende gijp manoeuvres en gaf dit niet meer uit handen. 
Tot de laatste boei lag de 8 op 2, 430 op 3 en 377 op 4 maar 
Harry maakte een verkeerde keuze en de 377 ging er langs 
gevolgd door de 430.

Het ging steeds harder waaien en tot grote opluchting van 
de bemanningen werd de middagrace afgelast en zondag 
bleek het nog steeds niet mogelijk om te varen dus was de 
einduitslag na 5 races bekend. 
 
j.P. Prins

uitslag:  Punten:
1. P 420 Cees Nater, JP Prins  7 pt
2. P 377 Erik en Renske Zaadnoordijk  9 pt
3. P 168 Gerard en Hessel Biesot  12 pt
4. P 8 Harry en Louise Sistermans  16 pt
5. P 341 Robert Juffermans, Gilbert Imthorn  29 pt

De bemanning kreeg mogelijk 
een aanval van dyslexie bij het lezen 

van de banenkaart

kaagweek 13-16 juli

mooie KaaGweeK
gehinDerD Door 
teveel winD

Pieter Heerema als bloemenmanslim 
 is kiezen voor
korte lijnen

Kwaliteit in installatiewerk begint met wederzijds 
vertrouwen en korte lijnen. Wij weten wat onze 
klanten willen en zorgen ervoor. otte-installaties.nl

geregeld.
aangenaam 

Heerlijk dineren, 
vergaderen en spetterend feesten 

voor de leden en introducés van de KWVL

035 582 34 85
reserveren@penh-catering.nl

www.kwvl.nl/restaurant

Windesign is een groeiend merk met een 
bewezen hardware collectie voor Laser® en 

420. Daarnaast hebben wij een grote 
collectie joysticks, coach gear, zeilkleding 

en betaalbare zeilen voor diverse 
eenheidsklassen waaronder zeilen voor de 

Pampus klasse. 

Onze Pampus zeilen zijn 
geoptimaliseerd naar de laatste 
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Wanneer we het Hollands Diep opvaren slaat het water over 
het zeil. Op de hoek van het Hollands Diep en de Dordtse 
Kil is een haventje bij Willemsdorp. We varen er binnen, de 
jachthavenmeester is er direct bij: „Ik zag jullie aankomen in 
die wind en golven. Jullie kunnen daar meren en je kunt een 
tent bij mij in de tuin zetten” Wat een leuke en vooral warme 
binnenkomer. 

door de Zeeuwse wateren
We bellen Truusje en zij haalt ons van de haven en rijdt naar 
het huisje. Na een paar dagen wordt het beter weer. Truusje 
en Lotte brengen ons weer terug naar de haven, bemanning 
gaat weer aan boord nu om de 363 over het Hollands Diep, 
door de Zeeuwse wateren naar Brouwershaven te zeilen. 
Daar slaat het weer om: de wind zakt helemaal weg en het 
begint in buien te regenen. We doen van alles op de wal: een 
pracht vakantie. Jan Eringa van de Pampus 372 bood mij aan 
onze boot met zijn trailer op te halen uit Brouwershaven en 
terug te brengen naar Sneek: dat hebben we gedaan.

jaap van wayenburg P 363

eten heerlijk warm in een kroegje op de wal en slapen die 
nacht prima. Naast ons ligt een grote motorboot waarvan de 
schipper opmerkt: “Ik ben toch wat jaloers op de tocht die je 
met je zonen maakt.” 

stop-over in amsterdam
In Amsterdam gaan we onder de Schellingwoude brug 
en door de Oranjesluis naar de Sixhaven waar we de mast 
strijken. Met de pont over het IJ: de heren willen even in de 
stad passagieren. Het IJ oversteken en de monding van de 
Amstel vinden is niet eenvoudig, maar het lukt en we varen 
langs de Stopera de sluis in. Hier moeten we betalen naar ons 
zeiloppervlak en het minimum is 36 m2. 

De FantaStiSCHe ZeiltoCHt van 
jaap van wayenburg en Zijn Drie 
ZoonS van noorD naar ZuiD 
(in Het pre-gSm tijDperk)

Met Pampus 363 
van Sneek 
naar Brouwershaven   
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in de zomer van 1988 huren we een huisje in Brouwers-
haven. ik denk dat het een mooie tocht is om met onze 
zonen Bruno, Sybren en dirk als bemanning, zij zijn 16, 
14 en 11 jaar oud, in onze Pampus 363 naar Zeeland te 
zeilen. de weerberichten zijn goed voor zo’n tocht.

Mijn vrouw Truusje en dochter Lotte van 6 jaar gaan via een 
aantal vrienden en familie met de auto en de bagage naar 
Brouwershaven. Wij varen door de Friese meren naar Stavoren, 
daar kijken we op de dijk hoe het IJsselmeer eruit ziet: zon 
overgoten en een licht lopend westenwindje. Dus door de 
sluis en pal zuid naar Enkhuizen: “Wat een groot water”. 

De jongens zijn onder de indruk maar wennen snel aan dat 
grote water. In de haven van Enkhuizen ligt een houten 
8 meter: “Jullie moeten hier maar komen liggen” en de 
bemanning maakt plaats voor de Pampus; dat past wel, 
vinden we. De jongens willen even land voelen. Dezelfde 
middag zeilen we verder langs het Paard van Marken en tegen 
de avond komen we bij het Vuureiland. Ineens een klap onder 
de boot: we varen er te dicht langs en de kiel stuit op de 
stenen. We schrikken ons rot maar de Pampus en wij gaan 
rustig verder. In Durgerdam leggen we aan in de haven, de 
boot tussen de palen, een tentje op het grasje erachter. We 

Ineens een klap onder de boot: 
we varen te dicht langs Vuureiland

Wij hebben 19 m2 en dus vinden de jongens: “zo sponseren wij 
die grotere zeilschepen”. Op de Amstel buiten de stad worden 
we ingehaald door een snel varende rondvaartboot met een 
groep feestvierders en een dronken kapitein. We lopen bijna 
vast in het dal van de hekgolf.

Boskoopse schone plukken
Bij Boskoop en Waddinxveen hangen de takken van appel-
en-perenbomen over de vaart en we kunnen wat vruchten 
er al varende afplukken. Bij Gouda maken we ’s avonds zelf 
stamppot en gaan we de volgende morgen door de sluis de 
Hollandse IJssel af, nu met de mast rechtop. Er staat altijd 
stroom van het tij in deze rivier en in een bocht lopen we vast 
met de 80 cm diepte van de Pampus. “ Daar komt een dikke 
sleepboot”. Gelukkig komen we nu door de hekgolf van die 
sleepboot weer los. 

Bij Krimpen aan de IJssel zien we de Brienenoordbrug en gaan 
we richting Dordrecht en het Dordtse Kil. Het is er erg druk 
en soms moeten we achter een grote rijnaak schuilen voor de 
hekgolven. De wind neemt flink toe, ik breng het dekzeil over 
het voordek en het voorste deel van de giek. 

In de sluis moeten we betalen 
naar ons zeiloppervlak

Het was een prachtvakantie!

Op het Dordtse Kil moeten we schuilen 
voor de hoge hekgolven
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Tijdens de Skadi borrel, liep ik daan tegen het lijf, die 
bij wat, laten we zeggen, zeer ervaren Pampus zeilers, 
die bekend stonden om hun scherpe pen, probeerde een 
verslag van de Sneekweek los te peuteren. 

Ik schrijf “tijdens de Skadi borrel”, maar eigenlijk was het al 
behoorlijk aan het einde. Dat werd me extra duidelijk, toen 
ik mij de volgende dag realiseerde dat ik spontaan had 
aangeboden ook wat te schrijven. Niet over het verloop 
van de wedstrijden, maar alleen over mijn ervaringen als 
nieuwkomer in de Pampus, of zoals je zou kunnen zeggen: 
mijn “Pampus ontmaagding”. Want waar er op het eiland in 
de kleine tentjes traditiegetrouw tijdens de Sneekweek heel 
wat “eerste keren” plaatsvinden, was het voor mij met mijn 50 
lentes jong de eerste keer in een Pampus. En eigenlijk niet in 
zomaar een Pampus, maar DE Pampus, namelijk die van Pieter 
Boelsma, de 153!

En eerlijk gezegd was de hoeveelheid bier bij Henjo niet de 
reden van mijn aanbod om iets te schrijven, maar vooral mijn 
behoefte om wat complimenten en woorden van dank uit te 
spreken naar jullie (onze….?) geweldige groep zeilers. Maar 
daarover later meer….

van Finn naar ….
Want hoe ben ik nu uiteindelijk in deze boot terechtgekomen? 
Normaal zeil ik Finn en heb dat jaren samen en tegen Peter 

Aukema gedaan. De laatste jaren krijgen we er echter op de 
Sneekweek niet genoeg bij elkaar. Vorig jaar heb ik een boot 
gehuurd en in een andere klasse mee gedaan, maar dat was 
voor zowel ons als die andere klasse geen succes. Laten we het 
daar maar op houden. 

Maar een Sneekweek zonder mee te zeilen, leek zowel Peter 
als mij geen goed idee. Hoe het precies tot stand is gekomen, 
dat weet ik niet helemaal, maar Tom Otte heeft er in elk geval 
ook een rol in gespeeld. Er was een Pampus beschikbaar en 
of we daar zin in hadden? Nou en of we daar zin in hadden! 
Peter had er al veel ervaring in en ik helemaal niets, dus om 
Pippi Langkous maar te citeren: “ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan”. Wel was het even zaak om 
kennis te maken met de eigenaar, zodat we wat afspraken 
konden maken. 

Op audiëntie!
Dus op donderdag 20 juli om 10.00 werd ik samen met Peter 
verwacht bij Pieter. Tom kwam ook even een kofje doen. Maar 
hallo! Had niet iemand mij even kunnen voorbereiden op dit 
bezoek?? Het was alsof je voor het eerst een racefiets wilt 
lenen, maar je eerst even op bezoek moet bij Joop Zoetemelk! 
Niemand had mij verteld dat ik op audiëntie ging bij Skûtsje 
held, Pampus goeroe, Panschipper, erelid van de club, etc., etc. 
Pieter Boelsma. Sorry Pieter, jij zal nu wel stoppen met lezen 
en het onzin vinden, maar eigenlijk doe ik je hier nog mee 
tekort. 

Allereerst zag ik de Aldebaran staan toen ik binnenkwam. 
Wat een plaatje! Eigenlijk kreeg ik toen al de neiging om te 
vertrekken. Deze boot was veel te mooi en te goed voor een 
nieuwkomer. Het was het omgekeerde van een vlag op een 
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modderschuit. Maar een onbedwingbare nieuwsgierigheid 
won het toch en ik trad binnen in het heiligdom: het kantoor 
van Pieter. Na het boek over de hele historie en de restauratie 
van de 153 gezien te hebben, was het tijd om afspraken te 
maken. Jullie kennen Pieter beter dan ik, dus dat was in drie 
zinnen klaar: Peter en ik gingen in zijn boot varen. In eerste 
instantie vanwege de vakantie van Peter vanaf maandag, 
maar uiteindelijk werd dat vanaf zondag. 

Uiteraard hebben we geprobeerd te helpen bij het klaarmaken 
van de boot en hem naar het eiland brengen, maar Pieter wilde 
er niets van weten. Dat had hij al zo vaak gedaan, dat lukt hem 
alleen (met Rinnie) deze keer ook wel. Donderdag aan het einde 
van de middag toch maar even naar het eiland gegaan om te 
kijken of de mast nog omhoog moest, maar alles lag al klaar. 
Het enige dat mij restte was met Pieter, Henjo en Rick een 
biertje te drinken. Een mooie week was begonnen……

uitgetrimd klaar
En zo gebeurde het dat Peter en ik op zondagmorgen 
aankwamen bij Pieter en Rinnie. De koffie stond al klaar en de 
boot lag glimmend op ons te wachten. Zo moeten profzeilers 
zich dus voelen: je komt aan en je boot ligt volledig uitgerust 
en uitgetrimd voor je klaar. Tijdens de koffie de broodnodige 
tips voor de trim en de laatste windverwachting en we konden 
het water op. Om het maar in mijn eigen belevingswereld te 
beschrijven: ik kom aan in Medemblik bij mijn Finn, die ik 
daar zelf niet naar toe heb hoeven brengen en de mast en 
het zeil zijn erop gezet door Pieter Jan Postma en de laatste 
tips komen van Nicholas Heiner. Een warmer bad kan je niet 
krijgen en een betere voorbereiding bestaat niet. 

Pampuszeilen is best lastig 
Dus op naar de wedstijden. Tja, en dan komt de koude 
douche…… Of je komt van een koude Sneekweek kermis thuis. 
Hoe je het ook wilt omschrijven…. Peter en ik hebben niet echt 
recht gedaan aan die geweldige voorbereiding. Ik moet eerlijk 
zeggen: Pampuszeilen is best lastig. En doordat vooral bij mij 
de eigenwijsheid het soms nog won van alle goede tips, was 
ik duidelijk niet de beste Pampus stuurman van de dag. En 
dat is voorzichtig uitgedrukt. Dat kon zelfs Peter met briljant 
trim- en hangwerk niet goedmaken. Terug bij Pieter werd de 
teleurstelling snel weggespoeld met bier en Sijbeslootjes. Het 
warme bad was weer terug.

Ongelofelijk leuke club
Maandag werd er door de Pampus niet gezeild, maar was het 
wel de dag van de spareribs avond van de Pampusclub. Mijn 
grote doel was om daar niet alleen kennis te maken met heel 
veel Pampuszeilers, maar vooral om heel veel goede tips op 
te doen voor de dagen die nog komen zouden. Kennis maken 
is gelukkig goed gelukt. Wat een ongelofelijk leuke club 
hebben jullie. Het zegt genoeg dat leden die de Sneekweek in 

andere boten varen, toch naar deze avond komen. Ik voelde 
me al snel op mijn gemak en dat is zeker niet in alle klassen 
vanzelfsprekend. Dat is echt iets om te koesteren en trots op 
te zijn. Ik weet bijna zeker dat ik nu ook even voor de twee 
nieuwe jonge goden van de 152 spreek. 

Het tweede doel: om veel te leren, is ook gelukt. Ik weet nu 
dat Pampus Noord er eerder was dan de landelijke Pampus 
club, ik weet waar de term Sijbeslootjes vandaan komt en 
ik kan wat meer vertellen over de verhoudingen binnen de 
Pampusklasse. Maar de tips over trim en boothandling waren 
zo uiteenlopend dat het me meer duizelde dan dat het me 
duidelijk werd. 

Zeilend oorlogsgebied 
Gelukkig konden we er twee dagen op kauwen, want pas 
woensdag werd er weer wedstrijd gezeild. Dinsdag hebben 
we nog wel een poging gewaagd het startgebied te bereiken, 
maar toen we het ‘zeilend oorlogsgebied’ vol met gescheurde 
zeilen, gebroken masten, omgeslagen en gezonken boten, 
bereikten, trokken Peter en ik al snel de conclusie: wij gaan de 
boel heel houden, dus terug! Gelukkig was het startschip dat 
ook met ons eens en werd er niet meer gestart. 

Woensdag was gelukkig een prachtige dag! Een dagprijs in 
de Silver fleet! Eindelijk durfden we zonder schaamte bij 
Pieter en Rinnie op het schip terug te komen. Zouden we het 
eindelijk doorkrijgen? Dat beloofde wat voor donderdag! 

Of toch niet…….. Donderdag stonden we weer met beide voetjes 
op de grond. We hadden het toch nog niet echt door. Mijn 
conclusie is dan ook: de Pampus is een makkelijke boot om in 
te varen, maar een hele moeilijke boot om mee voorin te varen! 

Tussendoor was er dan nog de Skadi Borrel. Mijn chaperonne 
voor deze week, Peter, had andere verplichtingen en ik zou 
in weinig andere klassen dan naar een borrel zijn gegaan. 
Gelukkig ging mijn vrouw even met me mee, maar nadat 
die naar huis ging, ben ik toch nog maar even terug gegaan. 
Want wat was het daar gezellig! Iedereen gaf je het gevoel 
welkom te zijn in de klasse. Wederom een enorm warm bad.
Het enige dat me dan nog rest en dat doe ik ook namens 
Peter, is jullie allemaal bedanken voor een geweldige week. 
Maar vanaf deze plek wil ik vooral Pieter en natuurlijk Rinnie 
bedanken. Niet alleen voor het gebruiken van de boot, maar 
vooral ook voor de geweldige ontvangst. 
Namens de 153

Ronald Ruiter
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Sneekweek 5-10 auguStuS 2023

warm baD 
en 
kouDe kermis
obServatie van
een eerSte keer in 
De pampuS(klaSSe)

ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan

Ronald Ruiter en Peter Aukema

niet zomaar een Pampus, 
maar dE Pampus 
van Pieter Boelsma, de 153!

de Pampus is een makkelijke boot om in te varen, 
maar een hele moeilijke boot om mee voorin te varen
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de 86ste Sneekweek startte op 4 augustus traditiege-
trouw met de inschrijvingen op het starteiland en een 
vlootschouw bij de Waterpoort in de avond. op zaterdag 
5 augustus zijn bijna 600 zeilboten met 1200 zeilers 
verdeeld over 30 klassen van start gegaan. Een uitdagende 
dag vanwege het voorspelde weer.

eerste dag met onweer
Johan Schurer, wedstrijdleider van de Sneekweek, kijkt tevreden 
terug op een succesvolle eerste dag. “Het was vanochtend al 
duidelijk dat rond 2 à 3 uur een bui met eventueel onweer 
over het Sneekermeer zou trekken. Het was noodzaak om 
alle klassen een mooie eerste pot te laten zeilen. Dan neem ik 
geen risico en start de klassen op een verkorte versie van de 
Sneekweekbaan weg. Dan heeft iedereen een mooie wedstrijd 
gevaren en de mogelijkheid gehad om voor de starttoren 
te finishen.” De Pampussen konden als laatste klasse vlot in 
twee groepen van start zonder valse starts. De gekozen baan 
H medium pakte een beetje saai uit, weinig echte kruisrakken 
en veel achter elkaar aanvaren. Maar iedereen was voor het 
onweer binnen en dat was natuurlijk belangrijk. De winnaar 
in groep I was P449 Marco Bosma/Auke Veenstra. In groep 2 
won Jeroen De Groot /Bram Pasma. Zij hadden de primeur om 
in de fonkelnieuwe Pampus 461, gebouwd door Jeroen voor 
Bernard van Liemt, te varen. En deze boot deed weer precies 
wat hij moest doen vandaag: winnen! 

geduld op de proef gesteld 
Zondag begon zonder wind dus ‘s-morgens werd de uitstelvlag 
op de toren gehesen. De verwachting was dat de wind later 
zou aantrekken en dat gebeurde dan ook. Na het middaguur 
konden de eerste klassen van start. Voor de Pampussen 
betekende dit nog wachten tot kwart voor 4 tot ze aan de 
beurt waren. Het was weer een dag vol buien, dus de meeste 
zeilers trokken zich terug op het moederschip. Er waren wel 
eens zonniger Sneekweken geweest! Eenmaal op het water 
moesten de acht laatste startklassen nog lang geduld hebben. 
Terwijl het ene na het andere regenfront over denderde hing 
de uitstel erin en was het wachten op stabielere wind. De 
Pampussen konden uiteindelijk tegen vijf uur van start op 
baan N zwart. Waarom op zo’n laat tijdstip die lange baan 
was gekozen was niet helemaal duidelijk, vooral niet omdat 
de laatste lange rakken allemaal bezeild waren en weinig 
toevoegden. Rond 19 uur waren de laatste boten gefinisht en 
de zeilers nat en koud. Opnieuw een eerste plek voor Jeroen 
en een mooie eerste plek voor Milco Alblas in zijn 438 met 
gelegenheidsbemanning Coen Alewijnse. 

n
o

o
r

D TiTanensTriJd
beslist op De poelen

marCo boSma en auke veenStra winnen FrieSe klaSSieker

Vervolg op volgende pagina

Tom Barendrecht en Mark Willemsen

Evelyn en Joost van Leur P448 Liselot Zweep en Robin Bos P372

Martin en Milou van LeestSteven en Hielke Schraffordt

Linze Andringa en Max Polet
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maandag werd rustdag
Voor maandag was veel wind voorspeld uit het 
Noordwesten. Het wedstrijdcomité besloot in verband met 
de windvoorspellingen alleen de eerste 11 van de 30 klassen 
van wal te laten gaan. Het werd een pittige dag voor zeilers 
en het wedstrijdcomité. Uit veiligheidsoverwegingen werd 
op het startschip besloten om na kwart over elf niet meer te 
starten omdat er een harde, vlagerige wind is voorspeld, met 
uitschieters naar dertig knopen. Dus de Pampuszeilers konden 
aan wal blijven, koffiedrinken en kaarten. ’s-Avonds troffen de 
Pampusclub elkaar op de gezellige Spareribs avond.

uitschieters tot 30 knopen
Dag 4 van de Sneekweek zorgde voor veel natte pakken. Eerst 
startten de 10 klassen die gisteren waren afgelast. De ochtend 
begon nog mild. Omdat was voorspeld dat de wind zou 
aantrekken werd de groene baan opgezet met de mogelijkheid 
om af te korten bij boei 2. Dat leek in eerste instantie ook goed 
te gaan met de eerste twee klassen. Toen kwam ineens de 
wind er in denderen met uitschieters tot meer dan 30 knopen. 
De nog niet gestarte wedstrijden werden uitgesteld. Links en 
rechts kwamen boten in de problemen, enkelen zonken. De 
uitgevaren Pampussen konden zonder noemenswaardige 
schade de haven bereiken. 

De hoop om nog een keer te starten die dag vervloog want om 
17:00 bleek er nog steeds een onverantwoorde wind te staan, 
te veel om nog het water op te gaan. Voor de Pampusklasse 
betekende dit dat er een splitsing gemaakt moest worden op 
basis van 2 wedstrijden zonder aftrek. Onbevredigend, want 
nog niet alle groepen hadden tegen elkaar kunnen varen.

allemaal fan van de skadi
De woensdag bood een prachtige (hard)zeildag. Vanwege 
het skûtsjesilen waren de starts een uur vervroegd. Het 
comité was streng en startte veel met vlag U om snelheid 
in de startprocedure te houden. Prima omstandigheden om 
te wedstrijdzeilen, muziek en gezelligheid na afloop op het 
starteiland, de huldiging van Panschipper Harry Amsterdam en 
skûtsjesilen in Terherne. De eerste plekken die dag gingen naar 
Peter Hoogendam/Froukje Romkes in de 365 en in de Silver 
naar Mels Jongeneel en Storm Vrind. Jeroen 461 stond nog op 
de eerste plek overall, en was er zeer op gebrand zijn kunstje 
van vorig jaar met de 460 te herhalen, namelijk opnieuw de 
hoofdprijs te pakken met de nieuwste Pampus van eigen hand. 
Maar er zou nog een pittige eindstrijd volgen. 

Op borreltijd waren alle Pampusfans welkom op de eerste editie 
van de Skadi borrel bij Henjo Zwering. Hij nam dit initiatief over 
van de Kaatje en had voor de gelegenheid een mooi spandoek 
laten maken: Heb je het verkloot in het laatste rak, haal dan bij 
de Skadi een broodje knak! Dat was aan geen dovemans oren 
gezegd en de broodjes (en het bier) smaakten best. De broodjes 
knak werden aangeboden door Henk Greydanus en Attie 
Brouwer P363. Het was weer de leukste borrel hotspot van het 
starteiland! Hulde en dank aan Henjo en de hulpkrachten aan 
boord.

vier kanshebbers – de ontknoping
De laatste dag was het eindelijk rustig weer en dat was 
voor sommigen wel een verademing. In de Silver nam Mels 
Jongeneel met bemanning Storm Vrind al snel de leiding in 
zijn pas gekochte 459, en de rest van de wedstrijd wist hij die 
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positie te houden. Met twee eerste plekken kon de totaalzege 
hen niet meer ontgaan. Storm is pas 15 en won meteen een 
mooi Sneekweek bord. Thom en Sandra Dijksman P4 pakten 
die race een mooie 2e plek. 

in de gold finale werd om elke centimeter gevochten. 
Marco Bosma vertelt hieronder hoe bizar dat ging: 

De Gold finale van de Sneekweek kende 4 favorieten. Het 
klassement werd aangevoerd door De Groot-Pasman (P461) 
gevolgd door Kort-Kort (416) en Bosma-Veenstra (P449) 
ieder op 2 punten. Pal daarachter met een punt verschil 
Hoogendam-Romkes (P365) Dus vier kanshebbers voor deze 
begeerde hoofdprijs. Omdat er twee wedstrijden door de 
harde wind niet verzeild konden worden was er geen aftrek 
meer. Dus een punt is een punt, alles telt.

Met een licht lopend windje verlieten we de haven, dit voelde 
wel even anders na dagen windkracht 4-6 gekend te hebben. 
Er zat al enige vertraging in het startschema dus ruim een uur 
later was eindelijk klasse 25, Pampus Gold aan de beurt. Even 
kijken hoe de lijn er in ligt en mooi weg bij de pin. Helaas: Een 
general recall. Dus weer wachten. Met enige angst dat we 
hiermee dwars in het aanstormende Regenboogveld terecht 
zouden komen maakten we ons klaar voor de 2e start met 
U vlag. Iedereen was gewaarschuwd. Zonder direct op de 

tegenstanders te letten kozen we om wat hoger op de lijn te 
vertrekken om de verwachte drukte bij de pin te voorkomen.  
Geen verassing: De P416 en de P461 zaten vlak onder ons 
(P449). De P365 was dichter bij het schip gestart en buiten 
ons gezichtsveld. En ja hoor: Raak, de start was goed en we 
vertrokken op baan ZZW J - Rood. We kwamen met snelheid 
van de lijn. De 461 stuurde weer ongekend hoog waardoor de 
P416 - die normaliter ook lang mee kan met hoog sturen - 
tussen ons en de P461 in de sandwich-vuile wind kwam en er 
uit zakte en overstag ging.

Kopgroep met nieuwe talenten
De SB slag bleek niet gunstig, Er lagen meerdere nieuwe 
talenten voorop en de P461 en P449 kwamen als 6e en 8e op 
de eerste boei. De kopgroep werd gevormd door een aantal 
“jonge” talenten in de klasse : Andringa-Polet (P101), Van 
der Zee-De Vries (P382) en Bos-Zweep(P372). Verder zaten 
Dijkstra-Stiensma (P187), Otte, Jansen (P393) en Van Leest 
(P86) mee voorin.

De 416 en de P365 kwamen rond de 15e plaats om de boei. 
De P461 lag op zeker. En de 449 leek de enige challenger. 
Het tweede kruisrak kende nieuwe uitdagingen, een kleine 
draaiing naar oost gaf de mogelijkheid om de rietkraag tegen 
de zoetpoel op de zoeken en wat met meer druk en 5 graden 
meer hoogte. Dat betaalde uit voor de P449 die als 5e om de 
boei kwam, P461 als 7e. Een boot er tussen! We gingen er in 
geloven. 

Op zoek naar de bui betaalt uit
Ruim wind naar boei 12 op de zoutpoel, snelheid varen 
maar de P372 gaf geen cm cadeau. We hadden wat meters 
dichtgevaren en kwamen vlak na de P187 om de boei. De 187 
staat bekend als een zeer scherp zeilende Pampus dus we 
hadden geen keus. Overstag en de Zoutpoel in op zoek naar 
druk. De 461 ging echter samen met de andere concurrenten 
over BB door tot aan de rietkraag. 

NIeuWs

Zou het Jeroen lukken om 
2 x achter elkaar te winnen met 

een splinternieuwe boot?

Vervolg op volgende pagina



Het voor insiders bekende walletje trok en ze staken ca 10 
graden hoger uit de wal. De 449 ging aan het gas en verloor 3 
plaatsen in een slag van nog geen 400 meter. De kansen voor 
de P449 leken verkeken. Inmiddels ontstonden er meerdere 
buien boven het Sneekermeer en de druk aan de west zijde 
van de zoutpoel bouwde op. De P393 had dit snel gezien en 
stuurde op snelheid de boot als eerste de Poelen op. De P393 
ronde boei 18 als eerste. 

De 449 had meters terug gewonnen en rondde boei 18 vlak 
achter de P86. De 461 lag nog ca 100 meter voor. Op het 
ruime rak naar boei 23 voorbij de Sybesloot haalde de P449 
de P86 in en was de afstand t.o.v. P461 terug gebracht tot 
ca 40 meter. Bij het ronden van boei 23 leek het alsof boei 
20 onder in de Poelen nagenoeg bezeild was, en dus ging de 
voorhoede vrij snel na de ronding overstag. Het was echter 
inmiddels donker geworden boven het Sneekermeer en dus 

op zoek naar de bui besloot de P449 de SB slag na de boei 
voort te zetten naar de wal. Dat betaalde uit. Er kwam wind 
uit de bui en de BB slag kreeg ca 10 graden voordeel mee. 
De 449 voer met aanmerkelijk meer snelheid onder de wal 
door naar de 4e plaats bij boei 20, gevolgd door de P382 en 
Van Drunen-Romkes (P170) die aan een inhaal race waren 
begonnen. Daarachter de P461. Yes: 2 boten er tussen. 
Maar wat doe je dan als je nog door de Sybesloot moet, 
Sneekermeer over en naar de Finish. Aanvallend blijven varen 
want als de P461 een boot passeert zijn onze kansen verkeken. 
Geconcentreerd de Sybesloot in op de spiegel van de P187 en 
laag sturend de Sybesloot uit op een nagenoeg bezeild rak 
naar boei 1 voor de Roerkoning. Met een uiterste concentratie 
lukte het de 449 om onder de P187 door te kruipen en de 
P101 en de P170 gaven hun plek niet meer weg. De P393 won 
de wedstrijd gevolgd door de sterk zeilende P382. De P449 
eindigde 3e, 3 boten voor de P461. Na een spannende strijd 
en een emotionele rollercoaster mochten wij - team Bosma-
Veensta P449 - ons Sneekweek 2023 kampioenen noemen. 

Na deze Sneekweek van uitersten volgde ’s-avonds de 
ontlading met een grandioze ‘We are the champions’ 
prijsuitreiking voor alle winnaars, gevolgd door een daverend 
feest met geweldige band en veel bloed, zweet en tranen.

P4/P449
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Er was er geen aftrek. 
Dus een punt is een punt, alles telt

uitslag gold: Punten:
no Zeilno naam   
1 449 Marco BOSMA, Auke Veenstra 10,0 
2 461 Jeroen DE GROOT, Bram Pasma 12,0 
3 393 Tom OTTE, Runo Jansen  15,0 
4 382 Steven VAN DER ZEE, Marcel de Vries 19,0 
5 416 Arjen KORT, Harry Kort 20,0

uitslag silver: Punten:
no Zeilno naam   
1 459 Mels JONGENEEL, Storm Vrind 30,0 
2 9 Marcel DE JONG, Tom de Jong 34,0 
3 4 Thom DIJKSMAN, Sandra Dijksman 40,0 
4 363 Henk GREYDANUS, Attie Brouwer 41,0 
5 338 Dirk LODEWIJK, Dolf Hendriksen 49,0

Thom Dijksman, Harry Amsterdam, Jan Hein Wondergem, Bea Wiarda

Gastheer Henjo Zwering

Rick Janssen, Henk Greydanus, Ronald Ruiter  

Marco Bosma en Auke Veenstra
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Voor het nK op het Sneekermeer had een groot veld 
van 50 boten zich aangemeld. de eerste dag ging van 
start met een stevige wind, 3 wedstrijden. Er waren geen 
protesten, er werd netjes gevaren, misschien doordat 
geert geelkerken en Leo Pieter Stoel met adelaarsogen 
en gespitste oren rondvoeren in de juryboot. 

Enkele potentiële kanshebbers hadden pech. Bob Heineke 
387 een UFD, Mels Jongeneel 2 x DNC door materiaalpech 
evenals Jeroen de Groot die problemen had met de voorstag 
op het startschot. Terwijl hij er best op was gebrand om met 
de splinternieuwe P461 te vlammen. Zeker nadat hij op  de 
Sneekweek net naast de hoofdprijs greep. Arjen Kort en Anne 
Heerschop P416 trapten de dag goed af en scoorden 2 eerste 
plekken en een 5.

Aan het einde van de eerste wedstrijd toen het hard woei, brak 
bij David de Graaf aan boord de bout waaraan zalingbeslag en 
want vastzitten. Binnen 1 seconde mast aan lij overboord. De 
schade viel mee. Alleen de mastkoker doormidden, mast, boot 
en bemanning bleven helemaal in orde.

nk Sneek 31 September – 3 oktober 2023

Strak en geConCentreerD Zeilen

arjen Kort & anne HeerscHop
griJpen De kampioenstitel

De volgende dag was er weinig wind. Arjen Kort liet er geen 
gras over groeien en zette zijn derde eentje neer. “we zeilen 
het hele jaar wel aardig en deze twee dagen viel het goed”, 
aldus een nuchtere Arjen. “De eerste wedstrijd waren we goed 
weg en lagen we direct eerste. De tweede wedstrijd hadden 
we een slechte start maar kwamen het kruisrak toch nog vrij 
goed door, uiteindelijk werden we 7.”

Behalve zwak was de wind vooral plaatselijk, en dat zorgde 
voor grote verschuivingen in het klassement. Sommige 
deelnemers uit de top 10 scoorden een 17e en 18e plek 
terwijl ze gisteren nog op 1 en 2 eindigden. Het comité wist 
2 wedstrijden te organiseren. Daarna ging het startschip naar 
de kant maar na enige tijd werd toch – tegen beter weten 
in – gepoogd om een derde wedstrijd te varen. De gehoopte 
wind kwam echter niet dus de derde start van die dag werd 
afgeblazen.  Er stonden 5 wedstrijden en met aftrek werd een 
Gold en Silver verdeling gemaakt.

Vervolg op volgende pagina
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de score na splitsing
Op 1 (8 punten) staat P416. Een mooie tweede plek voor 
instapper Harry Amsterdam met bemanning Sipko Zwart 
in de P372 met 12 punten. De Sneker Panschipper van dit 
jaar - met 50 jaar Regenboog ervaring - is lekker op dreef dit 
seizoen. Ervaring betaalt uit. Jeroen en Abele staan ondanks 
een DNC met 13 punten 3e. Zeker het vermelden waard zijn 
de ‘ouwe rotten’ Jack Kamminga & John van Altena P450 op 
de 4e plek die hun boot helemaal aan de praat hadden.  

Vijf in de Gold staan Mark Neeleman P111 en Thom van der 
Pol. De titelverdedigers Wiebe Schippers en Mike Kamminga 
P440 staan met 17 punten op plek 7. Hoe gaat dit aflopen?

top 3 in de silver gelijk aantal punten
De Silver wordt aangevoerd door Pieter Heerema en Maarten 
Edauw P428, met gelijk aantal punten als nummer 2 Hans 
van Stekelenborg en Allard Berveiling P6, en nummer 3 P75 
Ebe en Ewald van der Spek. Ook dat kan nog alle kanten 
op. Die avond is het splitsingsdiner maar de uitslag is al 
bekend dus de spanning is er al af. Wat wel spannend is zijn 
de vooruitzichten voor morgen: zeer weinig wind. Zou er 
gevaren kunnen worden? Dat lukt wel, maar de wind kwam 
pas laat.  De beoogde vierde start die dag was niet haalbaar, 
zeker niet met de lange banen die werden uitgezet. Door een 
windshift bleek de laatste start van de Silver ongeveer voor de 
wind te zijn en het werd zo een puinhoop dat die wedstrijd er 
uit werd geschoten.
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Arjen Kort Anne Heerschop

1e Silver Pieter Heerema, Maarten Edauw

 Kampioenen Anne en Arjen

2e gold_Hidde Jan Haven, Don van Arem 3e  Marco Bosma, Auke Veenstrat

Jella-Rike en Ard-Jen Spijkervet

Douwe Visser 

3e Silver Ebe en Ewald v.d. Spek 2e Silver Hans van Stekelenborg en 
Allard Berveling
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Bron: Leeuwarder Courant, 4 september 2023
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De laatste dag kon door gebrek aan wind niet meer gevaren 
worden. Maar er stonden 8 resultaten en ooit was dat gewoon 
de standaard voor een kampioenschap. Welverdiend werden 
Arjen en Anne uitgeroepen tot Nederlands Kampioen wat 
direct na de finish werd gevierd met een koud biertje aan boord. 
Tweede (met 2 punten verschil) werden Hidde-Jan Haven en 
Don van Arem die weer even een visitekaartje afgaven. Derde 
werden de Sneekweek kampioenen Marco Bosma en Auke 
Veenstra (Het gezegde luidt: als je de Sneekweek wint wordt 
je geen kampioen). Dit duo werd ook 1e Master. 

De rode klasse-kampioenswimpel kon helaas niet officieel 
worden uitgereikt om dat het vereiste  aantal masterteams 
niet werd bereikt. In de Silver werd de eerste prijs gewonnen 
door Pieter Heerema met Maarten Edauw, die daardoor met 
de Joekel naar huis mochten en kunnen gaan sparen voor het 
vaatje Joekel bier.

Het was een super weekend met 8 mooie wedstrijden (7 
voor de Silver) onder strakke leiding van de KWS en met veel 
gezelligheid op de wal.

uitslag silver: Punten:
1 428 Pieter Heerema, Maarten Edauw 57,0 
2 6 Hans v.  Stekelenborg, Allard Berveling   61,0 
3 75 Ebe van der Spek, Ewald van der Spek 61,0 
4 44 Wiebe van der Pol, Martijn Rienstra 65,0 
5 187 Dieuwe Dijkstra, Michiel de Boer 73,0

uitslag gold: Punten:
1 416 Arjen Kort, Anne Heerschop 24,0 
2 297 Hidde-Jan Haven, Don van Arem 26,0 
3 449 Marco Bosma, Auke Veenstra 35,0 
4 450 Jack Kamminga, John van Altena 42,0 
5 111 Mark Neeleman, Thom van der Pol 44,0 

Pampus 445

Harry Amsterdam en Sipko Zwart



Christiaan en Charles Koek

Tom Otte en Runo Jansen

Eric van Eijk en  Wierd Zijlstra

Douwe Jan en Kor de Vries

Dirk Lodewijk, Sipko Eggink Karel Kuiper en Niels Moerke
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Tom oTTe en Runo Jansen 
sluiten het seizoen af met winst 

SluitingSweDStrijDen 23-24 September 

uitslag:  Punten:
1 393 Tom Otte, sneek, Runo Jansen 7,0 pt
2 26 Rob Aukema, Maaike Aukema 19,0 pt
3 363 Henk Greydanus, Attie Brouwer 23,0 pt

onstuimige wind zet de zeilers 
flink aan het werk
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HollanD weekenD 
10 en 11 juni

de deelnemerslijst met 38 Pampussen voor het Holland 
Weekend zag er bemoedigend uit maar eenmaal op het 
water bleek een dat er een tiental boten niet of gedeeltelijk 
waren afgehaakt.ondanks dat  wedstrijdleider Paul de 
groot tijdens het palaver op zaterdag een prachtige 
zeildag met zwakke tot matige wind voorspelde. 

Er wordt een up-down baan gevaren, 3 races. Eentjes op 
zaterdag  voor P440 (1-11-7), P387 (16-1-23) en P449 (4-5-
1). De voorsprong voor P449 tekent zich af. Op zondag voer 
iedereen met enige twijfel uit naar het startschip dat weer 
bij boei 13 lag. Eenmaal aangekomen viel de wind helemaal 
weg. Na ruim een uur dobberen besloot de wedstrijdleiding de 
ochtendraces te annuleren. Gelukkig kwam er in de middag 
toch een klein windje opzetten en kon er nog een race worden 
gevaren. Marco Bosma en Auke Veenstra P449 lieten zich de 
voorsprong niet meer ontnemen en sloten met een tweede 
plek de overwinning af. 

De mooie foto’s van dit weekend zijn van Eize Hoekstra, onze
Friese Hoffotograaf die voor de gelegenheid maar Loosdrecht
was getogen. Reuze bedankt Eize, ze zijn weer top!

uitslag:  Punten:
1 449  Marco Bosma, Auke Veenstra     12 pt
2 330 Thomas Allart, Bart la Grouw     19 pt
3 440 Wiebe Schippers, Mike Kamminga  22 pt
4  365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes  25 pt
5 434 Jeroen de Groot, Richard Blickman    30 pt

ThuisBlijvers
    kregen ongeli Jk 

HollanD weekenD 10 en 11 juni

marCo boSma en auke veenStra 
pakken De Zilveren SCHaal

Winnaars: v.l.n.r. Wiebe Schippers, Mike Kamminga, Marco Bosma,
Auke de Vries, Bart la Grouw, Thomas Allart
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2023 was een “raar” jaar qua weer en het aantal deelnemers 
op ‘Donderdagavond?Pampusavond!’ Er was of te veel of te 
weinig wind en het leek alsof sommigen een beetje zeilmoe 
waren van het afgelopen (drukke) zeilseizoen. De deelname 
aan de wedstrijden op donderdag lag een stuk lager dan het 
jaar daarvoor, maar nog steeds waren er voldoende boten op 
het water voor uitdagende en leuke korte potjes. De overall 
winnaar van de serie zijn Erik en Marleen Bieze (P396). Bijna 
elke keer hebben we genoten van prachtige zonsondergangen, 

DonDerDagavonD 
en GecomBineerde
ZeilmoeHeiD oF gewoonweg te Druk?

Winaars gecombineerde 
Jack en John

Op zoek naar een hefplek?
Zo vol als op deze foto is de Pampussteiger bij het Witte
Huis niet. Er zijn nog enkele prachtige liften beschikbaar
voor HWH leden en nieuwe leden zijn welkom. Interesse? 
Neem dan contact op met Bert van Woudenberg,
havencommissie@wsv-hetwittehuis.nl

heT wiTTe huis

heerlijk zeilweer en een gezellige borrel. Dankzij de flexibiliteit 
en medewerking van Joost van het restaurant op de KWVL zijn 
de avonden iedere keer geslaagd; hartelijk dank daarvoor! Ook 
hartelijk dank aan alle zeilers die het comité op zich hebben 
genomen. Voldoende redenen om deze trainingen (max 15-
20 minuten per wedstrijd en 5-6 wedstrijden per avond) 
ook in 2024 voort te zetten. Na de laatste gecombineerde 
wedstrijd op 1 oktober jl., waar Jack Kamminga en John van 
Altena (P450) de overall winnaars waren heb ik een cheque 
aan Sailwise aangeboden met de opbrengst van de Easyweek 
veiling. Hartelijke groet, 

lukas arends (P362), Regio commissaris loosdrecht 
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Het geheim 
  van de 
   eenhoorn 

Willem Huberts verscheen dit seizoen aan de start met 
een super strakke 333 die weer straalde als nieuw.  
de make over van deze Lamme boot (1968) heeft hij 
helemaal zelf uitgevoerd. dat was bepaald géén ‘walk 
in the park’, maar de voldoening over het resultaat en 
de bewonderende blikken die de ’Eenhoorn’ nu ten deel 
vallen maken veel goed. 

Een zomer met 380 C op P-Zuid boven het zwarte asfalt was 
voldoende om enkele barsten in de epoxy-gerestaureerde 
Pampus 333 te veroorzaken. De quick en dirty oplossing was 
om het open te krabben en op te vullen met dikke epoxy, 
schuren , overlakken en polijsten. De jaren met zon laten een 
Pampus altijd wat verbleken en de reparaties kleuren donker 
op. Er waren ook nog wat lichte beschadigingen van naast 
liggende Pampussen bij de start. Een goede aanleiding om 
de boot de schuur in te halen en het maar eens groots aan 
te pakken. 

Föhn erop en krabben, wat tegen de verwachting in eigenlijk 
erg makkelijk ging. Maar dan kwam het schuren! Dat bleek 
het zware werk te zijn door de zware Festool schuurmachine. 
Drie keer schuren met korrel 80, 120, en 180 maakte de 
boot weer glad en als nieuw, maar de naden bleven wat 
donkerder dan de planken. Na advies van Epifanes 1 keer 
licht opgekleurd met mahonie beits en vervolgens 4 lagen 
injectie epoxy nat op nat, waarbij na 4 uur en binnen 24 uur 
de volgende laag kan worden aangebracht zonder schuren. 
Vervolgen alles weer 3 maal glad schuren (pffffff) en 4 
lagen gewone epoxy volgens zelfde recept aanbrengen en 
schuren (pfffff). De epoxy is iedere keer aangemaakt met UV 
blocker om vergeling te voorkomen en afgelakt met 2 lagen 
PP 2-C lak en 2 lagen poly-urethaan hoogglans lak met UV 
bescherming. 

Was al dit werk het waard? Ja, het hout is weer voor de 
komende decennia goed geconserveerd en de complimenten 
over je eigen boot zijn ook altijd prettig. 

willem Huberts

Schuren tot je erbij neervalt
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Famileasy: grote en diverse deelname aan de familiewedstrijd, 
met voordewindse start vanaf de toren (de eerste boei was 
niet zo easy voor de meeste familieleden). Zeilen met familie 
is niet in alle families easy. Voor de Kamminga’s (met de 
grootste variatie aan leeftijden aan boord ) bleek dat geen 
probleem, dit resulteerde in de jongste prijswinnaars in de 
geschiedenis van de EasyWeek. Pampusfamilie werd weer 
verder uitgebreid met de doop van de schitterende “Grote 
Beer” (461) met Bernard van Liemt als trotse eigenaar.

Easy dining. Pos& van Hooff verzorgden op donderdagavond 
weer een geweldig diner in de tent. Het zag er top uit, en 
het was vooral gezellig en lekker. Tijdens diner werd door 
een “petje op, petje af” quiz de kennis over Pampus, New 
England en America’s Cup getest. Opvallend genoeg was de 
winnares geen Pampuszeiler. Naast alle gezelligheid werd met 
een kleine veiling en veel individuele donaties weer een mooi 
bedrag voor SailWise opgehaald. Heel veel dank hiervoor!

Easy-all. Want uiteraard ook havenpersoneel, sponsors en 
anderen maakten deze fantastische week mogelijk. Heel easy 
was ook de borrel aan de plas bij de Willem en Ingrid Beerman. 
Veel dank voor jullie gastvrijheid!

Het is bijzonder dat we als klasse in één maand bij drie 
verschillende evenementen 50 of meer boten op het water 
krijgen. Dat is iets moois dat we vast moeten houden en waar 
we trots op mogen zijn. 

eltjo Heddema P362

de Vrijbuiter kende een onstuimig weekend. op zondag 
verscheen nog maar de helft van de 30 deelnemers 
aan de start, er stond dan ook een stevige 6 Bft met 
schuimkoppen op de golven. dat zorgde wel voor 
hele mooie plaatjes op het water die dynamisch zijn 
geschoten door fotograaf diederik van nieuwburg. 
de hoofdprijs ging naar Mark neeleman en Thom van 
der Pol P111 die onverstoorbaar een mooie voorsprong 
opbouwden die ze niet meer weggaven. Hieronder een 
korte impressie van P321.

Voor P321, de Halve Maen was het Vrijbuiter weekend 
de eerste serieuze test van dit seizoen vanaf de tijdelijke 
uitvalsbasis Het Witte Huis, waarvoor dank! Helaas was mijn 
vaste bemanning Gerard er niet bij en viel invaller Wilko uit 
door griep op de ochtend van vertrek. Gelukkig wilde Flip 
wel mee! Dat Flip nog nooit een Pampus van dichtbij gezien 
had mocht de pret niet drukken, we konden varen en daar 
ging het om. 

Flip deed het goed aan de fok en halverwege zaten we 
lekker in de wedstrijd, al lagen we even in de clinch met 
een andere Pampus op het downwindse rak. De zondag was 
natuurlijk helemaal spectaculair! Met bemanning Edwin, 
met veel ervaring in de Yngling, mee aan boord en de wind 
die duidelijk van zich liet spreken draaide we de eerste 
helft van de ochtend pot lekker mee. Ruime wind deed de 
P321 en we liepen we bijna 10 knopen zo over een andere 
deelnemer heen die verbluft keek hoe we dat toch deden. 
Helaas konden we aan de wind de hoogte niet houden en 
dreven we steeds verder naar achteren.

Bij de start van de 2de pot waren we helaas te vroeg over 
de lijn. Storm rondje, achteraan beginnen… einde verhaal. 
Maar wel uitgevaren met echt en hele bak wind! Dat leverde 
uiteindelijk een 15de totaal plek op, mooi in het midden. De 
P321 deed weer een keer mee en is heel gebleven en ja, daar 
ben ik toch best trots op. 

Groet,

martijn sparrius P321

4746

Thomas en jaap allart overall winner – close contest – no 
wind no race – hotdogs, hamburgers, donut of the day 
– fun family challenge – drinks at Beerman lakehouse – 
cheque for Sailwise - diner in style - sing-a-long crooner.

De EasyWeek deed dit jaar haar naam eer aan met Easy 
weer. De hele week zomerse temperaturen. Geen gedoe 
met zeilpakken, laarzen en dergelijke. Iedereen moest alleen 
zorgen voor voldoende drinken, zonnebrandcrème en vooral 
de zonnehoed niet vergeten. De stretchtent voor de veranda 
zorgde ervoor dat iedereen voor en na de wedstrijd lekker in 
de schaduw van borrel en eten kon genieten. 

Het was Easy licht weer, met helaas (bijna traditioneel) een 
dag waarop de wind het helemaal af liet weten. Voor de een 
is dit weertype wat meer easy dan de ander, maar “heavy” was 
het zeker niet. Team Allart (330) liet het er in ieder geval heel 
easy uit zien, door het eindklassement afgetekend op hun 
naam te schrijven.

Easy deelnemers: weinig gedoe op het water en veel 
gezelligheid op de kant. Geen gemor over een foutje van het 
WOC op de eerste dag. Soms ook te easy, want op donderdag 
waren er meerdere boten die een boei vergaten te ronden. 
Op vrijdag werden door de organisatie een aantal praktische 
handreikingen aan een aantal teams gedaan (extra grote 
banenkaart en bril); helaas hebben we door het ontbreken van 
wind niet kunnen vaststellen welke oplossing het beste werkt. 
Met de uitreiking van de “donut of the day” werd opvallende 
zeilprestaties uitgelicht. 

Easy WOC: een onvolkomenheid op dag 1 waardoor de 
wedstrijd ongeldig verklaard moest worden. In de rest van de 
week werd dat met mooie banen en goede starts ruimschoots 
gecompenseerd. 
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uitslag: Punten:
1 111 Mark Neeleman, Thom van der Pol 8 2 2 1 3
2 453 Gerard vd Krogt, Laurence vd Wijngaard 18 4 1 5 8
3 387 Bob Heineke, Lieuwe Gietema 22 15 4 2 1
4 430 Gert Pauli, Corjan Schiuten 24 1 5 8 10
5 449 Marco Bosma, Auke Veenstra 28 3 10 6 9

vrijbuiter weekenD 1-2 juli

Schuimkoppen 
en een poeier winD
mark neeleman 
en tHom van Der pol De SterkSten

eaSyweek 14-18 auguStuS

Een aantal stuurlieden vergaten 
een boei te ronden

Smooth racing, successful ambiance 
   & Sunset Dining eaSyweek newport Style 

Fotoimpressie op volgende pagina

Joost Houweling en Steyn van Driessel
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uitslag:  Punten:
1 330 Tomas Allart, Jaap Allart 3,0
2 410 Cees Nater, Jan Pieter Prins 5,0
3  387 Bob Heineke, Lieuwe Gietema 6,0
4 170 Hans van Drunen, Bert de Lange 7,0
5  361 Joep Kuhlwilm, Jan Piet Heemskerk 9,0
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alle Easyweek zeilers waren bijeengekomen aan de 
waterkant van de KWVL voor een gedenkwaardige 
gebeurtenis. Voor het tweede jaar in successie werd daar 
een splinternieuwe de groot Pampus gedoopt. Wat een 
aanwinst voor de Pampusklasse en hoe prijzenswaardig 
dat er toch steeds weer liefhebbers zijn die de schoonheid 
van een nieuw, klassiek houten wedstrijdschip op waarde 
weten te schatten.

Volgend jaar viert de Pampusclub dat negentig jaar geleden 
Pampus 1 van de helling liep, en wat verheugend was het 
dat daar de jongste telg lag met nummer 461. Ondanks dit 
leeftijdsverschil kunnen de twee zich uitstekend meten. Dat 
dit geen fabel is, bewees Jeroen de Groot door in de try-out 
tijdens de Sneekweek tweede te worden met de 461. Het had 
maar een haartje gescheeld of hij won er meteen de hoofdprijs 
mee, net zoals hij vorig jaar dit kunstje flikte met de 460 en in 
het verleden met de 1. 

een nieuw plassenhoofdstuk
Eigenaar Bernard van Liemt stond trots met zijn vrouw Alexa 
en zoon Harmen naast het feestelijk gepavoiseerde schip. 
Bernard vertelde als zeezeiler nog een beetje onwennig te zijn 
met zijn aanwinst, een plassenboot. Deze Easyweek nam hij de 
taak van fokkenist op zich terwijl oude vriend Michiel Schepers 
als invalstuurman aan helmstok zat. Bernard: “De eerste dag 
hadden wij drie schepen achter ons, gisteren waren we laatste 
en vandaag werden we ongeveer ingehaald door de tweede 
groep.” De aanwezige zeilers moesten lachen om deze eerlijke 
reflectie op de zeilprestaties, of herkenden zij hun eigen ups 
en downs? Bernard vervolgde: “Ik heb dus nog een lange weg 
te gaan en het noopt tot enige bescheidenheid. Pampus zeilen 
is voor mij heel erg nieuw. Dat je in de wedstrijd zo dicht op 
elkaar zit, en bijvoorbeeld ook niet kunt reven. Dat vergt ander 
zeemanschap.”

Familienamen
“De geboorte van een nieuw schip stemt altijd weer tot 
blijdschap,” vervolgt Bernard. “Ik heb drie keer eerder een 
scheepje laten bouwen, om op zee mee te varen.” 
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Kleine beeR
Zonnige Doopceremonie 
voor pampus 461

Vervolg op volgende pagina

  Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
met betere prestaties

Veenema Olie, Chemie en Energie

Druk, druk, druk? Waar haal je toch de energie vandaan? Bij Veenema in Sneek 

natuurlijk. Als 100% familiebedrijf weten we wat erbij komt kijken om de zaak 

draaiende te houden. Als leverancier van o.a. GTL Diesel (Gas To Liquid) doen we 

daarom net dat beetje meer. GTL zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen

en is bovendien niet gevoelig voor bacterievorming. Dus ook voor uw ultra schone 

brandstof vaart u naar de jongens van Veenema. Raadpleeg onze website voor de 

verkooppunten.

T (0515) 42 01 51   |    veenemaolie.nl

Non-stop Veenema anton vlasman, 
van vollenhovenstraat 21, 3016 bg rotterdam 

www.antonvlasman.nl

Bernard, Harmen en Alexa
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Die drie voorgaande schepen zijn allen gedoopt door dochter 
Floor. Bernard: “Toen zij zeven was een heel klein bootje; een 
iets groter bootje toen zij 12 was en toen ze 21 was het laatste 
schip.” Floor overleed in december 2021 op veel te jonge 
leeftijd. “Deze doop-traditie kan zij niet meer voortzetten en 
wij missen haar natuurlijk enorm.” 

Boten vernoemen is gebruikelijk bij de familie van Liemt. 
Zo draagt de sloep in Loenen de naam Floor en een ander 
bootje verwijst naar zoon Willem. Maar waar komt Kleine 
Beer vandaan, in strakke witte letters op de glanzend nieuwe 
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Erik Bieze en Cor van aanholt (P421) behaalden de KWVL 
clubkampioenstitel in Pampus 396. Een verrassend duo, 
daar willen we meer van weten. 

Hoe verliepen de wedstrijden?
Voor het KWVL Clubkampioenschap waren er 22 inschrijvingen 
en uiteindelijk hebben er 17 boten gevaren. Wellicht haakten 
zeilers af vanwege de zeer licht weer verwachting. De zaterdag 
begon dan ook met nauwelijks een zuchtje en het WOC besloot 
wijselijk tot uitstel. Aan het begin van de middag kwam er 
zoals voorspeld wat wind en konden we varen, met een start 
rond 3 uur. Omdat het daarna weer inzakte, en vanwege het 
walprogramma, ook belangrijk bij een Clubkampioenschap, 
werd er die dag niet meer gevaren. Met een derde plaats nog 
steeds goede kans op de titel.

Zondag bij de eerste start waren we goed weg, maar na een 
tactisch foutje - niet voor het veld over stuurboord langs-
gegaan toen het nog kon- en een gemiste grotere windshift 
als 12e om de eerste boei. Die wedstrijd uiteindelijk 8e. Met 
11 punten en twee wedstrijden te gaan heb je meestal maar 
weinig kans om overall te winnen. Omdat het best wel lastig 
varen was met vlaagjes hier en daar en steeds draaiende wind 
voer de concurrentie ook niet zo constant. De laatste twee 
wedstrijden hebben we de grotere fouten weten te voorkomen 
en met een lekkere bootsnelheid twee eentjes kunnen varen.

Varen jullie wel vaker samen?
In de beginjaren in de Pampus heb ik veel met Marleen 
gevaren, maar het wedstrijdroeien nam steeds meer tijd bij 
haar in beslag. De laatste jaren vaar ik de wedstrijdseries en 
NK’s met Hans Willem Verwoerd. Met Marleen dan meestal 
de KWVL donderdagavond wedstrijdjes en de Easy Week. Cor 
en ik kennen elkaar al aardig wat jaren, maar hadden nog 
niet samen in een boot gezeild. Tot 2015, ook tijdens de 
KWVL Clubkampioenschappen, en toen wonnen we gelijk! 
Dit jaar was het na acht jaar de tweede keer samen en weer 
met hetzelfde resultaat. 2031 hebben we alvast in de agenda 
gezet!

onregelmatig varen loont 
voor erik Bieze en 
cor van aanholt

kwvl ClubkampioenSCHap

Bob en Thom van der PolCor van Aanholt en Erik Bieze

Pampus geschilderd? Dat wordt uitgelegd in een enthousiaste 
toespraak door Harmen van Liemt. De oorsprong ligt in het 
bekende kinder voorleesboekje. De benaming Kleine Beer 
en Grote Beer gebruikten Bernard en Harmen voor elkaar. 
“Inmiddels ben ik de lengte ingeschoten en zouden de rollen 
omgedraaid moeten worden.” “Daar heb je gelijk in” beaamde 
zijn vader, “maar voor mij blijf je Kleine Beer.” Harmen bekende 
niet echt een zeiler te zijn maar wel veel te houden van de 
gezelligheid aan boord. Met veel flair ontkurkte hij daarna de 
champagne om de Kleine Beer onder luid applaus te dopen. 

Voorzitter Peter Hoogendam sprak namens de Pampusclub en 
overhandigde Bernard een fles drank als aandenken aan deze 
dag: “Je kunt er een slokje van nemen bij groot succes of diepe 
teleurstelling. Ik wens jou en de Kleine Beer behouden vaart.”

De kelen begonnen dorstig te worden en de volle glazen 
champagne waren gelukkig al in aantocht. Bernard sloot het 
officiële gedeelte af met passende diepgang. “Op de meer dan 
100 jaar oude Jachtwerf de Kroes in Kampen, waar ik ooit 
een houten scheepje heb laten bouwen, was een raam met 
de spreuk: Van alle dingen door de mensenhand gemaakt. Is 
slechts het schip dat leeft en waakt. Ik spreek de hoop uit dat 
dit schip nog heel lang zal leven en waken.”

Daarna was het tijd voor de gastvrije en gezellige borrel 
waarbij iedereen de boot van dichtbij wilde bewonderen. Een 
prachtschip en subliem staaltje vakmanschap van Jeroen de 
Groot, daar was iedereen het over eens. 

sandra dijksman P4

Van alle dingen door de 
mensenhand gemaakt. 
is slechts het schip dat leeft 
en waakt

Zo vader zo zoon
Thom van der Pol leverde een KWVL kampioensprestatie 
in een Twaalfvoetsjol. geen onbekend terrein voor Thom 
die uit een echte ‘jollenfamilie’ komt.

“Mijn vader, nu 91, had een Jol samen met zijn broer. Dat 
was nog voor WOII. Na lang niet gezeild te hebben in 
zo’n ‘Zwitsers nachtkastje’ (dank Hans In der Maur) heeft 
hij eind jaren ’80 de 384 gekocht en later de 757. Dit is er 
een uit de befaamde Obbe de Groot serie, 770, 745, 757, 
Pampus 398, 416, 16m2 4304 en nog veel meer. Obbe is 
de schoonvader en grootvader van Harry en Arjen Kort, 
dus dat zit wel goed. Mijn vader en mijn broer Martijn zijn 
beiden kampioen geweest in de Jol en Martijn zelfs 4x. Je 
begrijpt dat ik met het kerstdiner (nog) niet aan het hoofd 
van de tafel mag zitten. Zo nu en dan pak ik de Jol als ik de 
motivatie er voor heb. De jol is te ingewikkeld om even in te 
stappen en meteen langdurig succesvol te zijn, een beetje 
als golfen denk ik, en dat laatste kan ik al helemáál niet. Dit 
seizoen heb ik met Mark Neeleman gevaren in de P111. We 
hadden het plan om de clubkampioenschappen te varen en 
hadden contact hierover. ‘Wil je niet met de jol meedoen’ 
vroeg hij. Ik zei ‘okay, dan gaan we samen’ en ‘als ik ga, ga jij 
ook’. Marcelien Neeleman heeft de Jol 711 dus dat was een 
makkelijke beslissing. Ik had met mijn vader ingeschreven als 
bemanning maar dit bleek niet nodig.

Hij was nu meer coach en technisch manager/trimmer. 
De eerste wedstrijd vergiste ik me in een boei en was 12. 
Daarna kon ik het goedmaken met een 1, 2, 2 en dat bleek 
net genoeg voor de winst. Voor Mark was het zijn eerste 
Jol-serie en dat was wennen maar ging steeds beter. In de 
laatste wedstrijd ook door hem een denkfout anders had 
ie het nog gewonnen! Inderdaad leuk om tegen elkaar te 
varen, het blijf een lastig maar leuk spel, ongeacht de boot 
waarin je zit. Voor mijn vader was het helemaal leuk, na een 
heftig voorjaar toch opgekrabbeld en nu was hij hier toch 
maar mooi bij. Een dankbare herinnering.

52 NIeuWs
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HoutSkool Cup 
7/8 oktober

Mooie races met uitgedund 
wedstrijdveld tweeDStrijDjeS in De voorHoeDe
de Houtskoolcup is de traditionele seizoensafsluiter van 
de KWVL. de voorspelling was goed. Zaterdag een stevige 
bries en zondag een klein windje. We hadden er zin in, 
het was alweer een hele tijd geleden dat ik samen met 
broer george in de 444 had gevaren. En het format sprak 
ons aan: twee potjes van een uur zonder pauze aan de 
wal. Wel 36 Pampussen in één start…. 

Zaterdag begon meteen met een pittige wedstrijd. Van de 36 
waren er slechts 20 die niet op voorhand de pijp aan Maarten 
(of Mark?) hadden gegund. Mark en Thom (P111) en Marco 
en Auke (P449) waren al snel vertrokken en hadden vooraan 
een eigen competitie. De tweede wedstrijd begon voor ons 
top. Eerste bij de bovenboei met nog tandje wind erbij. Vlak 
voor Erik Groeneveld en Laurence van den Wijngaard (P294). 
Samen stoven we naar de beneden-gate totdat we gingen 
gijpen. Laurence had alvast de loet omgezet en de gijp werd 
ingezet. Helaas bleef de giek van de P294 in de achterstag 
hangen. Dus die waren we kwijt als tegenstander. Misschien 
zeilt Erik daarom tegenwoordig 16m2; dan heb je daar geen 
last van. Mark en Thom waren we uiteraard nog niet kwijt. 
De opvolgende rakken hadden we een eigen competitie met 
de P111. Helaas was het vierde kruisrak er eentje te veel voor 

ons, de P111 voer weg en de P365 kwam op de finish voorbij. 
Hulde voor Peter en Froukje, die ons fysiek aftroefde. Er deden 
er overigens nog slechts 13 mee. Bij de jolletjes en de solo’s 
zagen we een soortgelijk beeld. Dat terwijl het volgens de 
wedstijdleider toch hooguit windkracht 6 was… 

Zondag was de wind minder en het aantal deelnemers meer. 
Weer zagen we in beide wedstrijden hetzelfde patroon: twee 
Pampussen die vooraan een eigen competitie hadden. Dit keer 
was het niet de P111 die daar twee keer aan deelnaam maar 
waren het Paul en Elte (P357). De eerste pot met de P449 en 
de tweede met de P365. De P357 won twee keer. Het was 
echter niet genoeg om Mark en Thom de eindoverwinning te 
ontfutselen. 

Kortom het weekend kende twee gezichten. Dat gold niet 
voor de banen, die lagen er ook op zondag weer prima in 
en daardoor kwam het format volledig tot z’n recht: lekker 
zeilen en genoeg tijd voor de borrel en een vermakelijke 
prijsuitreiking. Complimenten dus aan het comité! En de 
winnaars uiteraard!

Bart in der maur P444

uitslag:   Punten:
1 111 Mark Neeleman, Thom van der Pol 9
2 357 Paul Bournas, Elte Folkersma 14
3 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes 16
4. 444 Bart en George In der Maur 19

V.l.nr. Froukje Romkes, Peter Hoogendam, 
Mark Mark Neeleman, Thom vd Pol, 
Elte Folkersma en Paul Bournas

Foto Diederick van Nieuwburg
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Pampus & People

Harry Amsterdam is de nieuwe Schipper in Orde van de Sneker 
Pan. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn verdiensten voor 
de zeilsport en zijn inzet als de grote initiator, stimulator en 
nestor van de Regenboogklasse (55 Sneekweken en 50 jaar in 
de Regenboogklasse). Hij heeft vele jonge zeilers klaargestoomd 
voor de wedstrijdzeilsport en was betrokken bij het Skûtsjesilen, 
ook op de Sneker Pan. Als onderdeel van een leer-werk traject 
restaureerde hij samen met jongeren het beurtschip Grouw. Met 
enige regelmaat zien we Harry in een Pampus, zoals onlangs op 
het NK in Sneek in P372 waarmee hij als 6e eindigde.

harry 
amsTerdam  
Panschipper 2023 

Volgens Omrop Fryslân noemt men hem de Max Verstappen van het 
skûtsjesilen: Douwe Visser van Grou (P381). Met nog twee wedstrijden
te gaan was hij al kampioen van de SKS. Ze hebben gewoon meer 
snelheid dan de rest, en ze maken eigenlijk geen fouten. Dat is een 
fatale combinatie voor de tegenstanders en zo konden ze oppermachtig 
hun 7e SKS titel binnenslepen. Tweede werd titelverdediger Albert Jzn 
Visser (P 329) met de Lemster Skûtsje.  Het komende seizoen zal daar 
nog een Pampuszeiler aan boord stappen: Marco Bosma (P449). “Als je 
in Lemmer geboren bent. En dan op de Lemster Skûtsje gaat varen met 
Albert Visser. Dan is dat een hele eer om mee te mogen”, aldus Marco. 
“Ook een beetje Memory Lane.”

heT sulveren sKûTsje  
en de eeuwige roem

Een Pampuszeiler op vakantie spotte dit bankje. Als je niet 
meer weet wat je met de kont van je oude Pampus moet 
doen dan is dit een oplossing voor een plek die noopt tot 
bespiegeling.

creaTief met hout

Het is weliswaar geen Pampus maar toch verdient dit nieuw-
bouwproject van regiocommissaris Egbert de Sauvage Nolting 
een vermelding in de categorie creatief met hout. We hebben 
Egbert dit jaar wat minder aan de start gezien en we begrijpen nu 
waarom. Hij was even druk met zijn zelf ontworpen en gemaakte 
prefab penthouse. Bovenop het dak van zijn werkplaats in hartje 
historisch Gouda. Hoe dit in zijn werk ging laten de foto’s zien. Bij 
de aanblik van de houten spanten kreeg het Pampusnieuws toch 
een gevoel van herkenning met de spanten van een Pampus. Het 
eindresultaat wordt vast geweldig en zal voor de kerst klaar zijn. 
Wie goed kijkt leest P10 in de dakpannen.

creaTief ruimtegebruik
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In het begin van 2023 werden 3 boten gemeten, dit was de 
uitgestelde metingvan het najaar 2022. De 396 en 266 voldeden 
aan de klassenvoorschriften. De 75 is na een aanpassing aan de 
kiel ook goed gekeurd door de verbondsmeter. Dit najaar zijn 
de P10, P20 en P387 gemeten. Voor alle drie de boten geld dat 
ze vrij recentelijk zijn hermeten, waardoor we kunnen spreken 
van een ongelukkige loting. Al blijven boten en eigenaren 
variabele elementen, die altijd het controleren waard zijn. 
Laten we maar zeggen: controle is geen wantrouwen.

In aanloop naar het NK bleek de meetbrief van de Pampus 44 
niet geregistreerd te zijn bij het verbond. Na wat onderzoek 
bleek dat het te wijten was aan het plotseling overlijden van 
de toenmalige verbondsmeter die de meting van de P44 
begeleidde. Het voltooien van de meting is daardoor blijven 
liggen. De meting is afgemaakt mede dankzij de welwillende 
medewerking van de eigenaar, hopelijk gaan we de P44 veel 
terugzien in het wedstrijdveld. 

nK-metingen
De metingen op het NK zijn goed en vlot verlopen, mede door 
de strakke tijdslots. Dit jaar zijn de zeilen weer gemeten en is 
er separaat gekeken naar de afmetingen van de uitsparing in 
het dek waardoor de mastkoker gestoken is. Deze moet van 
zodanige blijvende afmetingen zijn dat de speling in zowel 
langs- als dwarsrichting niet groter is dan 3 mm. Zowel bij 
de zeilen als bij uitsparing waren incidentele gevallen. Twee 
fokken waren op één meetpunt één centimeter te groot, dat 
te wijten valt aan een slordige afwerking. De uitsparingen 
waren bij 3 boten discutabel, met de eigenaren is besproken 
dat de speling moet voldoen aan de marge van 3mm, voor de 
start van volgende zeilseizoen.

vloerhoogte
Naar aanleiding van de inventarisatie van de vloerhoogte 
tijdens het NK 2017 zijn hier in de jaren daarna meerdere 
vragen aan de TC gesteld. Hierop is er in 2019 tijdens een TVE 
(technische vergadering van eigenaren) het voorstel om de 
vloerhoogte aan te passen door de aanwezige leden unaniem 
verworpen. In de afgelopen 4 jaar zijn onze inzichten m.b.t de 
vloerhoogte niet veranderd. 

teakhout vs alternatieven
Een vergelijkbare vraag is afgelopen jaar ontstaan m.b.t. 
flexiteek. De huidige meterprijs van teakhout is fors gestegen. 
Meedenkende Pampuszeilers hebben daarom de vraag 
neergelegd bij de TC wat de mogelijkheden zijn van flexiteek. 
Als TC zijn we voorzichtig met dergelijke nieuwe houtsoorten 

of kunststofmaterialen. Uitgezocht dient te worden wat de 
prijs is van de flexiteek, hoe de verwerking/bewerking is, wat 
het soortelijk gewicht is, hoe het zit met de duurzaamheid, hoe 
het zit met vochtopname en tal van andere eigenschappen. 
Voor zowel TC als eigenaren het onderzoeken waard. Of 
wachten we rustig af tot de prijs van teak weer terugloopt? 
Mochten er vragen zijn, ook over andere onderwerpen, stel ze 
gerust aan de TC.

Betaalbaar
Vlonderhoogtes en de eventuele toevoeging van kunstteak 
zijn beiden twee onderwerpen die vanuit TC-oogpunt 
ondergeschikt moeten zijn. Ze moeten ondergeschikt zijn aan 
het financiële aspect, een Pampus moet betaalbaar blijven. 
Een Pampus moet gelijk zijn aan haar andere Pampus-broers 
en -zussen. Zeker in de huidige staat van de zeilsport is het 
van noodzakelijke belang om het betaalbaar te houden en 
vooral niet duurder te maken. Laat de zeilsport zijn kracht 
vinden in het volume: hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Regelmatig krijgt de TC vragen binnen, vaak van nieuwe 

eigenaren, over de te gebruiken materialen en het plaatsen 
van beslag. Het antwoord is vaak hetzelfde: “Raadpleeg 
de klassenvoorschriften of leg je oor te luister bij een 
botenbouwer. Mocht u gaan meedoen aan de wedstrijden 
dan is het van belang dat uw Pampus voldoet aan de 
regels, aangezien eenheid hoog in het vaandel staat bij de 
Pampusklasse”.

Met hartelijke groet,

Charles Koek, Bob Heineke, jeroen de groot en 
Richard Blickman

activiteiten van de tC in 2023

een PaMPus Moet 
betaalbaar blijven 

Controle is geen wantrouwen
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weDStrijDkalenDer 2024

daTuM  EVEnEMEnT LoCaTiE

januaRi
14 Winterwedstrijden KWV Loosdrecht
14 Nieuwjaarsreceptie KWV Loosdrecht
21 Winterwedstrijden Noord Sneek

maaRt
10 Winterwedstrijden HWH Loosdrecht
17 Reserve datum WW HWH Loosdrecht
17 Winterwedstrijden Noord Sneek 

aPRil
7 Winterwedstrijden  KWV Loosdrecht
14 Winterwedstrijden Noord Sneek
20 - 21 Openingswedstrijden Sneek KW Sneek

mei
4 - 5 Voorkaag KWV De Kaag 
4 - 5 Houtevenement  KW Sneek
9 - 12 Klein Sneekweek KW Sneek
11 - 12 Hemelvaartweekend HWH Loosdrecht
25 - 26 NK - sprint ZV Zuidlaren

juni
8 - 9 Holland Weekend KWV Loosdrecht
14 - 16 Lustrum KW Sneek
22 - 23 Zomerwedstijden  KW Sneek

juli
6 - 7 Vrijbuiterweekend  GWV de Vrijbuiter 
18 - 21 Kaagweek  KWV De Kaag

augustus
3 - 8 Sneekweek KW Sneek
12 - 16 Easyweek KWV Loosdrecht

sePtemBeR
7 - 8 KWVL Clubkampioenschappen KWV Loosdrecht
28 - 29 Sluitingswedstrijden KW Sneek
28 - 29 Nakaag KWV De Kaag 
29 - 1 (okt) NK Pampus KWV Loosdrecht

OKtOBeR  
5 - 6 Houtskoolcup KWV Loosdrecht
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monaco YachT show 
in Pampus perspectief

Enkele dagen later herkennen wij het bewuste schip in de 
baai van Saint Tropez. Even Googelen en we lezen dat de 
‘Elfje’ is ontworpen voor Wendy Schmidt, de echtgenote van 
voormalig Google CEO Eric Schmidt. De familie Schmidt is dol 
op varen. Maar wel met voldoende personal space. Volgens 
Superyachtfan heeft Eric Schmidt zelf onlangs de 95 meter 
lange Lurssen ‘Kismet’ gekocht met een vraagprijs van zo’n 
150 miljoen. Met een geschat fortuin van 19 miljard USD is 
dat natuurlijk slechts een rimpeling op de bankrekening. 

tenders in superjacht stijl
Wij vervolgen onze ronde langs de haven en hebben een 
gezellig weerzien met Ernest Menten (P 47). Met zijn 
bedrijf Tenderworks bouwt hij exclusieve limousine en 
open tenders voor superjachten die de stijl en afwerking 
van het moederschip weerspiegelen. Zodat eigenaars en 
gasten vorstelijk aan boord kunnen worden gebracht in hun 
eigen sfeerbubbel. De juweeltjes van boten worden in een 
voormalige aircraft hangar te Warmond gebouwd. Pal voor 
de ingang van de Royal Monaco Yacht Club demonstreerde 
Tenderworks als unicum een 100% elektrische tender, 
ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft. Leuk voor de 
Amsterdamse grachten als je er straks niet meer door mag 
met je fossiel aangedreven sloep? Denkt u aan een bedrag van 
pakweg € 4 miljoen. 

garantie op snelheid
Op de stand van Van Oossanen Naval Architects troffen wij 
partner/managing director en kersverse Pampuszeiler Niels 
Moerke. Van Oossanen ontwerpt zelf geen jachten maar zij 
zetten hun expertise in voor designers en werven worldwide 
bij het ontwerpen van schepen en technische ondersteuning. 
Schepen van alle formaten tot grote superjachten, toer 
zeiljachten en racers, evenals vele andere geavanceerde 
zeeschepen voor speciale doeleinden. Het bedrijf investeert 
veel in technische innovatie op het gebied van hydronynamica 

zeiljachten en motorjachten in een uitgebreid scala van stijlen. 
Van echt klassiek tot ultramodern met een onmiskenbaar 
eigen signatuur. Van handzaam formaat dichter bij huis 
tot XL superjachten die worldwide de zeeën bevaren. Begin 
jaren 90 werd de Truly classic 75 (later 80) gelanceerd. Het 
succes zette door naar het ontwerp van J-Klasse- en F-Klasse-
jachten. De elegante schepen van Hoek zijn snel, comfortabel 
en technologisch geavanceerd. Hoek gelooft in ontwerpen 
die tijdloos zijn want die zullen er over 20 jaar en langer 
niet alleen nog steeds chique uitzien, maar ook waardevast 
blijven. Daarin zie ik toch een overeenkomst met een Pampus! 
Zelf zeilt Andre Hoek trouwens ook wedstrijden, zo strijden 
we regelmatig tegen elkaar in de VA Klasse. Broer Niek is een 
bekende op de Kaag met Pampus 405. 

Overigens is in de super jachtbouw het aandeel zeilschepen 
relatief gering, minder dan 5% en de trend geeft aan dat dit 
eerder daalt dan stijgt. Ruurt Meulemans: “Bij varen gaat 
het voor de meeste booteigenaren om de bestemming, daar 
willen ze zo snel mogelijk zijn. Zeilers zijn anders, die kiezen 
voor de beleving van de reis er naar toe. ”Naast ons staat het 
schaalmodel van een prachtige 172 ft ketch, gebouwd bij 
Royal Huisman. Een typische zeilklassieker van de toekomst, 
een lust voor het oog vanuit elke hoek. De naam van de 
eigenaar wordt uiteraard discreet verzwegen. 
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Een terras met uitzicht over de golf de Saint Tropez. op 
het water een spectaculair schouwspel van meer dan 
200 boten die uitvaren voor de start van de Voiles de St. 
Tropez. Wat een inspirerende omgeving om een stukje 
voor het Pampusnieuws te schrijven. 

Dit jaar bezochten Thom en ik voor de eerste keer de Monaco 
Yacht Show eind september. Niet iets waar je even binnenloopt 
want voor het bedrag wat je neertelt voor een toegangskaartje 
kun je ongeveer een nieuwe fok kopen. Wij waren dankbaar 
dat we waren uitgenodigd. Het is indrukwekkend om te 
zien welk prominent aandeel de Nederlandse bedrijven daar 
innemen in de superjacht industrie. Nederlandse bouwers van 
luxe superjachten zijn marktleiders in hun branche met een 
mondiaal marktaandeel van meer dan 20% en daarmee staan 
ze op een nummer 1 positie. De Nederlandse superjachtbouw 
heeft ook in 2022 goed gedraaid. Er werden 25 orders voor 
nieuwe jachten geplaatst met een totale geschatte waarde 
van 1,9 miljard euro. Afgelopen jaar leverden de Nederlandse 
werven 18 superjachten op met een totale waarde van 1,2 
miljard euro. Jachten van 80 meter en langer zijn in trek (Bron: 
NMT-jaarverslag). De exclusieve wereld van de superjachten 
blijft meestal goed afgeschermd voor de gewone sterveling. 
Tenzij je in de sector werkzaam bent, natuurlijk. 

Klassiekers van de toekomst
Op de stand van Hoek Design Naval Architects worden we 
hartelijk begroet door oprichter Andre Hoek en managing 
partner Ruurt Meulemans. Hoek Design ontwerpt custom 

en is expert in de ideale rompvormen die maximale prestaties 
en comfort bij alle snelheden garandeert. Daarbij geven ze 
zelfs garanties op snelheid. 

Niels had het weekend ervoor tijdens de KWS Najaarswed-
strijden voor het eerst in zijn pas gekochte Pampus 189 
gevaren, samen met bootpartner en goede vriend Karel 
Kuiper. “We hebben vroeger samen wedstrijd gezeild op een 
Skûtsje. Hij was de schipper en die rolverdeling hebben we 
in de Pampus ook.” De mannen delen ook samen een Skûtsje 
wat als moederschip mee ging naar het meer.“ Het weekend 
begon al druk met de logistiek van Pampus, twee Flitsen, 
kinderen, eten en spullen aan boord. En iedereen moest 
’s-morgens op tijd aan de start zijn. We hebben wel lekker 
gevaren, het voelde meteen als vanouds om samen te zeilen. 
De eerste wedstrijd meteen een mooie start en een achtste 
plek. Daarna werd het minder. We moesten echt wennen aan 
het schip. Op een gegeven moment liep het gewoon niet,dus 
ik begon te klooien met de fokkerail en de achterstag een 
beetje los. We moeten ons ook meer in de prestaties van de 
zeilen verdiepen want daar moet je het van hebben.” Niels 
vervolgt: “Het hangen was pittig maar dat kwam vooral 
doordat ik kort daarvoor mijn ribben had gekneusd door een 
dubbele val met de crossfiets. Op een gegeven moment kreeg 
ik gewoon geen lucht meer. De tweede dag starten zat er 
daarom niet in. We willen dit jaar nog wel winterwedstrijden 
meedoen.” Waarom kozen ze voor een Pampus? “Het is een 
sierlijke boot en met slechts twee man varen is praktisch. 
Je kunt er niet zoveel aan trimmen, het komt echt op het 
zeilen aan en dat is leuk.” We gaan vast nog meer horen 
van dit team. Niels is tenslotte performance specialist. De 
klassenvoorschriften heeft hij uiteraard al bestudeerd, en die 
zitten goed dichtgetimmerd zag hij al. Maar het is zijn natuur 
om te zoeken naar verbeterpunten. “Zou een teakdek wat 
vocht absorbeert nadeel geven door gewicht op de verkeerde 
plek?” Pampus 189 zal de komende winter vast nog een keer 
onder de loep gelegd worden.

Ruurt Meulemans, Thom Dijksman, Andre Hoek

Hoek Pilot Classic ketch ‘Elfje’ 

Zeilers gaan voor 
de beleving van de reis

de Pampus klassenvoorschriften 
zitten goed dichtgetimmerd

Niels Moerke Ernest Menten, Thom Dijksman
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ultimate custom carbon tender
De volgende stop was bij Herbert Dercksen (P 5) van Xtenders, 
succesvol met de bouw van ultra lichte maar ijzersterke 
carbon performance tenders voor superjachten. De tender op 
de foto is 9.70 m en weegt inclusief 2 Yanmar 6BY 260 pk 
motoren slechts 4550 kg! Het scala aan modellen is enorm, 
van sportieve Rib tenders en landing crafts tot open en luxe 
limousine tenders. Alles naar wens van de klant gebouwd, 
made to fit voor laadstations aan boord. De boten worden in 
eigen productiebedrijf in Nederland ontworpen en gemaakt,  
evenals een succesvolle range Carbon Superyacht Equipment. 
Na een koud biertje met Marijke en Nienke Dercksen 
wandelden we verder.

How to recognize a Feadship
Bij Feadship werd ons door de enthousiaste Henk de Vries, 
Feadship directeur en CEO Koninklijke de Vries Bouw, plechtig 
een nieuw Fleet boekje overhandigd. In dit zakbijbeltje staan 
foto’s van de meer dan 500 jachten die sinds 1849 onder de 
Feadship vlag (Koninklijke De Vries, Royal van Lent en De Voogt) 
zijn gebouwd. Het laat een indrukwekkende groei zien van 
de eerste Nederlandse recreatiejachten tot de hedendaagse 
megajachten van meer dan 100 meter. De variëteit is enorm, 
elk schip is uniek. Er staan ook 12-voets jollen (1932) en een 
Regenboog (1943) in. En een Pampus! In het begin van de 
geschiedenis van Feadship werd in 1950 op scheepswerf 
“De Vlijt” van de gebr. De Vries een mahoniehouten Pampus 
gebouwd die in januari 1951 op de New York Motorboat Show 
werd geëxposeerd. Deze compleet uitgevoerde Pampus kostte 
ƒ 4260. Tot ca 1972 werd er in Amerika nog mee gezeild. (Een 
uitgebreid verhaal over deze Pampus staat beschreven in 
Pampusnieuws juli 2019).

Kreeftje pikken op de club
Er waren beslist nog meer Pampuszeilers die beroepsmatig op 
de show waren maar die hebben we niet gezien. In de overvolle 
bar van de Yacht Club de Monaco genoten we van een club 
sandwich. Niet met kip maar met kreeft want het is ten slotte 
Monaco. Het terras bood uitzicht op een rood superjacht.  

De achtersteven was open-geklapt en zo kregen wij een inkijkje 
in de natte droom van de eigenaar. Een binnenzwembad met 
bevallige marmeren vrouwenbeelden, spuitfonteinen en 
een interieur van pluche en klatergoud. Helemaal de glitz & 
glamour die je in Monaco kunt verwachten. 

Champions league
’s Avonds terug in Saint Tropez drinken we een gezellige 
borrel met Code Zero baas Marc Blees die net van boord 
stapte van de Jethou 77, een van de mooiste maxi jachten 
op het water en eigendom van Sir Peter Ogden, een Engelse 
zakenman, wiens passie voor zeilen hem ertoe bracht dit 
jacht naar zijn Kanaaleiland te vernoemen. Wat wij hoorden 
over de beschikbare zeilbudgetten van owners in deze 
premium sailing league deed ons stijl achterover slaan. Aan 
de Easyweek komt Blees met zijn Pampus 313 even niet toe, 
we kunnen het begrijpen. Overigens vaart hij op de Jethou 
als een van de weinige non-professionals. Later, in Café Le 
Sub kwamen we Boele Staal nog tegen. Zijn Pampus heeft 
hij vorig jaar verkocht maar met de Pampusclub blijft hij 
enthousiast meeleven.

Voor vandaag hadden we wel genoeg Pampusvrienden gezien. 
Plop! een appje van onze voorzitter uit Ibiza. Met foto’s van 
Pampus 371 in renovatie. De Pampussen zijn niet te ontlopen. 
Pampuszeilers vind je overal waar water is, en dat maakt onze 
klasse extra gezellig!

Sandra dijksman P 4
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in de Feadship spotter’s guide 
staat zelfs een Pampus

Herbert Dercksen en 
Sandra Dijksman
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10 vragen aan 
Milco AlblAs

het spelletje is zo leuk 
dat ik iedere dag wel zou willen zeilen

Door walter van voorSt van beeSt. 

1. Milco, Pampuszeiler, bierverkoper, secretaris van de 
Pampusclub, daar moeten wat mooie vragen uit komen. 
om te beginnen; hoe is dat zeilersbloed ontstaan?
Mijn zeilloopbaan is begonnen op de Rotterdamsche Zeil-
vereniging (RZV) waar ik vanaf mijn 8e lid was. Eerst gezeild 
in een gele Falsled optimist (H162) en daarna al snel in de 
LaserM en Laser. Op Kralingen was de Laser begin jaren 80 
heel populair en er was een grote groep sterke Laser zeilers 
die alle wedstrijden afgingen. Als de jongste van dit groepje 
met bekende zeilers zoals Siebe Schuur, Ed van der Steene, 
Johan de Ruijter, Luuk Kuijper en ook Hans van Drunen kon 
ik altijd mee op de trailer. Met Siebe en Johan ben ik ook 2x 
naar het Europees Kampioenschap Laser teamzeilen geweest 
waar we 2x als tweede eindigden. In 1984 ben ik opgenomen 
in de Jeugdzeiltop van het Watersportverbond waar het team 
onder begeleiding van Oscar Paulich een jaar lang de grote 
Europese wedstrijden bezocht met als hoogtepunt voor mij het 
gewonnen Nederlands Jeugdkampioenschap Laser in 1985.

2. En wanneer stapte je als eigenaar in je eerste Pampus 
en waarom juist de Pampus?
Vanaf 2002 ben ik Pampus gaan zeilen met Han Wortman in  
P19.  Wij kwamen tegelijkertijd naar Nederland vanuit Singa-
pore en vonden het leuk om samen te gaan wedstrijd zeilen. 
In Singapore waren wij beiden “sailing conveyor” van de 
Hollandse Club en organiseerden Laser wedstrijden vanaf East 
Coast Sailingclub. Leuke wedstrijden waar ik o.a ook Jan Piet 
Prins (P410) tegenkwam in zijn zwarte Laser. De keuze voor de 
Pampus was eigenlijk ingegeven doordat het een handzame 

boot is met een uitgebreide wedstrijdkalender. Tijdens de 
Sneekweek van 2015 had ik bedacht dat ik graag zelf een 
Pampus wilde hebben en na een tip van Jeroen de Groot ben 
ik afgereisd naar Jan Eisma in Koudum waar Pampus 57 te 
koop stond. Ik trof de boot aan in een boerenschuur en na 
de vlonders open te hebben getrokken zag ik dat de boot in 
zeer goede staat was met nieuwe kielbalk/spanten en mooie 
trailer. Kortom dit was een uitstekende kans en ik heb er niet 
lang over nagedacht om Pampus 57 aan te schaffen.

3. Vorig jaar kocht je de 438, een prachtige Lamme 
Pampus. Waarom deze wisseling, ga je nu harder en waar 
ligt dat dan aan?
Eigenlijk was ik heel tevreden met de 57 maar mijn droom 
was een in epoxy gebouwde (Lamme) Pampus. Toen in het 
weekend voor de Easy Week 2022 bekend werd dat Pampus 
438 te koop stond ben ik er natuurlijk direct op afgegaan en 
stond die maandagavond al op de steiger bij Bart van Soest. 
Ook hier hoefde ik niet lang na te denken want boten zoals 
de 438 komen maar 1 x in 10 jaar voorbij. Natuurlijk heb ik 
de Easy Week nog gezeild in P57 en wij eindigden 4e overall 
hetgeen geen slechte prestatie was. Dus hoezo een nieuwe 
boot? 

Winnen van het 
nK jeugd Laser in 1985
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Gelukkig heb ik P57 kunnen verkopen aan Henk Tromp, een 
enthousiaste wedstrijdzeiler die we vaak gaan terug zien 
op de wedstrijdbanen. Of ik nu harder ga met P438 is nog 
moeilijk te zeggen. 

4. je zit alweer een tijdje in het bestuur. ik herinner 
me een knappe presentatie over de toekomst van de 
Pampusclub. Kan je aangeven waar dat toe geleid heeft?
Het is enorm leuk om in het bestuur van de Pampusclub te 
zitten. Een dynamische groep mensen met enorme passie 
voor de klasse. De presentatie waaraan je refereert betrof 
het “Pampushuis” waarin we de belangrijke pilaren hebben 
benoemd waarop de klasse moet steunen (eenheid van 
de klassen, actief wedstrijdzeilen, sociale verbondenheid). 
Ik vind dat we eigenlijk wel op alle pilaren een zeer goede 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. De eenheid van de klasse 
is een groot goed waar we heel zuinig op moeten zijn. We zien 
dat de jaarlijkse hermeting van jachten (op basis van loting 
bij NK) leidt handhaving van de eenheid maar ook dat de 
resultaten heel goed zijn en dat de metingen goed binnen de 
toleranties zitten. Dit bewijst dat de oudere boten net zo goed 
meekunnen in wedstrijden en dat de waarde van de boten 
zo op niveau kan blijven. Qua wedstrijden is er veel aanbod 
in de regio’s. We zouden wel graag willen als bestuur dat de 
boot wat vaker op de trailer wordt gezet en zeilers deelnemen 
aan wedstrijden buiten de eigen regio. Overigens is er volgend 
jaar 90-jarig jubileum op Sneek dus dan zal iedereen wel het 
thuiswater moeten verlaten want dit evenement mag je 
natuurlijk nooit missen. Sociale verbondenheid binnen de 
klasse is groot en ik denk dat dit ook een belangrijke driver is 
achter het succes van de Pampusklasse. We zien dat er veel 

nieuwe zeilers in de Pampus stappen en we proberen deze 
zo goed mogelijk op te vangen en tips mee te geven op het 
gebeid van trim en boothandling. 

5. Er zit een wisseling in het Bestuur aan te komen. Wat 
zouden de accenten van de nieuwe club moeten zijn voor 
de aankomende jaren?
Als ik het succes van de klasse zie dan denk ik dat we met 
name goed koers moeten houden op de pijlers van het 
Pampushuis. Ik weet dat een bestuur niet alles zelf kan doen; 
we moeten gezamenlijk met alle leden ervoor zorgen dat we 
het naar ons zin hebben binnen de Pampusklasse en dat de 
Pampus toegankelijk blijft voor nieuwe intreders. Dus ik zou 
eigenlijk alle leden willen vragen om actief ambassadeur te 

zijn van de klasse en ook bij tijd en wijle een steentje bij te 
dragen aan organisatie van activiteiten. 

6. Heb je bepaalde ideeën over de landelijke wedstrijden 
van de Pampusclub? Meer minder, andere plassen, 
ijsselmeer etc. En hoe kijk je tegen het zeilen in Loosdrecht 
aan. Het succes van de donderdagavondwedstrijden, de 
leegloop van de gecombineerde. gaat het bestuur er wat 
aan doen?

Landelijke activiteiten zoals NK en NK sprint moeten wat 
mij betreft aansluiten bij de wensen van een grote groep 
wedstrijdzeilers en plaatsvinden op locaties die goed 
bereikbaar zijn met goede zeil faciliteiten. Wat mij betreft 
hebben we hier de juiste cadans gevonden met NK’s op 
Sneek, Loosdrecht en Beulaeker. NK’s sprint worden juist 
georganiseerd op goede en leuke locaties met een verrassend 
karakter waardoor er goede landelijke dekking is. Regionale 
activiteiten zijn enorm belangrijk voor de toegankelijkheid en 
het succes van de klasse. We zien dat regionale communities 
in Noord, Loosdrecht en Kaag blijven groeien en dat is het 
resultaat van de inzet en enthousiasme van de regionale 
zeilers. De rol van regio commissaris als initiatief nemer en 
facilitator is hier bij van groot belang en heeft als resultaat 
dat er nu bijvoorbeeld in Loosdrecht veel op donderdagavond 
wordt gevaren maar dat nu ook in Noord winterwedstrijden 
worden georganiseerd. Wat de gecombineerde wedstrijden 
(zondagen op Loosdrecht) betreft die moeten natuurlijk wel 
gewoon blijven en ik hoop dat de verandering naar twee 
wedstrijden per dag goed is ontvangen. Persoonlijk vaar ik 
liever twee wedstrijden zodat ik meer zeil rendement heb van 
de dag. 

7. Het is erg rustig in de TC, althans voor een relatieve 
buitenstaander. Bij de Bogen mag je apparatuur gebruiken 
om de startlijn te peilen, waarom mag dat bij ons niet?
Eenheid van de klasse is een enorm groot goed en dat moeten 
we blijven handhaven. De TC regelt dat bijzonder goed. Puur 
wedstrijdzeilen zonder veel fratsen met technologische 
innovaties moet naar mijn mening de basis zijn. Dit houdt de 
klasse toegankelijk en ook betaalbaar. 
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of ik harder ga 
met P438 is nog moeilijk 
te zeggen 

Zet je boot wat vaker 
op de trailer om te zeilen 
buiten de eigen regio
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8. Een paar jaar geleden was north bijna alleenheerser 
in de zeilen, wat later kwam uK er bij en nu voer de Top 
3 van het nK met Molenaar!! Wat heeft jouw keuze en 
waarom?
Ik vind het enorm mooi om te zien dat de zeilmakers bereid 
zijn om altijd weer betere en mooiere zeilen te ontwikkelen 
voor de Pampus (binnen de klassenvoorschriften natuurlijk) 
en dat sommige zeilers dan overstappen op de laatste trends. 
Zelf ben ik niet zo gevoelig voor deze trends en vaar al paar 
jaar met North Sails omdat ik dit gemakkelijk trimbare zeilen 
vind die overigens best lang mee gaan. Jack Kamminga is 
vierde geworden op het NK 2023 met een heel oud setje 
North Sails en heeft klaarblijkelijk samen met bemanning 
John van Altena gewoon iedere keer op snelheid de goede 
kant opgevaren. 

9. Volgend jaar is het Lustrumjaar. Kan je alvast een paar 
tipjes van de sluier oplichten?
Wordt een heel bijzonder feestje. Niet alleen maar 
wedstrijdzeilen maar ook voldoende tijd voor historie van de 
Pampusklasse en sociale verbondenheid. Denk dat iedereen 
enorm trots mag zijn op het 90-jarig bestaan van de klasse en 
de dynamiek die er heden ten dage is. 

10. Wat zijn je plannen voor 2024?
Natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden zeilen samen met 
mijn maatje Willem den Beer en mijn zoon Berend. Ik vind 
het spelletje zo leuk dat ik iedere dag wel zou willen zeilen. 
Daarnaast moet ik als secretaris op zoek naar een opvolger om 
het stokje over te nemen eind 2024. De 6 jaar in het bestuur is 
dan voorbij gevlogen. 

6564

Scheepsuitdrukkingen als ‘ de wind in de zeilen’ 
en ‘voor de wind gaan’ zijn op dit moment 
onmiskenbaar van toepassing op de Pampusklasse. 
immers wedstrijdseries in het Westen en in 
Friesland trekken grote Pampusvelden én, in 
tegenstelling tot bijna alle andere klassieke 
houten boten, het aantal nieuwe Pampussen 
groeit nog steeds gestaag! niet in het laatst 
met dank aan jachtbouwer en Pampusstuurman 
jeroen de groot. de groninger bouwde de laatste 
twee jaar twee fonkelnieuwe: de 460 in 2021 en 
461 in 2022. de kans is groot dat hij rond kerst 
de voorbereidingen treft voor de kiellegging van 
de 462. Weer een nieuwe Pampus in het derde 
jaar op rij zou de smakelijke kers op de taart zijn 
tijdens het 90-jarig bestaan van de Pampusclub.

Dat mag in deze tijd waarin het langzaam maar zeker 
tanende ras van vakbekwame botenbouwers nog 
slechts mondjesmaat nieuwe houten boten bouwt 
bijzonder heten. “Zeg maar gerust uniek”, liet voorzitter 
Peter Hoogendam zich ontvallen op 13 oktober tijdens 
de opening van de expositie ‘Waterspiegel ‘ in het Fries 
Scheepvaart Museum in Sneek. Hij was daar present 
omdat fraai gelijnde houten klassieke zeilboten, 
waaronder uiteraard een Pampus, figureren in een 
van de fascinerende (water)beelden van de creatieve 
kunstenares Maartje Roos.

Ter vergelijking; de nieuwbouw van bijvoorbeeld een 
30m2 (37) en een CNC-gefreesde Regenboog (158) 
dateert alweer van zeven jaar terug. Robbert Bonnema 
bouwde vorig jaar bij Jachtwerf de Jong in Joure 
een nieuwe Zestienkwadraat (4456). De nieuwste 
Twaalfvoetsjol is in 2021 gebouwd in Enkhuizen. 
Daarvoor, in 2019, bouwde Jeroen de Groot twee van 
die eigenwijze bootjes, de 895 en 896 waarmee hij zijn 
jollenbouw opkrikte naar elf.
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Plezier en Performance
 L 9,20 x B 3,20 x D 1,10 m
 Doorvaarthoogte:  2,30 m
 Motor: 42-285 pk / 4-6 cyl. diesel
 Sl.pl 2 vast + 2 optioneel
 CE Categorie:  B

ONJ Motor Launches & Workboats
Weesp
0294 - 25 26 22
info@onj.nl  www.onj.nl

Pilot 920

Pilot 920

gezamenlijk met alle leden ervoor zorgen 
dat we het naar ons zin hebben binnen de Pampusklasse10
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 Handen van 
jachtbouwer 
Jeroen de Groot 
jeuken  

Door SjoerD StienSma

jubileumjaar met weer 
nieuwe pampuS?

Vervolg op volgende pagina



Het aantal nieuwe Pampussen van zijn hand staat, nadat er 
de afgelopen twee jaren telkens een te water ging, op vijf. De 
jachtbouwer die als scholier zijn eigen Flits (1079) bouwde 
werd tijdens Boot Holland in 2019 door de op dat moment 
85 jaar bestaande Pampusclub in het zonnetje gezet. Toen 
in gezelschap van zijn op leeftijd geraakte Friese vakgenoten 
Pieter Boelsma en Abele de Jong en Loosdrechtenaar Gert 
Lamme. Het illustere drietal dat verantwoordelijk is voor 
talrijke nieuwe en gerenoveerde Pampussen is inmiddels met 
pensioen. Betrokken zijn ze wel nog steeds. Boelsma vooral in 
de adviserende en helpende rol voor doe-het-zelver , de Jong 
- kortgeleden voorzien van een nieuwe kunstknie - onder 
andere als fokkenist van Jeroen.

werkplaats vol boten
Nu eerst op weg naar Foxhol. “Naar het mooie Groningse”, lacht 
Jeroen de Groot door de telefoon als we een afspraak maken 
voor een bezoekje. Eenmaal in de Gerrit Imbosstraat hoeft 
niemand lang te zoeken om de werkplaats van Jachtbouw 

de Groot. Naar woonhuis, werkplaats en bijgebouwen loopt 
namelijk een bijzonder soort van korte oprijlaan. Het stenen 
plaveisel is niet traditioneel omzoomd door bomen maar aan 
weerszijden door een rijtje Pampussen op trailers.

Een handvol andere Pampussen staat onder de overkapping 
naast de werkplaats. “Het is wel aardig druk ja”, is het 
understatement van Jeroen de Groot nadat het bezoek van 
het Pampusnieuws een hartelijk welkom krijgt. “Ik zit de 
hele winter hartstikke vol”. Daarmee bedoelt hij niet alleen 
de winterstalling maar wijst hij in zijn werkplaats naar onder 
andere een veelkleurige sloep. Eentje die niet veel voorkomt 
op vaderlandse wateren, want het is een Portugese. “Geen al 
te best hout”, knipoogt de werfbaas die alles uit de kast moet 
gaan halen om de door de tand des tijds aangetaste romp 
weer waterdicht te krijgen.

Daarnaast is hij met zijn werkmaat Gert Scholten bezig een 
Finnjol te voorzien van een nieuw voordek en wacht een 
Olympiajol op een refit. In de lakloods wordt de laatste hand 
gelegd aan de reparatie van Pampus 353. De boot van Andele 
de Zwart kwam niet ongeschonden uit het vaarseizoen. Tot 
twee keer toe aangevaren. Tot afgrijzen van de stuurman uit 
Sneek vlak achter elkaar nota bene. Botte pech. Het zijn van 
die dagen...

Na een geslaagde noodreparatie aan de boorden van het 
Sneekermeer door Jeroen’s gestopte collega Pieter Boelsma  
ligt het schip er eind oktober, zo’n tachtig kilometer richting 
het Noordoosten weer als nieuw bij. Ook de genoemde 
Pampussen van de ‘oprijlaan’ en die onder het afdak moeten 
deze winter nog onder handen worden genomen door Jeroen 
die in 1995 voor zichzelf begon in een bescheiden loods in 
Midlaren. Inmiddels zit hij alweer 16 jaar op de huidige locatie. 
Niet aan maar wel vlakbij het water. Geen kraan. Dat is geen 
probleem. Het bevalt uitstekend. “Ik zit hier prima.” Op weg van 
werkplaats naar z’n kantoor kan niemand om de imposante 
serie kampioenswimpels van het Watersportverbond en 
talrijke andere prijzen heen. Naast zes NK titels in de 
Pampus en twee sprint-NK’s was hij één keer de beste van 
Nederland in de Zestienkwadraat en won hij twee nationale 
titels in de Twaafvoetsjol. Extra trots is hij op de Conny van 
Rietschotentrofee voor nationale klassen die hij twee keer 
mocht ontvangen.
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derde nieuwe Pampus op rij
We vallen maar in huis met de plannen voor de derde nieuwe 
Pampus op rij. “De 462 ja. Er is geen opdracht voor. Ik wil hem 
voor mezelf bouwen. Ik denk dat ik ergens in december, zal 
wel tussen kerst en oud en nieuw zijn haha, een beginnetje 
maak. In ieder geval de opstelling maken en wat voorwerk 
doen. Dan kan ik er daarna, als ik een momentje tijd heb, mee 
bezig. Misschien dat ik dan net voor de Sneekweek klaar kan 
zijn. Ik weet niet of het gaat lukken hoor. Of er moet ergens 
halverwege het werk weer iemand zijn die zegt ik wil hem 
wel kopen. Dan wordt het zoals gezegd weer een iets ander 
verhaal. Betalend werk gaat voor hè. Dat zou betekenen dat ik 
daarna nog een keer eentje moet maken voor mezelf. Och dat 
zien we dan wel weer. Per slot van rekening heb ik Pampus 1  
ook nog.”

En ook met de allereerste Pampus die in 1934 bij De 
Vries Lentsch van de werf kwam zit de wedstrijdzeilende 
jachtbouwer bijna altijd voorin. Deze winter staat er wel weer 
een opknapbeurt op stapel voor de 1. “Dat is het sterke van 
de Pampus. De boten zijn allemaal vrijwel even snel. Maar ik 
wil graag eens een nieuwe voor mezelf. Eigenlijk is het niet 
nodig, want je kunt met elke Pampus winnen. De eenheid 
wordt goed bewaard. De toleranties zijn in 1989 verkleind. De 
verschillen in de Pampus zijn minimaal. Natuurlijk zijn er soms 
momenten dat je denk ‘wat gaat dat ding ineens hard’. Die 
gedachten komen meestal voort als zo’n boot net even in alle 
goede winddraaiingen valt. Vaak staat er dan ook nog eens 
net een nieuwe mast op in combinatie met nieuw setje zeilen. 
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veertig jaar ervaring in 
De jaCHtbouw

Jeroen de Groot (52) is al veertig jaar sterk verwerven 
met water, zeilen en jachtbouw. Zijn ouders namen in 
1967 Meerzicht over van hun ouders. Een jachthaven, 
verhuurbedrijf van aanvankelijk roeiboten en een café-
restaurant aan het Zuidlaardermeer. Op 12-jarige leeftijd 
liep hij op de zaterdagen al rond bij Zestienkwadraatbouwer 
Roel Nijdam in Bunne. 

Daardoor geïnspireerd volgde hij een opleiding tot 
scheepstimmerman en later jachtbouwer. Op 17-jarige 
leeftijd bouwde hij zijn eigen Flits, de 1079. Op z’n 20ste 
zijn eigen Zestienkwadraat 4396. De nodige werkervaring 
deed hij op bij Stichting de Helling in Sneek van Jan de 
Vreeze en Pieter Boelsma en later bij Royal Huisman 
Shipyard in Vollenhove. 

Jeroen de Groot besloot om het vanaf 1995 als botenbouwer 
op eigen benen te proberen vanuit een loods in Midlaren. 
Inmiddels werkt hij als ervaren allround vakman alweer 
16 jaar vanuit een ruimere goed geoutilleerde werkplaats 
met stalling in Foxhol. Hij bouwde naast een Flits zes 
Zestienkwadraten, drie Spankers, elf Twaalfvoetsjollen en 
fabriceert daarnaast rondhout in soorten en maten. 

Op het palmares prijkt verder precies een handvol Pampus
jachten, de 443, 447, 453, 460 en 461. Het zwaartepunt 
ligt evenwel bij onderhoud, reparatie en renovatie van niet 
alleen Pampussen zoals de 99, de 8 en de 4 maar ook van 
talrijke andere types (wedstrijd)boten en sloepen.

Er is nog nooit een stagiair 
blijven hangen

je kunt met elke Pampus 
winnen

Vervolg op volgende pagina
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Jeroen en Bram Pasma Sneekweek 2023 in P461



Met de dit jaar te water gelaten 461, die hij leende van 
Bernard van Liemt die haar tijdens de bouw kocht, greep 
Jeroen zeilend met Bram Pasma, op de laatste dag net naast 
de Sneekweekwinst. Op het laatste, door een ijzersterke Erik 
Kort en fokkenist Anne Heerschop gewonnen NK, miste hij 
met Abele de Jong een topklassering door averij met de fok 
en een arbitraire uitslag van een protest tussen hem en Mark 
Neeleman in de voorlaatste race.

uitstervend ras
Maar terug naar de stevig ingekakte nieuwbouw van 
wedstrijdboten. Dat is onder andere het gevolg van de komst 
van epoxy waarmee oudere boten langer in conditie blijven, 
het kostenaspect, het schaarser en dus duurder worden 
van geschikt hout en de terugloop van gekwalificeerde 
jachtbouwers. In het Noorden is het aantal werven dat een 
nieuwe klassieke houten wedstrijdboot kan bouwen de laatste 
jaren flink geslonken. Naast Jachtwerf de Groot en de Jong 
in Joure is de spoeling erg dun. Ook in Holland zijn er na het 
stoppen van onder andere Gert Lamme van Bootbouwerij de 
Vrijheid in Loosdrecht en Fred Bulk van de Nieuwe Haven, 
Woubrugge, met Erwin Tijsterman en Herman van Eijk nog 
maar weinig over. Hoe het komt? “We horen blijkbaar tot een 
uitstervend ras”, reageert Jeroen nuchter. 

Vanuit de jeugd is er momenteel weinig belangstelling voor 
de jachtbouw. “Dat is een drama. Ik heb wel stagiaires gehad, 
maar tot nu toe is er nooit eentje blijven hangen”, aldus Jeroen. 
Er wordt ook wel wat van ze gevraagd. “Het is niet alleen een 
kwestie van een beetje timmeren, maar je moet ook nog eens 
een goede jachtschilder zijn. Het kost een paar jaar om een 
beetje ervaring op te bouwen. En eigenlijk zou je in ons werk 

ook zelf moeten zeilen. We zouden in september weer een 
stageloper krijgen. Een jongen hier uit Groningen. Jaar of 18. 
Wilde graag met bootjes werken en noem maar op. Hij is hier 
in augustus geweest met z’n vader. Heel enthousiast. Hij zou 
in Sneek een dag per week naar school gaan en de andere 4 
dagen hier bij ons betaald stagelopen. Hij zou na de bouwvak 
nog een keer langs komen. Helaas niks meer van gehoord. Van 
het Alfa College in Groningen is hier nu nog wel een jongen 
voor tien weken.”

de toekomst van hout
De toekomst van de klassieke jachtbouw staat onder druk. 
De jeugd heeft al geruime tijd weinig belangstelling voor 
de opleiding tot jachtbouw. Een ander probleem is dat 
geschikt hout schaarser wordt en dus steeds duurder. Een 
importbeperking van tropisch hardhout drukt zijn stempel. 
Jeroen: “Het wordt steeds lastiger om aan goed hout te komen. 
Ik heb hier nog één stam Khaya mahonie. Dat is iets lichter dan 
Sipo. Op Khaya, waar ze in Zwitserland de bekende Boesches 
van bouwen, zit inmiddels ook al een importverbod. Ik prijs 
me gelukkig dat ik voorlopig nog zat mahonie heb liggen. Met 
ruim 50 kuub zit ik mijn tijd waarschijnlijk wel uit.”

Om het allemaal een beetje betaalbaar te houden, borrelen 
binnen de TC van de Pampusclub voorzichtige geluiden 
op om in de toekomst andere materialen toe te laten als 
vervanger van het steeds duurder wordende teak. Gedacht 
wordt aan flexiteek. In Sneek is kortgeleden een gelijknamig 
bedrijf opgezet dat deze kunststof promootte ter vervanging 
van teak, dat populair is vanwege de mooie uitstraling en de 
praktische eigenschap (antislip). 

Jeroen de Groot is geen voorstander van dit soort alterna-
tieven. “Het hoort niet bij een houten jacht. Laten we het in de 
Pampus maar weer gewoon bij geschilderde dekken houden, 
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net als vroeger. Maar goed, als je per sé een teakdek wilt, kan 
het nog steeds wel. Zie de 461. Daar hangt dan natuurlijk wel 
een prijskaartje aan. Het is maar hoe ver een opdrachtgever 
wil gaan.”

Terwijl met het stoppen van oudere collega’s zo langzamerhand 
steeds meer vakbekwaamheid wegvalt, houdt Jeroen de Groot 
voorlopig het ambt van de jachtbouwer nog wel even in 
stand. “Het is een prachtig en uitdagend beroep. Je creëert 
iets moois. Zo is en blijft een Pampus een prachtig schip.” Hij 
zou graag zijn kennis overdragen aan potentiële opvolgers. 
Die staan zoals gezegd niet in de rij. Moeten we dan in de 
toekomst vrezen dat de houten boten zo langzamerhand van 
het water verdwijnen om plaats te maken voor vaartuigen 
van modernere materialen zoals polyester of composiet? 
Jeroen denkt van niet. Hij blijft zich voorlopig in ieder geval 
zelf sterk maken voor vakkundig onderhoud en nieuwbouw 
van de esthetisch nu eenmaal mooie houten boten . 

Toch lopen de aantallen wedstrijdboten van hout op het 
water terug. Bijvoorbeeld de jarenlang mateloos populaire 
Zestienkwadraat heeft nu te maken met een fikse terugval. 
Oorzaken van dit soort golfbewegingen zijn divers. 

Mogelijk is er te weinig doorstroming vanuit de jeugd. Want 
hoewel KNWV en verenigingen hun stinkende best doen is 
de belangstelling van jeugd onmiskenbaar tanende. Jeroen de 
Groot constateert dat ook zelf als voorzitter van zeilvereniging 
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Het is een prachtig en uitdagend 
beroep. je creëert iets moois

Zuidlaardermeer. “We hebben jammer genoeg bijna geen 
jeugd meer. Het zijn bijna allemaal zestigplussers. Ik ben met 
mijn 52 een van de jongste. Hoe krijg je de jeugd terug in de 
boot? Zeg het maar. Een drempel kan natuurlijk wel zijn dat 
zeilen nu eenmaal geen goedkope sport is.”

De bijna 90-jarige Pampusklasse heeft met de komst van 
gerenoveerde én nieuwe boten en aanwas van jongere zeilers 
die uitdagingen zien in grote startvelden op dit moment 
absoluut geen klagen. Jeroen de Groot ‘s gouden handjes 
jeuken alweer om voor het derde jaar op rij een nieuwe Pampus 
te bouwen. Met als garantie voor snelheid onder andere een 
maximum zware kiel van 310 kilogram. Ander uiterlijk kenmerk 
van een de Groot Pampus is een mooi vormgegeven kuiprand 
zonder haakse hoeken. Mogelijke innovatieve verbeteringen 
moeten binnen de klassevoorschriften gezocht worden in de 
details. Zo probeert Jeroen de bediening van de wantspanners 
te vergemakkelijken. En hij heeft een idee om de neerhouder 
vanaf de kuiprand te kunnen bedienen.

Het is wel aardig druk ja

Jeroen de Groot en Abele de Jong NK 2019

November 2023, het begin van weer een nieuwe Pampus (462)! 2022, Pampus 460 voor het eerst opgetuigd



in deze aflevering wil ik graag met jullie een aantal 
voorbeelden doornemen hoe regel 14 moet worden 
gebruikt. Hoe je die wel of niet overtreedt. Met name 
de verplichting van een boot met voorrang, of een boot 
met recht op ruimte of merktekenruimte. ik ga voorbij 
aan de overtredingen van de voorrangsregels uit deel 2 
hoofdstuk a en concentreer op regel 14, een overweging, 
die bij elke aanvaring, door de PC moet worden gemaakt.

De eerste vraag die je je zelf moet stellen nadat er een 
aanvaring is geweest; had ik het kunnen voorkomen? Op welk 
moment in het incident had ik nog kunnen ontwijken? Was 
dat op een moment dat ik het had kunnen zien aankomen 
of niet? Kijk eens naar deze twee situaties: beide tussen een 
bakboord en een stuurboord boot in het kruisrak.

In situatie 1 gaat Geel er van uit dat Blauw achterlangs zal 
gaan. Blauw kan op elk moment afvallen en de aanvaring 
vermijden. Geel heeft nooit ook maar één moment waarop 
duidelijk is dat Blauw niet vrij zal blijven, laat staan een 
aanraking niet zal vermijden. Geel hoeft niet te handelen! 
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joS Spijkerman

VEErtIEN

Zelfs met schade, omdat hij regel 14 niet overtreedt. Het 
was voor Geel redelijkerwijs niet mogelijk een aanvaring te 
vermijden.

In situatie 2 is het voor Geel al bijna van het begin duidelijk 
dat Blauw voor langs wil gaan. Blauw overtreedt regel 10 
door niet vrij te blijven, maar Geel moet toch de aanraking 
vermijden. En het is meer dan redelijk omdat hij het heeft 
kunnen zien aankomen. Doet Geel dat niet en er is een 
aanraking, overtreedt Geel regel 14. Of hij daarvoor gestraft 
zal worden met een DSQ hangt af, of er schade is – ongeacht 
op welke boot. Dat laatste komt door de vrijuit regel in 43.1(c)

Die joker (vrijuit gaan) heb je ook als je vaart binnen de ruimte 
of merktekenruimte waar je recht op hebt. Sinds het laatste 
regelboekje staan alle vrijuit regels in regel 43, daarvoor was 
vrijuit gaan verwoord in regel 14 zelf. 

Maar terug naar een voorbeeld. Deze onder regel 11 en 16.1.
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14 aanRaKing veRmijden
een boot moet aanraking met een andere boot 
vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. echter, 
een boot met voorrang, of zeilend binnen de ruimte 
of merktekenruimte waar hij recht op heeft, hoeft 
niet te handelen om aanraking te vermijden totdat 
het duidelijk is dat de andere boot niet vrij blijft of 
geen ruimte of merktekenruimte geeft.
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Groen (de boot met voorrang onder regel 11) loeft plotseling 
op en de boeg van zijn schip maakt een deuk in de stootrand 
van Rood. Dat is schade. Onder regel 16.1 heeft Rood recht op 
ruimte als Groen, de voorrangsboot, van koers verandert. Die 
ruimte krijgt hij niet. 

Rood overtreedt regel veertien echter niet. Er was geen 
moment dat hij redelijkerwijs kon zien aankomen, dat Groen 
zo snel zou oploeven. Misschien op het laatste moment maar 
toen kon hij niets meer doen.

Groen loeft hier ook op, maar veel minder snel. Desalniettemin 
reageert Rood te laat en er is een aanvaring. Rood had, als 
boot die moet vrij blijven, beter moeten opletten en het was 
redelijkerwijs mogelijk om die aanvaring te vermijden. Dus een 
overtreding van regel 14. Maar Rood heeft recht op ruimte, 
omdat Groen van koers verandert. Tenzij er schade of letsel is, 
gaat Rood vrijuit onder regel 43.1(c). Dus, als er weer net als 
in het vorige voorbeeld een deuk in de stootrand is gekomen, 
krijgt Rood een DSQ. Ook Groen had de aanvaring kunnen 
voorkomen, door niet te blijven loeven. Volgens de regels had 
Groen moet stoppen met loeven en protesteren. Overtreding 
van 14 dus. Maar Groen is de boot met voorrang en als er 
geen schade of letsel is, gaat ook zij vrijuit.

43 vRijuit gaan
43.1(c) een boot met voorrang, of een boot die vaart 
in de ruimte of merktekenruimte waar hij recht op 
heeft, gaat vrijuit voor het overtreden van regel 14 als 
het contact geen schade of letsel veroorzaakt.

Fig 1 achterlangs

Fig 2 voorlangs

Fig 3 loef/lij; snel

Fig 4 loef/lij langzaam

Twee boten naderen een benedenwinds merkteken dat aan SB 
moet worden gerond. Geel vaart over bakboord boeg en Blauw 
over stuurboord boeg. Geel geeft geen merktekenruimte 
aan Blauw, maar die zet door en naast de boei vind er een 
aanvaring plaats.

Aan de hand van de verhalen moet nu beoordeeld worden 
of beide boten genoeg hebben gedaan om de aanvaring te 
voorkomen. Geel had de mogelijkheid af te vallen en ruimte 
te geven aan Blauw. En Blauw had ook aan de andere kant 
van de boei langs kunnen varen. Zonder nadere feiten 
overtreden beide hier regel 14. Ze konden beide de aanvaring 
redelijkerwijs voorkomen. Cruciaal is het moment Geel 
bewust werd dat Blauw zou doorvaren en wat zij dan nog kon 
doen. En voor Blauw het moment dat zij realiseerde dat Geel 
geen ruimte zou gaan geven. Als dit plaatje door de PC wordt 
gewaarmerkt, is dat in positie 3. 

In een verhoor zal de PC hier doorvragen over afstanden en 
precieze verhoudingen.

Maar, zelfs als er de conclusie getrokken wordt dat beide regel 
14 overtreden, zullen ze niet gestraft worden zolang er geen 
schade was. Geel omdat hij voorrang had en Blauw omdat 
zij binnen de merktekenruimte voer, waar ze recht op had. 
Het loont dus altijd, ook op het laatste moment, om bij een 
aanvaring te proberen de schade te voorkomen.

jos

Fig 5 merktekenruimte; 
benedenboei.

Het is altijd leuk als lezers participeren. Heb je 
een regelvraag voor het volgende Pampusnieuws?  
mail dan naar ltw-regelservice@home.nl



De boot was goed voor de sloop of zelfs voor de kachel. Dat 
was voor onze Guus te gortig! Dat was voor onze Guus te gek! 
Hij bedacht een stout plan. ‘Zou je er een mooie salonboot 
van kunnen maken’? vroeg Guus zich af. De romp was prima 
in orde. Guus was al een beetje verliefd geworden op de 
mooie lijnen van het Pampus jacht. De salonboot gedachte 
liet hem niet meer los.

Het was eens …Pampus 159… Guus heeft er een prachtige 
salonboot van gemaakt. Een echte eye catcher. De foto’s 
spreken voor zich. Bedbank en keukentje erin om lekker 
lang weg te kunnen. Voor de onderwaterschip liefhebber: er 
zijn twee koersstabiliteitsvinnen aangebracht. De voortstu-
wing en roerfunctie d.m.v. de Azipod met onderwater 
overbrengingskast en een grote 21” schroef zorgen voor een 
mooie snelheid (max 12 km per uur) en goede wendbaarheid. 

De besturing gaat met een joy-stickje. De aandrijving kan 
360 graden draaien. De kracht van de Azipod is zo sterk dat 
er wel roestvrij stalen kokers moesten worden aangebracht. 
Binnen verdient vooral de vloer extra aandacht. Guus heeft 
eigenhandig zo’n 36.000 (!!) mozaïek steentjes geplakt 
waarvan zo’n 12.000 (!!) eerst met de hand zijn bijgeslepen 
i.v.m. de rompvorm. Ongelofelijk toch? Als kers op de taart - 
in ons geval ‘Als klap op de vuurpijl!’- de boot wordt volledig 
elektrisch voortbewogen en kan twee dagen (zo’n 65 km) 
varen op volle accu. Duurzaamheid is helemaal Guus’ ding! 
Een romp uit 1934, de opbouw van Iroko hout en elektrische 
voortstuwing! Sjapooooo! 

Nog een paar weetjes. Het hout voor de gebogen voorruit 
is door lang koken in ijzeren mallen zo gevormd. De hoge 
opbouw zorgt ervoor dat je er zelfs een beetje mee kan zeilen! 
Het hele project heeft ongeveer 7 (!!) jaar in beslag genomen. 
Die Guus! “Hollands Glorie” ten voeten uit! Pracht naam bij 
een pracht project!

Kunst langs de vecht
Mocht je ooit eens over het Zandpad in Utrecht langs de Vecht 
rijden is de kans groot dat je dit kunstwerk van Guus ziet liggen 
want dat is de thuishaven van wat….ooit was…Pampus 159.

Aan ons de taak: Die seile foll te houe! Want voordat je het 
weet….. is je boot een salonheld geworden. Hartelijke groet! 

jonge jacob
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Er was eens… Pampus 159, gebouwd door de werf 
Victoria te alkmaar in 1942. de trotse, meer dan trotse 
eigenaresse Mw. C. Bierman-Schoenmaker wonende in 
Zuid Scharwoude (chique en ‘op stand’) was heel trots, 
meer dan trots, op haar prachtige Pampus 159 of had ik 
dat al gezegd?

Afijn; de Pampus 159 werd “Hollands Glorie” gedoopt. In 1942 
een nogal gewaagde maar heel toepasselijke naam. Mevrouw 
zeilde er, tot 1959, lustig op los maar verkocht de boot met pijn 
in haar hart. De P159 heeft daarna nogal wat omzwervingen 
gemaakt en verschillende namen gehad. De “Hollands Glorie” 
vergeten we niet meer en komen daar later nog op terug.
Op een goede dag kwam Guus in contact met de toenmalige 
eigenaar van de P159. Kleine probleempjes: de mast was verrot 
en gebroken, de giek was in een romantisch haardvuur beland 
en het dek was nogal slecht zeg maar gerust heel slecht.  

HollanDS glorie, 
Het levenSverHaal van een pampuS

Er was EEns… 

Een vloer van 
36.000 mozaïek steentjes
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Eerst “Protest” roepen en vervolgens bij eerste gelegen-
heid de rode vlag zetten. Pas daarna indringend doch 
beleefd wijzen op de mogelijkheid veel ellende af te 
wenden met het draaien van één of twee rondjes (en geen 
pirouettes, maar keurig per rondje één keer overstag en 
één keer gijpen). ook kan desnoods pas aan de wal een 
rondje worden gegeven om het conflict op te lossen.

Of iemand één of meerdere rondjes draait om zo zijn straf 
te ontlopen, moet de boosdoener zelf weten. Doet hij dat 
niet, dan wacht hem het risico van een (af-) gang (in) naar 
de protestkamer. Het conflict is dan meestal al zodanig 
geëscaleerd, dat de twee kemphanen kennelijk niet tot een 
onderling vergelijk zijn gekomen. Dan gaan alle registers 
open en gaan partijen er zogezegd ‘met gestrekt been in’. 
Alle verweren worden dan aangevoerd - hij heeft alleen 
maar geroepen: “Rondje draaien”, of: “Hij heeft de rode vlag 
niet gezet” - en getuigen worden opgeroepen. De getuigen 
worden niet zelden door de andere partij voor leugenaar 
uitgemaakt, en de strijd wordt na sluiting van de verhoren 
buiten de protestkamer voortgezet, waarbij de emoties soms 
tot het kookpunt oplopen.

Het is een lange weg, van het incident op het water tot aan 
de opening van de verhoren in de protestkamer. En dat is niet 
anders dan bij conflicten in het dagelijks (rechts-) verkeer, 
zoals in het geval van het niet nakomen van verplichtingen 
uit hoofde van een overeenkomst. Over slechts een gering 
aantal van dergelijke conflicten moet de rechter uiteindelijk 
beslissen, hoewel de inktzwarte koppen in de Telegraaf soms 
anders doen vermoeden. Meestal komen partijen er onderling 
wel uit, al dan niet geholpen door een onafhankelijke derde, 
zoals een mediator. Of advocaten proberen de zaak te regelen, 
hoewel je dan wel goede advocaten moet hebben. Niet van 
die advocaten die zeggen: “Een dag geen ruzie gemaakt, is 
een dag niet geleefd”. En ook tijdens juridische procedures 
wordt er nog veel, al dan niet op initiatief van een rechter, 
geschikt. Maar ook nadat de rechter vonnis heeft gewezen 
om het risico af te kopen de zaak in hoger beroep alsnog te 
verliezen. 

Bij conflicten hebben partijen vaak een verschillende 
interpretatie van de werkelijkheid. Er bestaan dan parallelle 
werkelijkheden. Partijen hebben bepaalde situaties ieder 
vanuit hun eigen gezichtsveld geïnterpreteerd, of het belang 
van bepaalde feiten ander gewaardeerd. Dat leidt dan tot 

rondje! 
afwijkende conclusies van wat ‘rechtens is’. Met zeilen speelt 
dat probleem een bijna altijd doorslaggevende rol. Partijen 
beoordelen de situatie letterlijk vanuit een verschillend 
gezichtsveld, vooral in situaties bij boeien. Vandaar dat 
daar altijd het hardste wordt geschreeuwd als er iets mis 
gaat (òf lijkt te gaan). . Misschien wel het feit dat wij geen 
scheidsrechter op het water hebben, laat staan een VAR, leidt 
vaak tot hoogoplopende emoties. (Hoewel: het is ook weer 
niet zo vreemd dat de zaak in voetbalstadions soms volledig 
uit de hand loopt als we 22 voetballers in een ‘uitverkocht 
huis’  tegen elkaar laten voetballen en het hele circus door 
slechts één man laten leiden.)

Het is belangrijk dat wij in ieder geval de meest elementaire 
regels van het wedstrijdreglement naleven. Maar in het 
Pampusnieuws van november 2011 schreef ik in deze rubriek 
– toen onder de kop ‘Protest!’ -  wèl dat ik niet pleit voor 
regelfetisjisme, in tegendeel. “Geven en nemen moet juist ook 
tijdens onze wedstrijden hoog in het vaandel staan… Elkaar 
soms letterlijk ruimte geven terwijl over het recht daarop 
zou kunnen worden geprocedeerd tot aan de Hoge Raad, is 
een voorbeeld daarvan”, noteerde ik toen. En dat vind ik nog 
steeds.

Maar als er dan toch op de wal wordt gesproken over wat 
er op het water is voorgevallen, laten we ons dan realiseren 
dat de waarheid niet bestaat. Nee, de gevleugelde uitdrukking 
is inderdaad: “Perception is reality”. Hierbij komt dat mensen 
die in een geschil zijn verwikkeld, vaak blijven hangen in 
hun eigen verhaal en de onderlinge relaties ondertussen 
steeds verder verslechteren. Denk daarbij liever aan 
onderhandelingstechnieken die gebaseerd zijn op het zoeken 
naar gedeelde belangen, gericht op consensus in plaats van 
op conflict. En val desnoods de boodschap aan, maar zeker 
niet de boodschapper.

Er zijn manieren om te voorkomen dat het protestcomité er 
aan te pas moet komen. Dus te  beginnen met een rondje op 
het water tot een rondje aan de bar om het protest ‘af te kopen’. 
Eigenlijk zouden er meer mogelijkheden moeten zijn. Denk 
aan een penalty, het aantal punten tijdens onderhandelingen 
– met biertje - onder leiding van een neutrale partij overeen 
te komen. En wie de rekening van dàt rondje oppakt, kan 
natuurlijk ook onderdeel van de onderhandelingen zijn.

aai SCHaberg
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