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Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer ik mij dat dit mijn een na laatste voorwoord 
is als voorzitter van de Pampusclub. In 2017 stapte ik in het bestuur als secretaris om een 
jaar later Rob Franken als voorzitter op te volgen. In november zit mijn bestuurstermijn 
van zes jaar erop, de tijd is omgevlogen.

Tijdens de algemene leden vergadering op 24 november a.s. zal het bestuur Ebe van der Spek 
(Pampus 75) als mijn opvolger voordragen. Ebe is een enthousiaste en actieve zeiler die door 
het gehele land aan de wedstrijden deelneemt en het zeilen van jongs af aan met de paplepel 
kreeg ingegoten. In het vorige Pampusnieuws heeft u in de rubriek “Tien Vragen aan” al veel 
meer over Ebe kunnen lezen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat u tijdens de algemene 
leden vergadering de voordracht van Ebe goed zult keuren.

De Pampusclub moest begin dit jaar opnieuw afscheid nemen van enkele Pampusvrienden die 
meerdere decennia bij de Pampusclub hoorden. Hans van Rij (6 juni 1942 – 17 januari 2023), 
voorheen zeilend in de P 101 was altijd samen met zijn vrouw Marga van de partij in Noord. 
Hans wordt gememoreerd in het verslag van de excursie van regio Noord verderop in dit blad. 
Jan Schouten (5 november 1940 - 30 april 2023), voorheen zeilend in P 429. Een inspirerend, 
authentiek en bijzonder mens. Wij zijn hem dankbaar voor de vele jaren dat hij kleur gaf aan 
onze club en als adverteerder ondersteunde. Van oud-bestuurslid en erelid Martin Heineke en 
oud-bestuurslid Willem Dercksen treft u verderop in dit nummer een In Memoriam aan.

De winter en het voorjaar zijn 
weerbarstig verlopen

De winter en het voorjaar zijn weerbarstig verlopen; er was of geen wind of te veel wind. 
Recent hebben wij het NK Sprint op de Kaag moeten afgelasten omdat er op zaterdag geen 
wind stond en de voorspelling voor zondag nog slechter was; kortom geen NK-waardige 
omstandigheden. In goed overleg met de wedstrijdleider Theo Meus en het WOC van de K.W.V. 
de Kaag is besloten het NK te verplaatsen. Een rigoureuze beslissing die door alle zeilers met 
begrip voor de situatie sportief is opgevat. Recent is bekend geworden dat wij op 30 september 
en 1 oktober een nieuwe poging gaan wagen om het NK Sprint op de Kaag te verzeilen. Meer 
informatie over de inschrijfprocedure volgt via de nieuwsbrief van juli.

De afgelopen maanden zijn er weer een aantal Pampussen van eigenaar gewisseld en ook 
verwelkomen wij weer een aantal nieuwe leden binnen onze Pampusclub. Wij wensen de 
nieuwe eigenaren veel vaarplezier in de Pampusklasse. Het blijft de klasse nog steeds voor de 
wind gaan. Terwijl het wedstrijdzeilen in z’n algemeenheid het moeilijk heeft, floreert onze 
klasse als geen ander. 
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NK  31 AUG - 3 SEPT  KWS Sneek 

NK Sprint 30 SEPT – 1 OKT  KWV De Kaag 
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Deze winter heeft ons erelid Pieter Boelsma de Pampus 153 
volledig gerestaureerd. Wat is er allemaal gebeurd aan dit 
roemruchte schip waarmee in de vorige eeuw in 1957 en 1962 
door Henk de Ruyter vele prijzen en de nationale titel in de 
Pampusklasse werd behaald. In dit Pampusnieuws leest u een 
boeiend interview met Pieter. In juni werd de nieuwe Pampus 
461 van Bernard van Liempt te water gelaten, waarmee de 
vloot weer een mooie, door Jachtbouw de Groot gebouwde 
boot, rijker wordt.

Het blijft de klasse nog steeds 
voor de wind gaan

Inmiddels is het weerbeeld in Nederland sterk veranderd. Onder 
invloed van noordelijke windstromen heeft het koude natte 
weer plaatsgemaakt voor droogte en zomerse temperaturen. 
Door de invloed van de klimaatveranderingen schieten we van  
het ene uiterste naar het andere uiterste, we zullen ermee 
moeten leren leven. Bij het schrijven van dit voorwoord zijn er 
alweer een aantal evenementen verzeild met ruime deelname. 
Verslagen en de uitslagen vindt u in dit Pampusnieuws terug.

Feestelijk jubileum in 2024
Volgend jaar bestaat de Pampusklasse negentig jaar en viert de 
Pampusclub haar vijfenzestigjarig bestaan. Deze memorabele 
jubilea gaan wij van 13 t/m 16 juni 2024 op het Sneekermeer 
vieren, zet de datum alvast in uw agenda: dit evenement mag 
u niet missen! 

De Lustrumcommissie is al hard bezig dit evenement vorm te 
geven. In de komende maanden wordt u nader geïnformeerd 
over het veelzijdige programma waarbij niet alleen het 
wedstrijdzeilen centraal zal staan.

In de hoop dat de zinloze oorlog in Oekraïne, waar mensen voor 
het geweld en het water moeten vluchten, snel tot een einde 
zal komen wens ik u dit zeilseizoen veel succes en zeilplezier toe 
in onze mooie Pampusklasse.

Tot ziens op de wal of op het water.

Peter Hoogendam, Voorzitter 
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PAmPUS:  VERKOcHT AAN:
99   Jan Joost Versteeg - Veenendaal
120   Jeroen de Groot – Foxhol
152  Tom Barendregt – Utrecht 
57   Henk Tromp – Leeuwarden 
189   Niels Moerke en Karel Kuiper
260   Juriaan van Woerkom – Rotterdam 
298   Jeroen de Groot – Foxhol
371 Mels Jongeneel - Rijswijk

PamPus transfers

WelCome on BoarD!
Nieuwe leden vanaf december 2022

PAmPUS  NAAm 
260  Juriaan van Woerkom  

57  Henk Tromp  

201 Folkert de Boer  

189  Niels moerke 

152  Tom Barendregt  

393  Runo Jansen  

300  Peter van Gerven  

433  Eduard Hafkamp  

 Jan Piet Valk 

99  Jan Joost Versteeg  

DaTUM EVENEMENT LocaTiE 
JUlI
1 - 2 Vrijbuiterweekend GWV de Vrijbuiter
13 - 16 Kaagweek KWV De Kaag 
AUGUSTUS
5 - 10 Sneekweek KW Sneek
14 - 18 EasyWeek  KWV Loosdrecht
31 - 3 sept. NK Pampus  KW Sneek
SEPTEmBER
16 - 17 KWVL Clubkamp.sch. KWV Loosdrecht 
23 - 24 Nakaag KWV de Kaag
23 - 24 Sluitingswedstrijden KW Sneek 
30-1 okt. NK Sprint   KWV de Kaag
OKTOBER
7 - 8 Houtskoolcup KWV Loosdrecht 

PamPus kalender 2023
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Kunstmatige intelligentie is dit seizoen elk dag wel op 
het nieuws. Via TV, de krant, het is chatGPT voor en na. 
Je kunt er niet meer omheen. En dan ga je toch denken 
wat dat betekent voor onze geliefde zeilsport. 

Zou er door dit hedendaagse fenomeen enig effect zijn op het 
zeilen met een boot die bijna 100 jaar geleden is ontworpen? 
Een logische reactie is om dat te ontkennen. Maar met wat 
creativiteit heb ik toch twee ideeën uitgewerkt. En creativiteit 
is nou precies waar je toch de mens voor nodig hebt. Toch? Of 
gaat dat ook veranderen…
 
Het meest extreme idee is wel dat we het zeilen kunnen 
overslaan. We hebben daarvoor wel een periode nodig 
om onze robot, ik noem hem/haar maar even SailGPT, het 
spelletje van het Pampuszeilen bij te brengen. Laten we daar 
eens een jaar voor nemen en bij elke zeilwedstrijd elke slag 
die we maken, elke boeironding, elk dipje noteren. Natuurlijk 
ook de positie van de boeien, welke boten aan die wedstrijd 
meedoen, wie er in de boot zitten met hun gewicht, of ze 
hangen of kleven, het weertype, en een zo exact mogelijke 
beschrijving van de wind per tijdseenheid. En niet te vergeten 
de DSQ’s, de wedstrijdcommissie, de protesten. Kortom alles 
in kaart brengen. De bootbewegingen kunnen we laten meten 
met een smartphone appje. De weersomstandigheden halen 
we uit de modellen die er al zijn. En een deel van de informatie 
vullen we handmatig aan. Als we dat allemaal noteren hebben 
we een grote hoeveelheid data die we aan SailGPT voeren. 
 
En dan gaat het feest beginnen. We laten het seizoen erna 
onze boten in de winterstalling staan. Geen onderhoud meer. 
Is dat even lekker. We blijven natuurlijk wel wedstrijden 
uitschrijven. En we komen met zijn allen naar de club om 
de wedstrijden te volgen via het grote beeldscherm. Het 
hologram van SailGPT houdt het palaver. Iedereen is er klaar 
voor. Na de koffie vangt de wedstrijd aan. En we volgen op 
het beeldscherm de wedstrijd die SailGPT voor ons heeft 
voorspeld. Van minuut tot minuut zien we de wedstrijd zich 
ontvouwen. Er wordt ingezoomd op spectaculaire momenten, 
boeirondingen worden in slow motion herhaald, soms 
krijgen we een overview in drone-modus (wat we vroeger 
helikopterview noemden). Super spannend allemaal. Na 
afloop weer het gebruikelijke bieren en de prijsuitreiking. Deze 
laatste twee onderdelen doen we nog gewoon in het echt.
 

ChatGPT: alleskunnerij of bluf? 

marCo BroCken
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Dit extreme idee is technisch mogelijk. En het heeft ook wel 
voordelen hoor om het op deze manier te doen. Want als er 
schade wordt gevaren zijn onze boten nog heel. Die staan 
immers nog in de winterstalling. En als er geen wind is op de 
wedstrijddag vragen we aan SailGPT om een weermodel te 
nemen van een andere dag. Dus we kunnen altijd zeilen. Een 
nadeel is natuurlijk dat we ons niet meer kunnen verbeteren. 
Maar hier zijn ook wel oplossingen voor te bedenken. 
Hangbankjes met sensors die realtime info terugkoppelen aan 
SailGPT bijvoorbeeld. Zou een leuk gezicht zijn op het terras. 
Het grootste nadeel mijns inziens is dat we niet meer zeilen. 
En daar ging het nou juist om. 
 
Dus toch maar een ander idee uitgewerkt. Waarom laten het 
Pampusnieuws niet door ChatGPT schrijven. Sandra zit altijd 
te springen om kopij. Dat hele probleem is dan opgelost. 
Altijd mooie verhalen. We hoeven alleen maar een paar 
basisdata aan onze robot te voeren en de artikelen rollen 
eruit. Deze koe heb ik maar bij de horens gepakt. Correctie na 
het aanroepen van hulp bij ChatGPT: Ik heb de touwen maar 
in handen genomen.
 
In dit Pampusnieuws vindt u twee wedstrijdverslagen van 
het donderdagavond zeilen op de KWVL. De verhalen zijn 
verzonnen met een vleugje werkelijkheid c.q. wensdenken. 
Vul het zelf maar in. De basisdata heb ik aan ChatGPT gegeven 
met de opdracht om een artikel te schrijven in de stijl van 
Ilja Leonard Pfeijffer. Wellicht heb je ook zijn boek Grand 
Hotel Europa gelezen met die prachtige lange volzinnen. En 
ook heb ik gevraagd om een gedicht te schrijven in de stijl 
van Jules Deelder. Gewoon omdat ik hem tijdens de studie 
in Rotterdam wel eens tegenkwam en eigenlijk ook geen 
andere dichter ken. Het resultaat is twee totaal verschillende 
artikelen. Oordeel zelf. 
 
Kunstmatige intelligentie heeft dus nu toch zijn intrede 
gedaan in het Pampuszeilen, maar we blijven wel zeilen. En 
wees niet bevreesd, de volgende keer is het voorwoord weer 
van Sandra. Maar wel leuk en een eer om het ditmaal te doen. 

Veel leesplezier. 
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Lustrumthema: Verleden – Heden – Toekomst

Wanneer alles meezit dan zal de opening van het jubileum plaatsvinden op een locatie waar het verleden 
zorgvuldig wordt bewaard. Vanaf het Starteiland gaan wij drie dagen in het heden rondvaren en hopen wij op 
droog en goed zeilbaar weer. Wat de toekomst gaat brengen weten wij natuurlijk niet voor 100% maar daarover 
delen wij graag met u onze visie.

Wij gaan u in de komende maanden steeds iets meer vertellen over het programma. In deze uitgave van het 
Pampusnieuws delen wij graag ons kleurrijke jubileum logo, speciaal voor dit evenement ontworpen door grafisch 
ontwerper Attie Brouwer.

Attie Brouwer, we kennen je aan de fok op P 363. Aan welke lustrum-touwtjes trek jij?
“Ha! Touwtje trekken, altijd prijs! Nou, ik heb de trimtouwtjes in handen, zeg maar. Anderen leden in de commissie 
trekken aan de grootschoot of de fokkeschoot, flinke halen, en ik doe het fijnere werk. Ik tuig het evenement 
‘zichtbaar’ mooi op. Met gekleurde trimlijnen zorg ik er voor dat het Lustrum een eigen gezicht krijgt. Met een blauw 
lijntje heb ik een Lustrum-logo getekend, met rode, blauwe en oranje vlaggetjes heb ik een feestelijke zeilomgeving 
gecreëerd. Het precies trimmen van details past bij mij. Ik vind dat wij ons als jarige Pampusklasse perfect moeten 
presenteren. Met het oog op de toekomst.”

Egbert de Sauvage (Pampus 10), jij bent een echte lustrum- en feestcommissie veteraan. Inmiddels ben je ook een 
halve Fries geworden. Welke verrassing heb je voor ons in petto?
“Nou ja, enige lustrumervaring kan mij niet worden ontzegd, dat is waar. Ik probeer het roer in handen te houden 
om enige sturing te geven aan de muzikale en creatieve chaos binnen onze Lustrumcommissie. Dat doe ik door altijd 
‘out-of-the-boat’ te denken en door vaak een heel andere route te kiezen naar de bovenboei. Zo ben ik onder andere 
de grondlegger van het idee voor de speciale bitterbal – kaas prikker… Kortom, u kunt nog wat van mij verwachten, 
laat mij u verrassen.”

Marco Bosma (Pampus 449), dat jij de spil bent begrijp ik wel, want ‘no money, no games’. Ook jij bent een 
lustrumveteraan. Wat wil jij aan de lezers van het Pampusnieuws kwijt?
“Tja, ik ben eigenlijk niet direct betrokken bij de organisatie van dit evenement maar ben misschien wel de (beste) 
financiële stuurman die op de wal staat. Met mij als schatbewaarder koers ik op afstand met dit clubje mee en ik 
hoop zo een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke verantwoording op de controle van de lustruminkomsten en de 
uitgaven. Opdat wij dus niet ten onder zullen gaan.”
 
Peter Hoogendam (Pampus 365), ik denk dat jij in de lustrumcommissie zit om straks langzaam te kunnen afkicken 
van je voorzitterschap. Wat wordt jouw input in dit clubje?
“Ik probeer als stuurman, in grote lijnen en korte slagen, samen met de bemanning van de Lustrumcommissie, 
het programma vorm te geven en de organisatie ervan aan te sturen. Met de ervaring die ik heb opgedaan in de 
Lustrumcommissie die het 85-jarig bestaan van onze mooie klasse heeft georganiseerd, ben ik ervan overtuigd dat 
het 90-jarig jubileum ook een memorabel evenement gaat worden. ‘Als het golft, dan golft het goed.’ Daarnaast kunt 
u vanuit sponsoroogpunt van mij ook nog de nodige actie verwachten.”

Alwin Lochorn (Pampus 263), jij ben geboren en getogen in Sneek. Wat kunnen we van jou verwachten?
“Het Lustrumthema is: Verleden, Heden en Toekomst. Nou, ik ben de man van de toekomst zou je kunnen zeggen want 
‘wie schrijft die blijft’. Ik ben dus de notulist van dit collectief en in mijn logboek houd ik bij welke slagen wij hebben 
gemaakt en hoe wij het beste en meest doeltreffend bij de finish gaan komen. Ik laat de stuurman en de overige 
bemanningsleden op tijd weten waar we zijn en wat er nog te doen is en of wij nog wat graden hoger kunnen varen.”

Vervolg op volgende pagina
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We hebben afscheid genomen van vele Pampuszeilers 
de afgelopen periode. Een grote groep mannen welke 
een flink tijdperk onderdeel zijn geweest van de 
Pampusclub. mannen die de klasse hebben gevormd en 
medeverantwoordelijk zijn voor gezonde staat van de 
klasse waar vele zeilers nu de vruchten van plukken. 

Direct via bestuurstaken, ofwel indirect door van invloed te 
zijn op de sfeer binnen de klasse, zaken die beiden van cruciaal 
belang zijn. De één nog meer bevlogen over de Pampus of 
het spelletje dan de ander, voor mij ook mannen met sterke 

karakters. Mannen met een mening, een stem en met name 
een belangrijk aandeel. We zijn ze veel dank verschuldigd. 
Ieder op zijn eigen manier genietend van de klasse, de mensen, 
de boot en het spelletje.

Het is direct een onderwerp dat ik de afgelopen jaren meer-
dere malen voor mijn voeten geworpen kreeg: dat ik óók 
moet ‘genieten’. ‘Het gaat niet alleen om winnen’. Ik krijg 
weleens de indruk dat er gedacht wordt dat ik enkel plezier 
heb ik als ik win. Iets dat wellicht gekoppeld wordt met de 
nalatenschap en palmares van papa waarvan men vermoed 
dat die wellicht als een molensteen om mijn nek hangt. Ik zie 
het niet als opdringerige bemoeienis, begrijp me niet verkeerd. 
Integendeel, ik zie het meer als een goedbedoeld advies.

Waarom zeilen we (niet)?
Het wakkerde wel iets in mij aan, de vraag waarom ik eigenlijk 
zeilde? Iedereen kan zichzelf die vraag stellen overigens. Het 
antwoord is vermoedelijk voor velen hetzelfde: van huis 
uit meegekregen. Waarom iemand zeilt is een interessant 
vraagstuk. Met name waarom er juist steeds meer mensen niet 
meer zeilen en niet gaan zeilen en andere opties de voorkeur 
geven. De zeilwereld ziet al jaren een trend van steeds verder 
afnemende deelnemersaantallen. Velen hebben hun gedachtes 
er al aan gewijd en velen hebben al oplossingen bedacht en 
getoetst in de praktijk. Zoals het sleutelen aan formats van 
wedstrijden. Sommige nieuwe formats kan je vergelijken met 
een grote restauratie van een boot. Zoals een romp die kaal 
moet, je krijgt er wel schuurkrassen op maar kaal wordt ie niet.

Het spelletje waar we allen op verliefd zijn geworden, hoeft 
niet drastisch veranderd te worden, daar ligt volgens mij echt 
niet dé oplossing waarmee alles weer koek en ei wordt. Of 
waarmee je een verandering teweeg brengt. (Meegaan met 
je tijd en blijven ontwikkelen is weer de andere kant van de 
medaille. Anders zouden we nog steeds vanaf de toren starten 
bij wijze van spreken). 

nIeuWs

Caroline Wymenga (bemanning op de Pampus 225), het lustrum van 2019 was een van je eerste grote 
Pampusevenementen. Wat is jouw lustrumrol?
“In 2024 vieren Henk en ik ons tweede lustrum in de 225. Dan zeilen wij alweer 10 jaar op dit prachtige schip. In de 
loop van de jaren kregen we steeds meer tijd om mee te doen aan de wedstrijden en genieten we van alle gezelligheid 
rondom de Pampus-klasse. Ik ben een groot liefhebber van feestjes organiseren, én ook van vieren, en ik was dan ook 
gelijk overstag om aan boord van deze feestcommissie te stappen. Het aandragen van creatieve ideeën en dingen 
uitzoeken passen goed bij mij. Met dit mooie team gaan wij er een geweldig lustrum van maken!”

Rob Aukema (Pampus 26), ik begrijp dat je vele talenten hebt op zeil- en verenigingsgebied, hoe komt dat van pas 
binnen de lustrumcommissie?
“Klopt, als stuurman heb ik vele wedstrijdjes gevaren en kan ik beschikken over de nodige wedstrijdervaring. Ik zet 
graag een koersje uit of leg er een baantje in. Door in slagen vooruit te denken hoop ik ervoor te gaan zorgen dat het 
u als zeiler, op vrijdag en zondag, op de wedstrijdbanen nergens aan zal ontbreken. Én ik ga mijn uiterste best doen 
om zoveel mogelijk sponsors aan boord te krijgen.”

Charles Koek (Pampus 2), noemen jullie jezelf nu Luco, of Lucie (of is er een Fries woord voor?). En kun je al iets 
vertellen over jullie plannen? Waarom moet iedere Pampuszeiler beslist naar Sneek komen in 2024?
“Wat veel vragen… Luco of Lucie? Ha! In het Fries zou het Lustrumkommisje zijn. ‘What’s in a name?’, wat maakt 
het uit? Belangrijker is dat iedere Pampuszeiler naar Sneek komt. Van kleins af aan ben ik te vinden op het Friese 
water, tegenwoordig veel in Pampus 2. Ik ken het water hier als mijn broekzak. Wij nemen jullie graag mee voor een 
paar prachtige dagen op en rond ‘de meer’, oftewel het Sneekermeer. We zijn als commissie op koers en op weg naar 
de bovenboei. We zetten alle zeilen bij om op 14, 15, en 16 juni 2024, en hopen op 90 Pampussen aan de start van 
het 90-jarige jubileum. We denken aan alle leden en maken een gevarieerd programma wat niet alleen draait om 
wedstrijdzeilen. Er is genoeg geschiedenis in het noorden als ik denk aan de bouw van de Pampus. En hedendaags 
blijft de klasse groeien en we hopen een goede basis te leggen voor de toekomst. Genoeg reden om bekend te raken 
met het lustrumthema: Verleden, Heden en Toekomst. We zullen openen in het verleden…. En wil je als Pampuszeiler 
deel gaan uitmaken van de geschiedenis dan zal je volgend jaar zeker moeten komen, het wordt een onvergetelijke 
ervaring.”

vlnr Caroline, Rob, Charles, Peter, Alwin, Attie, Egbert
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Winnen, genieten of allebei?

moeten we met flyers 
gaan staan 

bij de kinderdagopvang?

Bouwen aan het team, 
samen goede dingen doen 

en hele foute

Vervolg op volgende pagina

NK 1995 Sneek Martin Heineke 
en Kobus vd Berg
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Het spelletje is niet veranderd, maar de maatschappij wel 
in de afgelopen 50 jaar. Leuk, hoe ga je in godsnaam een 
maatschappij veranderen, één persoon overtuigen, motiveren 
of enthousiasmeren kan al een uitdaging zijn, laat staan een 
hele maatschappij. Kansloos. Maar toch, we zijn zeilers; we 
blijven loeren naar kansen. We geven niet snel op. Moeten we 
met flyers gaan staan bij de kinderdagopvang? Zeg ’t maar. 
Wat dat betreft zijn de mensen en de sport twee knoppen 
waaraan je kunt draaien als een DJ die een plaatje aan het 
draaien is, we zitten nu vooral te kijken aan welke knoppen 
we nog meer moeten of kunnen draaien en welke kant op. 
Of zijn we als sport wellicht een uitstervend ras en houdt het 
een keer op? Volgende column maar verder en kijken hoe het 
mengpaneel eventueel verder bediend kan worden.

Genieten en winnen?
Terugkomend op het genieten van het zeilen en dat het mij 
echt niet alleen om winnen gaat. Allereerst geniet ik altijd 
als ik weer in de boot mag stappen, het blijft heerlijk. Ook 
kan ik er enorm veel voldoening uit halen om op een zonnige 
dag het water op te mogen gaan. Lekker vroeg als een van 
de eersten de haven uitvaren, met een oostenwindje bij de 
Vrijbuiter, achter in het hoekje zittend op de vlonders, de 
helmstok als trouwe vriend boven mijn schouder, het stralende 
al warme zomerse zonnetje met een strakblauwe lucht als 
bondgenoot, een snerpend vogeltje op de achtergrond en 
de reine rust van de natuur. Geen geluid, geen drukte, geen 
‘woke’ maatschappij taferelen, even weg van verplichtingen 
en opgelegde maatstaven waar aan voldaan moeten worden. 
Wel de vrijheid van het water, zeilend in een prachtige Pampus 

die met liefde en aandacht behandeld wordt en er schitterend 
uitziet. Dan geniet ik, dan ben ik trots dat ik kan zeilen en dan 
ook nog in een Pampus; een volmaakte vorm van welvaart 
waar ik geen genoegen van kan krijgen. Dan voel ik mij rijk, 
dan ben ik dankbaar. 

leren één taal te spreken 
aan boord

Het tweede punt waar ik van geniet is het spelletje. Als ik de 
windpatronen weet te lezen; en aan boord al vooruitlopend 
op de shifts weet te anticiperen en aan boord een 
samenwerking weet te creëren dat we samen de beste tactiek 
op de mat kunnen leggen. Dan geniet ik, samen; werkend, 
enthousiast, gedreven, kijken, ons best doen, niet opgeven 
en blijven knokken; nooit opgeven. Vorig jaar werkte het lijf 
onvoldoende mee door long-covid, ik moest er zelfs tijdens 
het Holland Weekend mee stoppen. De tank was compleet 
leeg, zelfs de reservetank was tot op de laatste druppel leeg. 
Daar viel niet tegen op te knokken. In de tweede helft van het 
seizoen krabbelde ik weer wat op, en uiteraard kroop ik gelijk 
weer in de boot met het NK. Liever strijdend ten onder, dan 
bij voorbaat al de handdoek in de ring gooien. In de kwadraat 
en o.a. met de PIP had ik weer wat energie terug maar ging 
alles alsnog op pure wilskracht, maar het kostte me te veel 
energie. Dat houdt geen paard vol. Achteraf had ik de boten 
op de kant moeten laten staan. Sinds een maandje krabbel 
ik niet alleen op, maar gaat het met grote stappen vooruit.  
Al hebben we allemaal zo onze strijd die geleverd wordt 
achter de coulissen. 
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NK 2010 Sneek Martin en Bob Heineke

Hopelijk kunnen de gedragingen die je jezelf aanleert via de 
zeilsport fungeren als een handig middel om dingen die op je 
pad komen te overwinnen.

Eervol privilege
Tijdens het Houtevenement op Sneek heb ik genoten (van de 
uitstekende banen en het mooie weer), het lukte bij vlagen om 
weer met energie het spelletje te kunnen spelen samen met 
Lieuwe. Dan kun je ook bouwen aan het ‘team’, samen goede 
dingen doen en hele foute. Op je bek gaan, het benoemen en 
er hopelijk als team van leren. Zodat je die eenheid wordt, die 
geoliede machine die ik voor ogen heb. Daarin ligt mijn plezier 
van de sport ook voor een groot deel, een team worden; 
elkaar leren begrijpen; leren één taal te spreken aan boord. 
Vele lessen komen weer terug en sommige worden herhaald. 
(zie kolom hiernaast, red.)

Zijn lessen blijven doorgalmen aan boord en het zeilen (met 
name in de 387) is ook in zekere zin een uiterst eervol privilege 
om zijn nalatenschap voort te mogen zetten. De molensteen 
hangt niet om de nek, ik moet niks; ik mag zeilen en door de 
sport blijft ie op een fijne manier verbonden met me.

Op een mooi zeilseizoen, dat ieder op zijn of haar eigen 
manier mag genieten van de klasse, de mensen, de boot en/
of het spelletje, of zelfs door de sport verbonden blijft aan 
degene die hem of haar lief heeft (gehad). 

Bob P387

Twee kapteins op een schip 
werkt niet jongen.

We kunnen niet samen aan het roer 
zitten, jij hebt jouw taken en ik de 
mijne. Als jij jouw werk goed doet, 

dan kan ik het mijne weer beter doen.

Ik kan het niet alleen jongen, 
je moet het samen doen.

Ik heb geen ogen in mijn rug vriend, 
blijf praten met me: 

zeg me wat je ziet; je hoeft niet 
te zeggen wat ik moet doen; 

dat spelletje begrijp ik al een tijdje; 
je moet me helpen om ‘m zo goed 

mogelijk te spelen. 

We moeten zeilen met het windje dat 
we hebben, ik kan ‘m niet oppakken 

en daar neer leggen.

Niet zeggen wat er niet kan, 
vertellen welke kansen er wel zijn. 

Blijven loeren, blijven kijken 
en geen momenten pakken. 

Blij-makers zijn geen shifts dat zijn 
plukkies wind, daar moet je je niet 
op verkijken. Tegen de tijd dat je er 

bent, is het er niet meer.

Knuppelen aan die fok vriend, hoe 
harder je trekt hoe harder je gaat.

Nooit op de eerste dwarrel gaan, vaak 
op de tweede en meestal op de derde.

Martin Heineke
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Met mooie herinneringen, maar bovenal veel respect voor wat hij 
als wedstrijdzeiler heeft gepresteerd heeft de zeilsport afscheid 
genomen van Pampus erelid Martin Heineke die kort voor de 
jaarwisseling op 79-jarige leeftijd is overleden.

Uit alle windstreken waren zeilers naar Loosdrecht gekomen 
om Martin, bijgenaamd de ‘Koning van Loosdrecht’ vanwege 
zijn indrukwekkende hoeveelheid kampioenschappen in de 
nationale eenheidsklassen, de laatste eer te bewijzen. Rondom 
zijn kist hingen alle kampioenswimpels, in totaal 18, die hij in 
verschillende klassen waaronder de Regenboog, Pampus, 16m2, 
Schakel en FJ wist te winnen. Daarnaast wist de zeilmaker 
viermaal de Primus Inter Pares op zijn naam te schrijven. Geen 
andere zeiler behaalde zoveel nationale titels, in 1977 zelfs drie 
in hetzelfde jaar in Pampus, Kwadraat en Regenboog.

Martin heeft enorm veel betekend voor de Pampusklasse. Het is 
de grootste kampioen die we ooit hebben gehad. Tien van zijn 
Nederlandse titels heeft hij in de Pampus behaald. Ongenaakbaar. 
Volgens een oud bemanning van Martin was hij een fantastische 
en strenge leermeester. Hij zag op het water dingen die wij niet 
zagen, en was een geduchte tegenstander. 

Martin zeilde o.a. in de P14, P19, P59 en de P387, Pampoesje 3. 
Sommige boten werden eigenhandig opgeknapt. Jarenlang voer 
hij de Holland-Friesland teamwedstrijden in de Regenboogklasse, 
lange tijd als teamcaptain van Holland, en ging tijdens de 
Kaagweek en de Sneekweek de strijd met de Friezen aan. Maar 
behalve zeilen schuwde hij ook de bestuurlijke taken binnen de 
watersport niet.

Meer dan vijfentwintig jaar was hij lid van onze technische 
commissie. In die tijd toonde hij visie door de toleranties 
met vijftig procent scherper te stellen en door de Pampus 
te moderniseren met een nieuwe zeilplan dat hij samen met 
initiator Hans In der Maur en enkele anderen ontwikkelde. 
Een belangrijke zet om de eenheid in onze geliefde klasse te 
behouden. Zo’n tien jaar zat hij in het Pampus bestuur en in het 
bestuur van het Witte Huis. En hij was ijsmeester in Loosdrecht 
en erelid van de ijsclub. Martin werd voor zijn onvermoeibare 
inzet voor de zeilsport onderscheiden met de ‘De Maas’ Trofee 
en was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Maar naast al deze palmares blijft ons het meest zijn 
fenomenale manier van zeilen bij, treffend beschreven door 
Jack Kamminga in het Pampus jubileumboek: “Het was een 
bijna windstille dag en Martin startte te vroeg op het N.K.  
De vloot op snelheid (voor zover dat kon) naar de boventon. Het 

duurde lang voordat Martin terug was en opnieuw startte. 
Tsjonge, wat lag hij een enorm eind achter. Wij speurden 
naar vlaagjes en draaiingen van de wind. Even letten we 
niet op en daar was Martin Heineke die in een soort slalom 
race tussen de vloot doorvoer alsof hij wind kon toveren 
en naar voren zeilde. We konden onze ogen niet geloven.  
Hoe kan dat nou? Dit kan gewoon niet waar zijn. Vanaf 
dat moment wisten we het zeker. Hij is een fenomeen. 
Martin Heineke wilde gewoon echt winnen en dat willen 
winnen zit in zijn boot, in zijn helmstok, in zijn schoten, 
in zijn bloed, in zijn bemanning en vooral in zijn hoofd.”

Zijn zeilmakerij sloot hij in 2005 na vanaf 1970 zeilen 
te hebben gemaakt. Een leven lang hard werken naast 
het wedstrijdzeilen. Begonnen in een 9-voets jolletje als 
acht jarig jochie. Hij ging op zijn veertiende in 1957 (!) 
in een sleep naar de Sneekweek. Eet- en drinkgasten van 
zijn Vader, destijds uitbater van Café-Hotel-Restaurant 
Heineke te Oud-Loosdrecht, namen kleine Martin mee de 
plas op. Hij werd als derde man door wedstrijdzeilende 
Valken aan boord gehesen. Als tiener verdiende Martin 
een zakcentje door de Ottenhome verhuur BM’s de haven 
in te zeilen en af te meren na wel eerst een wedstrijdje 
rond het eiland te hebben gevaren.

Martin was de laatste jaren behoorlijk aan het tobben 
met zijn gezondheid. Regelmatig zagen we hem nog wel 
aandachtig wedstrijden volgen in zijn sloep. We missen 
een groot zeiler, vriend en sportief mens.

We wensen zijn vrouw Dorrit, dochter Kelly, zoon Bob en 
familieleden heel veel sterkte met het verlies van hun man 
en vader. 

Sandra Dijksman
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Op 3 februari 2023 is oud bestuurslid Willem Dercksen overleden. 
De Pampusklasse verliest een fervent wedstrijdzeiler en sportieve 
Pampusvriend die al in 1966 vanuit de Vrijheid voor het eerst 
in een Pampus stapte. Zijn zeil-bakermat lag in Reeuwijk, dat 
in de vorige eeuw een groot Pampusveld had op de R&ZV 
Gouda. Een groep zeilers die niet alleen bekend stonden om hun 
goede zeilcapaciteiten maar ook omdat ze goed de bloemetjes 
buiten konden zetten. Willem zeilde in veel klassen maar de 
Pampusklasse zou hij zijn leven lang trouw blijven.

Van 1981 tot 1998 voer hij met veel succes in de internationale 
Starklasse. Ook op grotere boten was hij te vinden, waaronder 
deelname aan de Fastnet Race en in 2015 een Atlantische 
oversteek in een Swan 65. Soms kwam zelf zeilen op de tweede 
plaats in de jaren dat hij zich Intensief bezighield met de 
internationale zeilcarrière van zoon Herbert die in 1996 en 2004 
uitkwam in de Tornadoklasse. 

Willem was een echte Pampuskenner en heeft meerdere 
Pampussen laten restaureren en opnieuw wedstrijdklaar 
gemaakt. Na P 291, P 44, P 36, en P 205, werd P 5 de vijfde Pampus 
in successie die hij weer piekfijn in orde bracht. Innovatief, en 
met veel kennis van zaken. Wim heeft veel betekend voor de 
Pampusclub als bestuurslid en lid van de TC. Zo kwamen de 
rolmast en het minimum gewicht uit zijn koker. Bij Willem kon 
ieder met een Pampusvraag terecht. 

In zijn latere zeiljaren is Willem overgestapt naar de KWVL maar 
hij kwam altijd met plezier terug naar de ’s-Gravenbroekse plas 
zoals nog niet zo lang geleden voor de Reeuwijk Invitational en 
het NK Sprint. Weer of geen weer, er werd gestart. Het afgelopen 
seizoen was hij minder fit maar verscheen met Pampus 5 
ogenschijnlijk onvermoeibaar bij diverse evenementen aan de 
start. Met kleinzoon Willem aan de fok was hij op de EasyWeek 
en ook kwam hij vaak bij het donderdagavond zeilen, en voor de 
sfeer bezocht hij de Sneekweek voor de Kaatje borrel. Samen met 
Marijke was hij altijd aanwezig bij de borrel na de wedstrijden, 
vaak stilletjes genietend en beschouwend, maar alles in de gaten 
houdend.

Onze familie deelt met Willem en Marijke een halve eeuw 
(vanaf het moment dat mijn vader Jan van Geenhuizen 
de P 4 kocht) vriendschap en zeilplezier, en het feit dat 
Willem er niet meer is laat een grote leegte achter. Dank 
je wel Willem voor alle gezellig uurtjes op het terras van 
welke zeilvereniging dan ook. De Pampusclub zal deze 
bescheiden, behulpzame en altijd opgewekte vriend, zeer 
missen. 

Wij wensen Marijke, zijn kinderen Herbert en Franciska en 
hun gezinnen veel sterkte met dit grote verlies. 

Sandra Dijksman
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martin Heineke 13-10-1943 – 29-12-2022

een Fenomeen: 
alsoF Hij WinD kon toveren

aCtieF zeilenDe PamPus 
nestor

Willem DerCksen 30-05-1939 – 03-02-2023
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Voor het Nederlands kampioenschap Sprint op de Kaag 
hadden zich binnen no time 32 enthousiaste teams 
ingeschreven. Er was zelfs een wachtlijst want er kan 
maar met een begrensd aantal Pampussen aan dit evene-
ment deelgenomen worden.

In samenwerking met Huub de Haer van de K.W.V. de Kaag 
was deze winter de organisatie van het evenement opgetuigd 
en iedereen keek er naar uit met een groot veld Pampussen 
op de Kaag te zeilen en de Pampusklasse te boosten. Aan alles 
was gedacht: het takelen in de haven Oost/West in Warmond, 
een sleepdienst naar de sociëteit en een gezamenlijk eten op 
zaterdagavond. 

De voorspellingen beloofden niet veel goeds en dit kwam 
helaas ook uit. Na enkele uren wachten op het terras en na 
het bestuderen van de weersvoorspellingen voor zaterdag 
en zondag en uitvoerig overleg met de wedstrijdleider Theo 
Meus, meteorologen en de organisatie van de Kaag, werd 
besloten om het evenement voor het gehele weekend af te 
gelasten en te bekijken of er later dit jaar nog een gaatje in de 
agenda te vinden was. 

Wij zijn blij te kunnen melden dat, in goed overleg met een 
enthousiaste K.W.V. de Kaag, is vastgesteld om het weekend 
van 30 september – 1 oktober opnieuw een poging te 
wagen het NK Sprint te verzeilen.

Peter Hoogendam P365 en Leo Hartman P295

Toewijzing van plaatsen:
De teams die voor het evenement hadden ingeschreven, 
krijgen voorrang boven andere geïnteresseerde zeilers. Als er 
dan nog plek over is, volgen de teams die op de wachtlijst 
stonden. Wanneer de 32 plekken dan nog niet zijn ingevuld, 
dan kunnen ook de niet eerder ingeschreven teams zich 
aanmelden. Via de nieuwsbrief van juli zullen wij u berichten 
over de datum waarop de inschrijving open gaat en overige 
relevante informatie delen.

Het bestuur van de Pampus klassenorganisatie en de K.W.V. de 
Kaag hopen u het weekend van 30 september + 1 oktober op 
de Kaag te mogen begroeten, waarbij wij ervan uitgaan dat de 
weergoden ons dan beter gezind zullen zijn.

Jan Pieter Prins & Peter Hoogendam

Wanda Meijst en Roos Ceelen maken van de nood een deugd

Teleurgestelde gezichten spreken boekdelen na afgelasting

NK Sprint verzet 
naar
eind september



De Warmonder is een zeiler in  
hart en nieren met een enorme  
zeilervaring, van kleine plassen-
boten tot zeeracers. O.a. in Yngling,  
RC44 en Draak waarin hij vele 
internationale hoofdprijzen en 
een kampioenstitel behaalde. 

Maar de grootste zeil naamsbe-
kendheid dankt hij aan zijn 
deelname in 2017 als eerste 
Nederlander aan de Vendée 
Globe, de loodzware non-stop 
solorace om de wereld over ruim 
45.000 kilometer met start en 
finish in het Franse Les Sables 
d’Olonne. De beproeving op zijn 
IMOCA 60 No Way Back duurde 
116 dagen maar de finish werd 
gehaald en het leverde hem de 
Conny van Rietschoten Trofee 
op. Met de P428 komt de groei 
van de Pampusklasse op de Kaag 
verder op stoom.

Heerlyck 
Op vrijdag voor de wedstrijden organiseerden Pieter Heerema 
en Jeanette Meijknecht (P428) als nieuwelingen in de 
Pampusklasse een Pampusborrel op de Kaag sociëteit. Een 
zeer gewaardeerd initiatief dat enthousiast bezocht werd. 
Nieuwe plannen en ideeën voor het komende seizoen werden 
besproken en ook vond de doop van de 428 plaats waarna 
het glas werd geheven. Het werd een gezellig bijeenkomst 
waarbij Pieter in zijn speech iedereen voor hun aanwezigheid 
bedankte “Ik ben weer terug bij mijn roots”, aldus Pieter, “op 
de Kaag heb ik als kind leren zeilen. Vorig jaar ben ik met 
Jeanette in de Pampus gestapt voor de 100e Kaagweek. Ik kijk 
uit naar een mooi zeilseizoen en hoop natuurlijk dat de boot 
zijn nieuwe naam eer aandoet.”

Martin en Milou van Leest in de 
Joris Goedbloed 
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martin van leest (P86) won 
de Voorkaag samen met zijn 
dochter milou. “Trotser kun 
je mij niet maken”, aldus een 
opgetogen martin. 

“We hadden prachtig weer, veel 
draaiende winden en een mooi 
veld Pampussen bij elkaar. Het 
veld werd ver uit elkaar getrokken. 
Als je een vlaag miste was je de 
Sjaak. Andersom konden ze dan 
ook zo weer op je kont liggen. 
Het was gaaf om te zien dat de 
nieuwe generatie nu aan boord 
stapt. Erik Zaadnoordijk zeilde 
ook met zijn dochter, Renske.” 
Ook zij deden het goed met een 
derde plek overall achter Kees 
Barnard en Evelien Goedkoop. 

Sandra Dijksman P4

De voorkaag 29 en 30 aPril

Vaders en dochters
aan zet 
op de Voorkaag

Bootliften op de Kaag 
zijn een succes

Martin en Milou van Leest
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nieuW schip:
PamPus 461
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In december 2022 is Jeroen de Groot gestart met de 
nieuwbouw van Pampus 461. Ook in 2023 wordt er dus 
weer een splinternieuwe Pampus aan de vloot toegevoegd. 
De boot stond nog maar net op stapel toen de koper zich 
aandiende, en daarmee heeft Jeroen zelf nog steeds geen 
nieuwe eigen Pampus. Het is dus zeer aannemelijk dat in 
2024 nog een nieuwe Pampus op stapel zal worden gezet. 
Terwijl wij dit schrijven in mei is Pampus 461 bijna klaar om te 
water te gaan en we zijn erg nieuwsgierig naar deze nieuwe 
parel aan de kroon van De Groot Jachtbouw. In het volgende 
Pampusnieuws zullen wij hier meer over vertellen en hopen 
wij Jeroen en nieuwe eigenaar Bernard van Liemt aan het 
woord te laten.

Jeanette Meijknecht doopt de P428

Pampusborrel P428



Het derde weekend in februari kon na een lange tijd het 
traditionele Pampusclub Noord uitje weer plaatsvinden. 
Een twintigtal Pampusliefhebbers verzamelden zich op 
de Afsluitdijk voor een bezoek aan het Waddencenter. 

Gelukkig heeft de excursie niet aan populariteit ingeboet 
en we mochten zelfs nieuwe leden verwelkomen: Annet 
en Frank den Berger (P304). Voor een groot aantal van de 
deelnemers was het slechts kortgeleden dat men elkaar trof 
op een minder vrolijke gelegenheid, de uitvaart van Hans 
van Rij. Het verlies van Hans laat een blijvend gat achter in 
Pampusclub Noord. We waren daarom extra blij om Marga 
te kunnen verwelkomen. Haar veerkracht en optimisme zijn 
bewonderingswaardig. We hopen je er nog vele jaren bij te 
hebben Marga!

Na een “Frysk ontvangst” met koffie en oranjekoek bezocht 
het gezelschap de expositie over de Afsluitdijk en de 
omliggende Waddenzee, Zuiderzee & IJsselmeer, met als 
einde de “Aquavista” film die een rondvlucht over de regio 
toont door de ogen van de Grutto. 

Vervolgens begaf iedereen zich naar het huis van Caroline en 
Henk Wymenga (P 225) in Uitwellingerga, waar we werden 
verwelkomd met een zeer goed voorbereide borrel met erwten- 
soep. Een betere gastvrouw en gastheer hadden we niet 
kunnen wensen. Waarvoor hulde! Gelukkig heeft Tom Otte 
(P393) zich opgeworpen om volgend jaar te proberen dit te 
overtreffen. Ik kijk er nu al naar uit!

Tijdens de borrel werden we door nog meer Pampusvrienden 
vergezeld, zoals de Pieter en Rinnie Boelsma (P 153) en Hans 
Guichard (P 65). Helaas moest Ate van der Land (P 364) 
helemaal verstek laten gaan, we hopen je snel weer in ons 
midden te hebben!

Het was voor mij de eerste keer dat ik erbij was en dat ik het 
deels mocht organiseren. Onder supervisie van onze huidige 
Secretaris, Marlies Oost, worden mij de fijne kneepjes van het 
vak geleerd. Jammer dat ik het volgend jaar zonder jou moet 
organiseren. Het zal onmogelijk blijken om het zo goed te 
doen als jij!

Daan Kannegieter (P353) 
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Op 20 november waren we er klaar voor: 8 enthousiaste 
Pampus zeilers met bemanningen, een licht briesje en een 
temperatuur rond het vriespunt. De winterwedstrijden in het 
Noorden zijn gestart! Het idee is simpel; ’s ochtends vroeg 
kranen bij Pieter waar voor de zeilers een lekkere kop koffie 
en Friese sûkerbôle klaar staat, rond 12 uur de eerste start 
op de Houkemar en als afsluiting soep en een borrel bij 
Pieter in de loods. Het was de eerste van in totaal 5 geplande 
winterwedstrijden en we mogen wel stellen dat het een groot 
succes was waarbij het leuk was om te merken dat er veel 
enthousiasme is bij de zeilers, maar ook bij vrijwilligers die 
bereid zijn om hierbij te helpen. Vanwege het weer zijn we 
helaas enkel nog op 22 januari en 5 maart (toertocht) het 
water op geweest.

Een speciale dank aan Henjo die naast de initiatiefnemer 
van deze serie ook de Skadi ter beschikking heeft gesteld als 
startschip en iedere serie een heerlijke pan met soep voor ons 
heeft klaar gemaakt. Helemaal fantastisch!

alwin Lochorn
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De 32 km lange Afsluitdijk is het enige door de mens 
gemaakte aaneengesloten bouwwerk dat vanuit de 
ruimte zichtbaar is. Zelfs de Chinese muur (6700 km) kan 
dit niet evenaren omdat deze op veel plekken relatief 
smal is en laag contrasterend met de omgeving. Het 
Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand vertelt 
het verhaal van onder andere Unesco Werelderfgoed 
Waddenzee, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen 
op en rond de Afsluitdijk. Hoofdthema is het (over)leven 
van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en 
met het oog op de toekomst van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging.

PamPusCluB noorD oP exCursieWaddencenter 
       en ONTVANGST BIJ HENK EN CAROLINE

WinterWedstrijden 
met 
soep en een borrel



met de Openingswedstrijden (16 deelnemers) heb 
ik altijd een haat-liefde verhouding. Aan de ene kant 
ontdek ik altijd weer mijn liefde voor de zeilsport. Aan de 
andere kant gaan de openingswedstrijden vaak gepaard 
met harde wind en het koude water. Deze haat-liefde 
verhouding delen blijkbaar meer zeilers met mij, daar 
op zaterdag door (weers-)omstandigheden veel Pampus 
zeilers niet zijn gestart. Hiervoor heb ik dus alle begrip. 
Ik hoop dat iedereen die niet ging varen zich heeft 
afgemeld bij de wedstrijdleiding, conform het verzoek 
van de KWS. 

Het weerzien met vele zeilers in It Foarûnder na de eerste 
wedstrijden (gewonnen door Gert Pauli en Cor Schouten 
(P 430) en Lieuwe Gietema en Bob Heineke (P 36)) was als 
vanouds. Tijdens de KWS “after sail” borrel stond het stampvol 
en er werd onder het genot van een drankje bijgepraat. It 
Foarûnder ken sinds kort een nieuwe exploitant: Evert Jan 
van den Hoed (een vertrouwd gezicht voor velen). Hierdoor 
schoven veel nieuwsgierige zeilers na de borrel aan tafel, 
wat de sfeer ten goede komt. Het enthousiasme van de 
nieuwe exploitant bleek uit de geserveerde maaltijd. Ik heb 
fantastische kip gegeten. Van andere gasten heb ik ook niets 
dan lof gehoord. 

Solide serie voor Tom en Runo
Gelukkig zakte de wind op zondag in en was het prachtig 
zeilweer, waardoor ook het wedstrijdveld aanzienlijk groter 
was. De derde wedstijd werd gewonnen Tom Otte en Runo 
Jansen (P 393) en de vierde wedstrijd door Arjen en Harry 
Kort (P 416). Uiteindelijk liepen Tom en Runo weg met de 
eindoverwinning door hun solide serie (3, 4, 1 en 2). Proficiat!

Daan Kannegieter
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Valse start voor de Pampusklasse
Fris...Heel Fris Bij 
oPeningsWeDstrijDen oP 
sneekermeer

Openingswedstrijden  
haat of liefde?

Wedstrijdleider Johan Schurer: 
“Het was een beetje op het randje 
qua wind met vlagen van 35 
knopen, en koud, dus we hebben 
gekozen voor korte banen”

Windesign is een groeiend merk met een 
bewezen hardware collectie voor Laser® en 

420. Daarnaast hebben wij een grote 
collectie joysticks, coach gear, zeilkleding 

en betaalbare zeilen voor diverse 
eenheidsklassen waaronder zeilen voor de 

Pampus klasse. 

Onze Pampus zeilen zijn 
geoptimaliseerd naar de laatste 

regelwijzigingen en zijn gemaakt van de 
hoogste kwaliteit zeildoek, namelijk 

Contender Polykote. Meerdere malen zijn 
de Nederlandse kampioenschappen 

Pampus dan ook gewonnen met deze 
zeilen. Voor meer informatie:

Optiparts Marine Equipment
Tel: 030-2414068

E-mail: mail@optiparts.com

Plezier en Performance
 L 9,20 x B 3,20 x D 1,10 m
 Doorvaarthoogte:  2,30 m
 Motor: 42-285 pk / 4-6 cyl. diesel
 Sl.pl 2 vast + 2 optioneel
 CE Categorie:  B

ONJ Motor Launches & Workboats
Weesp
0294 - 25 26 22
info@onj.nl  www.onj.nl

Pilot 920

Pilot 920
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Houtevenement 13-14 mei 

Vervolg op volgende pagina
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Onder prachtige zeilcondities wonnen Marco Bosma en Auke 
Veenstra het Houtevenement in de P449 door constant te 
zeilen. Er was een mooi veld van ruim 30 Pampussen en in 
twee dagen konden 5 races worden gezeild. 

nIeuWsnIeuWs

Uitslag:  Punten:
1 449 Marco Bosma, Auke Veenstra 10,0 2 3 1 (5) 4
2 387 Bob Heineke, Lieuwe Gietema 14,0 1 1 11 (13) 1
3 26 Rob Aukema, Peter Aukema 16,0 (9) 6 7 1 2
4 416 Arjen Kort, Harry Kort 17,0 (13) 4 2 2 9
5 393 Tom Otte, Runo Jansen 20,0 8 2 3 (9) 7

Winnaars van het Houtevenement v.l.n.r. Rob en Peter Aukema P26, 
Marco Bosma en Auke Veenstra P449, Bob Heineke en Lieuwe Gietema P387

Houtevenement 13-14 mei 

Constant zeilen 
       wordt beloond
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Wij vinden het altijd leuk om met de P365 een paar 
mooie wedstrijdseries in Sneek te varen. Zo kon de boot 
na het Houtevenement in Friesland blijven want de  
week erna stond de Kleine Sneekweek weer gepland,  
van18 t/m 21 mei. 

Qua bemanning hebben we aan boord het een en ander 
afgewisseld want we kregen het als bemanning in de agenda’s 
niet voor elkaar om vier dagen achter elkaar te kunnen varen. 
Zo bemande Froukje bij Peter op de donderdag en zondag, 
ik op de vrijdag en zaterdag. En een bemanningswissel bleek 
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kleine sneekWeek 18-21 mei

HooFDPrijs naar PamPus 1

noordenwind
zet zeilers hard 
aan het werk op de
Kleine SneeKweeK
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geen overbodige luxe; het woei namelijk behoorlijk. En dat 
iedere dag. Pfff. De eerste blauwe plekken in de knieholtes 
waren een feit. Zal ook wel met het begin van het seizoen te 
maken hebben. 

“Noordenwind speelt met ons lenteweer” stond er laatst 
op de site van het KNMI. En dat hebben we geweten. De 
Noordenwind bracht tijdens de Kleine Sneekweek niet alleen 
koude temperaturen met zich mee, ook de wind bleek zeer 
wisselvallig. Shifts van 30 graden hebben we meerdere 
malen ondervonden. Ook wisselden dikke drukkers zich af 

met plotselinge windwakken. Om gek van te worden. Pakken 
we toch het walletje of moeten we even doorzetten naar het 
kanaal en dan hoog de plas oversteken naar de boventon? 
Lastig! You win some, you lose some en zo komt toch het 
gehele veld, na zeer lastige kruisrakken, allemaal gelijk aan 
bij de boventon. 

Jeroen en Bram 
zeilden super constant

Deze omstandigheden geven gelukkig genoeg stof tot 
nadenken. Ook altijd leuk als borrelpraat. Zaterdagavond 
hebben we de wedstrijden nog eens dunnetjes overgedaan 
tijdens een heerlijk diner. We aten met een grote groep uit 
Loosdrecht bij Strandpaviljoen Salt. 

Het is het vermelden waard dat Jeroen de Groot en Bram 
Pasma de gehele serie super constant gevaren hebben. Erg 
knap om dat onder deze omstandigheden voor elkaar te 
krijgen. Arjen en Harry Kort hebben gestreden voor wat ze 
waard zijn, maar Jeroen en Bram konden de hoofdprijs na de 
voorlaatste wedstrijd al niet meer uit handen geven. Ik heb 
de zondag wedstrijd met veel plezier vanuit de sloep gevolgd. 

Arjen en Harry varen 
de boot vlak als een dinghy
Arjen en Jeroen gingen eerst met elkaar de strijd aan, totdat 
Tom Otte ineens erg dichtbij kwam. Vervolgens koos Arjen de 
verdediging, heeft de wedstrijd volgens het boekje uitgevaren 
en voer hiermee een zeer verdiende eerste plek. Ik heb ook 
genoten van de boot handling van Arjen en Harry. Boot vlak 
varen als een dinghy, altijd strakke boeirondingen, mooi 
overstag. Zo soepel, zo mooi. Het is het vermelden waard. 
Complimenten ook aan Harry!Ik heb wederom genoten van 
een mooie week in Sneek. Volgend jaar weer. Dan met een 
windje uit het zuidwesten als het kan.

Sabine (P365)

Uitslag:                                           Punten:
1 1 Jeroen de Groot, Bram Pasma 8,0 
2 416 Arjen Kort, Harry Kort 14,0
3 393 Tom Otte, sneek, Runo Jansen 17,0
4 430 Gert Pauli, Corjan Schouten 18,0
5 365 Peter Hoogendam, Froukje/Sabine Romkes 29,0

Vervolg op volgende pagina

Diner van de Loosdechtploeg in Salt
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kleine sneekWeek

Jeroen de Groot, Bram Pasma Peter Hoogendam, Froukje Romkes

Dieuwe Dijkstra, Sjoerd Stiensma

Arjen en Harry Kort

Rob de Bruin en Coen Alewijnse

Henk Greydanus, Attie Brouwer

Spannende strijd tussen P1 en P426Dirk Lodewijk, Dolf Hendriksen
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met de prachtig geslaagde restauratie van Pampus 
153 zegt Pieter Boelsma nu echt definitief een punt te 
hebben gezet achter een dik half leven lange carrière 
in de houten botenbouw. ,,De cirkel is rond”, zegt de 
rechtgeaarde Pampusman met een verwijzing naar het 
zeilnummer van de in de oorlog gebouwde boot die 
dit voorjaar weer aan zijn element is toevertrouwd. De 
eerste die begin zeventiger jaren onder zijn handen aan 
de Pampusvloot werd toegevoegd was namelijk de 351.

Toen de nieuwe zeilen werden gehesen op zijn geliefde 
Sneekermeer viel het de hem nakijkende echtgenote Rinnie 
ineens op. Verdorie; de eerste Pampus die Pieter gebouwd 
heeft was de 351. Laat de laatste waar hij bijna 60 jaar 
later aan gewerkt heeft dezelfde cijfers hebben maar dan in 
omgekeerde volgorde. Wat een toeval. ,,Het heeft blijkbaar 
zo moeten zijn”, grijnst Pieter als we een dag na de Kleine 
Sneekweek plaatsnemen in z’n kantoor. Zoals iedere bezoeker 
aan de werf aan de Hendrik Bulthuisweg is Pieter’s eerste 
vraag, ‘koffie?’

Terwijl het apparaat bromt, wordt de inmiddels al 74-jarige 
botenbouwer er even fijntjes aan herinnerd dat hij al eens 
vaker heeft geroepen dat hij nooit weer een Pampus zou 
renoveren. En je kan er op wachten dat er ergens in stad of 
ommeland ooit weer een om een opknapbeurt schreeuwende 
Pampus opduikt. ,,Hmmm, die kans bestaat, al wordt de 
spoeling zo langzamerhand wel steeds dunner. Maar ik begin 
er niet meer aan. Ik ben er klaar mee.” Toen de ‘Aldebaran’, zo 
is de Pampus 153 blijven heten, in de kraan boven het water 
hing zei ik tegen Henjo (Zwering, red.): ,, Nu ben ik echt met 
pensioen”.

Het schip dat in 1942 bij De Vries Lentsch van stapel liep staat 
na de Kleine Sneekweek weer in de werkplaats waar de oude 
meester met verweerde maar nog steeds gouden handjes 
haar scherp in de gaten houdt. Pieter:,, Boten werken na 
zo’n grote beurt altijd wel wat na. Maar tot nu toe blijft ie 
zo strak als wat.” De Pampus is weer een plaatje geworden. 
Daar is iedereen, die er tijdens de globaal acht maanden 
durende restauratie een of meerdere blikken op wierp, het 
wel over eens. Dat geldt ook voor de vorige eigenaren Gerda 
en Martin Gorter die al een paar keer vol belangstelling naar 

 de cirkel is rond 
voor Pieter Boelsma
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Sneek reden. Het schip heeft dezelfde uitstraling gekregen 
als de eerder door Pieter gerestaureerde 1, 6 en de 20. Groen 
onderwaterschip, een donkerbruine romp waar je je haar in 
kunt kammen en klassiek wit gelakt dek.

Zelf raakte de in Joure geboren maar Sneker geworden Pieter 
enthousiast toen de in Uithoorn wonende Gorters hem 
een foto mailden van de op een trailer staande 153. ,,Oei, 
dacht ik toen. Dat model. Een typische De Vries Lentsch. De 
snelheid straalt ervan af. “ Het nodige naslagwerk in de rijke 
Watersportkampioen archieven van Dieuwe Dijkstra leverde 
het bewijs. De 153 is met Henk de Ruyter, vorig jaar geleden 
overleden erelid van Wv. de Nieuwe Meer, drie keer Nederlands 
kampioen geweest. In 1957 en in 1962. En in ‘58 eindigde hij 
ex aequo op de eerste plaats van het NK.

De 153 was vanaf 1981 trots bezit van de familie Gorter die 
haar graag gebruikte als toerschip. In het voorjaar van 2022 
stapte de inmiddels ook 74 geworden Martin Gorter tot zijn 
grote schrik ineens door het vlak heen. Hij en zijn echtgenote 
besloten een mailtje te sturen met de volgende tekst: ,,Beste 
Pieter, Hierbij wat foto’s van de Pampus 153, gebouwd in 
1942 bij De Vries Lentsch. Wij hebben er 41 jaar recreatief mee 
gezeild. Met veel plezier. In 2006 is de Pampus gerestaureerd 
door Wim Enthoven, Aalsmeer. Er zijn toen een aantal 
gangen vervangen, wrangen en spanten zijn deels vervangen.  
Er is een nieuwe kiel onder gekomen. De Pampus is daarna bij 
Gert Lamme in Loosdrecht opnieuw getuigd, naar het huidige 
zeilplan. Toen een nieuwe mast, nieuwe giek en nieuwe zeilen. 
Lamme heeft de Pampus klaar gemaakt voor meting. Henk 
Plaatje heeft de meting verricht. Er is een geldige meetbrief/

certificaat bij. In 2019 is er een nieuwe mast opgekomen, 
geleverd door Gert Lamme. De dektent is van 2018. Reden 
dat wij afstand willen doen van de Pampus is dat er gangen 
van het onderwaterschip vervangen moeten worden. We 
willen graag dat de 153 in de vaart blijft. We zoeken dus een 
liefhebber. De 153 staat nu op de trailer in de botenloods in 
Aalsmeer. Indien een gegadigde de 153 daar wil zien, dan kan 
dat natuurlijk. Hartelijke groeten van Martin en Gerda Gorter.’ 
Pieter benaderde twee potentiële kandidaten die hadden 
aangegeven á la wijlen Gerrit Salverda (P 26, red.) nog wel 
eens een Pampus te willen restaureren. Ze zagen er om 
verschillende redenen vanaf. Toen bleef er één liefhebber 
over. ,, Het speelde ook door mijn hoofd dat een grote 
restauratie bijna niet meer zal gebeuren door amateurs. Het 
is zo langzamerhand zo’n beetje onbetaalbaar geworden. Ik 
zat nog eens een paar keer goed naar die foto te koekeloeren. 
Toen begon het bij mij te kriebelen. Ik zei tegen Rinnie, zal ik 
dat ding ophalen?”

Op de kop in de werkplaats met het bordje ‘Pampuskade’ aan 
de muur, bleek de romp buiten twee slechte gangen, delen 
van circa anderhalve meter, nog in een uitstekende conditie 
om hem van binnen en van buiten in de epoxy te zetten. Mooi 
meegenomen was dat bij de vorige opknapbeurt 32 spanten 
en 7 wrangen waren vervangen. 

Vervolg op volgende pagina
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Door sjoerD stiensma

De oude meester met 
verweerde maar nog steeds 
gouden handjes

Een typische De Vries lentsch. 
De snelheid straalt ervan af

Historische foto van P 153 in 1956 op de Westeinder 

P 153 voor restauratie. Foto Sjoerd StiemsmaNiet de makkelijkste plek om te werken Het schip begint weer te shinen

Jan de Zwart (zoon van Andele P 353, rechts) en 
Herre Kort (zoon van Arjen P 416) nemen een kijkje bij 

het restauratie project en moesten natuurlijk van Pieter op de foto
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zijn opwachting in de wedstrijden. Follie Corbier, Jef de Visser, 
Rienk de Leeuw, Andries de Vries en Lambert Kok zaten in de 
lange tijd die volgde bij hem aan de fok. 

Eerste epoxy Pampus 
Van Doevendans verkaste hij naar de werf van de kort geleden 
overleden Dirk Potma. Daar bouwde hij de eerste epoxy 
Pampus van Nederland, de 381. In de tachtiger jaren kwam hij 
bij de Helling terecht met Jan de Vreeze, een leerwerkproject 
voortgekomen uit de stichting Houten Schepen. Nadat de 
subsidie stopte, zetten ze het werk voort als opleidingsbedrijf 
voor jeugd. Dat liep uiteindelijk af toen ze met teveel 
ongemotiveerde hapsnurkers te maken kregen. Jan begon 
met het Hellingschip en Pieter, die zich uit liet kopen, waagde 
in 1997 de stap om op eigen benen het huidige Jachtbouw 
Boelsma van de grond te tillen. 

Er zijn veel boten gebouwd, afgebouwd, gerepareerd en 
gerenoveerd. Werkplaats en kantoor groeiden stilaan uit 
tot een geliefd soort Pampuscafé waar onder het genot 
van koffie of wat sterkers zoals een ‘Sybesloatsje’ (jonge 
jenever met cola, red.) printjes van wedstrijduitslagen en het 
stamkaartenboek vol ezelsoren altijd onder handbereik zijn. 
Met onverminderd enthousiasme en liefde voor het schip 
heeft Pieter daar al heel wat zeilers, zoals onlangs een drietal 
vermaarde skûtsjeschippers, de Pampus in gepraat. 

Minstens 40 jaar geleden lukte hem dat ook met 
ondergetekende die dacht van zijn eerste geld als beginnend 

onderwijzer een oude Pampus (de 
186) te moeten kopen. Binnen 
een week hing ene Boelsma aan 
de lijn. Hij kwam wel even kijken 
om vervolgens gratis en voor 
niks onder andere een overloop 

aan te brengen en de oude sjorlieren te vervangen met de 
opmerking ”je kunt volgende week wel inschrijven”.

Onder de niet aflatende inzet van Pieter groeide de bescheiden 
Pampusklasse uit tot nu een van de grootste in het Noorden.

nIeuWs

Het kaalhalen van een romp van een Pampus is voor een 
gezonde krachtpatser al een heidens karwei. Spierreuma, de 
hinderlijke gevolgen van long covid en protesterende knieën 
en rug weerhielden Pieter er niet van om de krabbers te 
slijpen. Om de megaklus te klaren, waarbij verrassend mooi 
donkerbruin mahonie tevoorschijn kwam, werden zelfs de 
sigarettenpeuken overboord gegooid. 

,,Er stond geen druk op. Het kon allemaal rustig aan, al moest 
ik min of meer gedwongen door de systemen, soms zes dagen 
achter elkaar door. Ja, Boelsma is een paar keer aardig naar de 
kloten geweest. Aan de andere kant; het heeft me misschien 
ook wel gered hoor bij dat covid, want door in beweging te 
blijven werd het er in ieder geval niet minder op.”

,,Kijk, toen de romp op de kop lag, was het fysiek betrekkelijk 
gemakkelijk om te doen. Terug op de kiel om de binnenkant 
kaal te halen kon ik, op een klein stukje in de kuip na, vrijwel  
overal staand bij. Ik hoefde niet op de knieën of andere rare 
fratsen uit te halen. Nadat Henjo en Peter hem van buiten 
en van binnen in de epoxy hadden, kon ik me zelf ook prima 
verder redden, al ging het zoals ik zei wel eens te gek zoals 
zes dagen achter elkaar een laagje twee componentenlak 
aanbrengen.” 

Henjo Zwering en Peter Bobeldijk sprongen, omdat Pieter de 
afgelopen jaren een allergie ontwikkelde voor epoxy, graag 
bij. Zij brachten twee lagen aan op de romp. In totaal zit er 
20 liter op de Pampus. Bobeldijk is in de lakloods bij Pieter 
als doe-het-zelfver bezig met het opkalefateren van Pampus 
250. Verder hielp scholier Kars Meijer een handje. Hij kroop op 
een zondagmorgen onder het voor- en achterdek om onder 
andere het drijfvermogen en de fokkeloetzak aan te brengen. 

,,Hij is pas 17 jaar, hij zit op de opleiding scheeps- en jachtbouw 
van de Friese Poort hier vlakbij en kwam laatst langs met 
een visitekaartje voor service, onderhoud en dienstverlening 

pleziervaartuigen. Ik denk, hé die kan me onderdeks wel even 
helpen. Hij staat al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
(Met een knipoog): Een slank en ‘handig jonkje’. Zelf kom ik 
misschien nog wel in de punt van de Pampus maar er vast en 
zeker niet meer onder vandaan”.

Het originele bouwplaatje met daarop ‘restauratie 2023’ zit 
weer op het mastspoor. Op donderdag 1 juni is de Pampus 
153 tijdens een bescheiden feestje officieel te water gelaten 
met als belangstellenden onder andere Gerda en Martin 
Gorter. Ze toonden zich apetrots op wederopstanding van 
de ‘Aldebaran’ genoemde boot (Aldebaran is de helderste ster 
in het sterrenbeeld Stier, red.). Het is een absolute aanwinst 
voor de wedstrijdvloot van de Pampusklasse. Daar zijn vriend 
en vijand het over eens. Om met Gerda te spreken: ,,Ze was 
al een diamant en nu is het een briljant geworden”. ,,Een 
juweeltje”, vult Martin aan. Jan Kooistra en Maaike Wiersma 
uit Grou hebben de restauratie van de 153 van begin tot eind 
vastgelegd in een fraai vormgegeven boek vol historische 
informatie en talrijke prachtige foto’s.

De oude meester Pieter Boelsma heeft als een van de laatste 
der Mohikanen in het andermaal en voor 99 procent zeker 
zijn laatste bewijs van ongekend vakmanschap en liefde voor 
de houten jachtbouw afgeleverd.

Is ie dan verloren voor de Pampus en andere klassieke houten 
wedstrijdboten en overige jachten? ,,Neuh, ‘bist gek’, bromt hij 
,,achter de geraniums ga ik dood. Zo lang het kan blijf ik hier 
mooi zitten. En er is hier altijd wat te doen. En dit najaar moet 
de 153 in ieder geval nog een keer helemaal gelakt en geverfd 
worden. Dat is het laatste stukje van de restauratie en om 
me de volgende winter bezig te houden, hahaha. Dan is alles 
echt doorgehard. Het schip heeft hier per slot van rekening 8 
maanden bij de kachel gestaan. Toen werd het hoog tijd dat 
ie het water rook. Tot nu toe lijkt het prima. Ze houdt zich 
verrassend mooi en strak.”

,,Hoe ik in het kort op deze restauratie terugkijk? Eigenlijk erg 
tevreden. Ik heb er ondanks de fysieke ongemakken ook echt 
wel veel lol aan beleefd. Je bent mooi van de straat en het 
ging achteraf bekeken best lekker. Er waren, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de 20 waar het hele vlak uit moest, geen 
grote vervangingen nodig omdat er redelijk goed op de boot 
is gepast. Ik kon mooi voortborduren op de eerdere beurten 
die er waren geweest.” 

Maar dit was, om met de ook afzwaaiende Youp van ‘t Hek te 
spreken, ‘de laatste ronde’. Een vakbekwame botenbouwer die 
voor hemzelf startte met de bouw van de 351 zet er een punt 
achter met de 153. De cirkel is rond...
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Jachtbouwer Pieter Boelsma mag dan met pensioen zijn, 
verloren voor de Pampus is hij allerminst. Hij blijft namelijk 
lekker zitten waar hij zit. Op zijn werf met bovenwoning 
en ligplaatsen voor onder andere de motorboot van hem 
en Rinnie. 

De vlootvoogd van het Noorden blijft vanuit zijn gastvrije 
kenniscentrum in ieder geval in die hoedanigheid actief. Met 
andere woorden: hij ‘lult’ de ene na de andere zeiler de Pampus 
in, houdt zijn kraanactiviteiten en stalling aan en stelt zijn 
grote schat aan ervaring en kennis met plezier ter beschikking 
aan booteigenaren in het algemeen en Pampuszeilers in het 
bijzonder die graag zelf aan hun schip prutsen.

,,Goed grijs schuren”. Bijna alle doe-het-zelvers die om beurten 
een plaatsje krijgen in de werkplaats hoorden deze opmerking 
van hem in hun voorbereidingswerk voor het aanbrengen van 
een nieuwe laklaag. ,,Dit moet even anders oliebol, maar we 
doen eerst koffie”, is zo’n andere kreet van ‘m. Pieter bouwde 
in zijn bijna 60-jarige, knieën en rug slopende carrière 14 
nieuwe Pampussen, de Regenbogen 12, 110 en 114. Verder 
houten klassiekers als Schakels, Vrijheids, Flitsen, Spankers,  
Zestienkwadraten en Valken. 

op zijn 15e bij Doevendans
Na de op het tandvlees en karakter uitgevoerde restauratie 
van de 153 die er weer als een zonnetje bij ligt is het klaar. ,,Ik 
doe vanaf nu geen grote klussen meer”. Pieter begon op zijn 
15e en bouwde bij zijn eerste werkgever Gerrit Doevendans 
in de weekenden en ‘s avonds 
zelf zijn eerste Pampus, de 351. 
Een nieuwe was voor hem op 
dat moment nog onbetaalbaar, 
maar baas Doef had nog wel een 
bouwpakket liggen. Pieter mocht 
het hebben voor zijn gespaarde gevarengeld dat hij kreeg van 
de marine voor zijn diensttijd op Curaçao (3000 gulden). Daar 
was hij via de Shell die er een achttal had liggen in aanraking 
gekomen met de Pampus. 

Tussen gevestigde orde als Pieter en Hennie de Jong, Hessel 
Donker, Pieter Bonnema en Nollie Bok maakte hij als snotneus 

Vlnr: Henjo, Martin Gorter, Cor Hylkema, Rinnie, Gerda Gorter, Maaike 
Wiersma en Pieter. Foto Sjoerd Stiemsma

Om de megaklus te klaren 
werden zelfs de sigarettenpeuken 
overboord gegooid

Het schip heeft hier 8 maanden 
bij de kachel gestaan. Hoog tijd 
dat ie het water rook

VlootVoogd van het 
noorden blijft lekker 
zitten Waar hij zit

Hij ‘lult’ de ene na de andere zeiler 
de Pampus in 

Pieter op zijn karakteristieke stek in
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Zelf zeilde hij de door hem zelf gebouwde 35, 381 
en 410 en in de door hem gerestaureerde 20, 6 en 1. 
,,Ik had met André van Galen de afspraak gemaakt 
dat als hij van de 1 af wilde dat hij mij eerst moest 
bellen.” De romp werd kaal gehaald. Met een nieuwe 
buitenkielbalk, van binnen en buiten in de epoxy en 
een nieuw dek kwam het schip met de besten mee 
zoals de huidige eigenaar, Pieter’s collega Jeroen de 
Groot, met regelmaat bewijst.

Dat doet Pampusman Pieter Boelsma deugd. Hij 
won grote evenementen zoals Sneekweek, NNWB, 
Houtevenement, Hollandweek, Witte Huis week, 
Vrijbuiterweekend, Landelijke evenement op de Kaag, 
jaarklassementen regionaal en landelijk. De kers op 
de taart, de blauwe wimpel, ontbreekt, al was hij er 
op het Heegermeer en de Braassem heel dichtbij. Hij 
geniet van het Pampusveld, groot en competitief. De 
onderlinge snelheidsverschillen zijn marginaal. Bij 
een windkrachtje 3 zal hij vast en zeker nog weleens 
zelf de 153 sturen. Als dat niet lukt, houdt hij vanaf 
de Dobbedûkel alles nauwlettend in de gaten. 

En hij blijft een helpende hand uit steken. Bijvoorbeeld 
toen Andele de Zwart met zijn 353 met schade naar 
de wal kwam in de Kleine Sneekweek. ,,Het was 
een mooie breuk”, constateerde Pieter toen hij de 
naar binnen gedrukte kuiprand zag. Met een snel 
gearrangeerde rib liet hij zich op en neer brengen 
naar de werkplaats. Met lijm, een tiental lijmtangen 
en wat epoxy werd terug op het starteiland de 
spoedreparatie uitgevoerd. De 353 lag de volgende 
dag weer aan de start. Stuurman opgelucht en blij 
en de helper een paar dagen later ook nog een keer 
toen er een doosje witte wijn op de werkbank stond. 

Pieter Boelsma heeft vanwege zijn grote verdiensten voor  
de zeilsport verschillende onderscheidingen en erelidmaat-
schappen op zijn rijke palmares. Na de opmerking dat we 
het daar nog even over moeten hebben, is de reactie van de 
Sneker voor de insider voorspelbaar: ,,moet dat nou....?”

Het is de zich het liefst op leren slippers bewegende botenbouwer, 
wedstrijdzeiler, vrijwilliger en inspirator voor velen ten voeten uit. 
Toen Pieter in 2017 tijdens de officiële opening van de Sneekweek 
uitgeroepen werd tot Schipper in de orde van de Sneker Pan 
typeerde burgemeester Hayo Apotheker hem als ‘een stille kracht 
op de achtergrond die graag anderen laat excelleren’.

Voor de koperen koekenpan waarmee de stad Sneek elk jaar een 
persoon eert die zich verdienstelijk maakt voor de zeilsport in het 
algemeen en de Sneekweek in het bijzonder is een hoekje gevonden 
in de vol met Pampusfoto’s hangende wanden van zijn kantoor 
naast de werkplaats. 

Tijdens het avondtochtje in de Sneekweek-vlootschouw op het 
voordek van de boeier Catharina door de nog steeds elk jaar met 
duizenden mensen omzoomde stadsgrachten, was er terecht 
applaus en is zijn naam ontelbare keren geroepen. De herinnering 
zit in het geheugen gegrift. Pieter, wars van uiterlijk vertoon 
en liefst in schipperstrui, is vele jaren nauw betrokken bij de 
Koninklijke Watersportvereniging Sneek als vrijwilliger binnen het 
wedstrijdcomité en de jury. 

Hij is sinds 2014 erelid van de Pampusclub, een titel die hij al droeg 
binnen de Friese Pampusclub, later de Regio Noord. Verder maakt hij 
zich, sinds Douwe Visser in 1989 schipper van de Sneker Pan werd, 
verdienstelijk voor het skûtsjesilen in het algemeen en het Sneker 
skûtsje in het bijzonder. Hij zat in het bestuur van de Stichting de 
Sneker Pan die hem erelid maakte na zijn rol als adviseur, technische 
man en walkapitein. De overkoepelenden skûtsjesilersorganisatie 
SKS riep hem uit tot Lid van verdienste vanwege zijn jarenlange 
lidmaatschap binnen het wedstrijd/jurycomité en de zeilraad.

Pieter, die vanwege zijn talrijke vrijwilligersfuncties op en rond het 
water ook nog eens Koninklijk werd onderscheiden (Lid in de Orde 
van Oranje Nassau), is samen met 
zijn stadgenoten Gerlof van de Werf 
en Lieuwe van der Pol grondlegger 
van de naar het verdwenen eiland 
Roekoepôlle genoemde zeilwedstrijd 
in het naseizoen waarin de skûtsjes 
op Sneekweekbanen wedstrijden 
varen. 

Sjoerd Stiemsma
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Dit moet even anders oliebol, 
maar we doen eerst koffie

Werkplaats en kantoor 
groeiden stilaan uit tot een 
geliefd soort Pampuscafé

Benoeming tot Panschipper

Meervoudig erelid 
Met KoninKli jK lintje
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Vele Pampuszeilers hebben dit jaar op het podium 
gestaan, bijzonder is te noemen dat dit zowel voor de 
nieuwste, Pampus 460, als voor de oudste Pampus 1 is 
gelukt. We finishen over het algemeen vlot na elkaar, 
hieruit blijkt wel dat we de eenheid goed in stand 
kunnen houden.
 
Dit doen we mede door onze jaarlijkse hermeting. Inmiddels 
krijgen we ook vragen vanuit andere klassen hoe we dit 
organiseren, stiekem lijkt men wel jaloers op onze eenheid. 
Afgelopen hermeting heeft ook de voorzitter van technische 
commissie van de 16m2 meegekeken. 

Op 1 april zijn de Pampussen die zijn geloot tijdens het NK 
2022 her-meten. De metingen zijn verricht bij de fa. Tijsterman 
te Nieuwkoop waar we hartelijk werden ontvangen. De 
metingen werden gedaan door J.J. Korpershoek, vanuit het 
Watersportverbond, onder toeziend oog van twee leden van 
de technische commissie Richard en Charles. Onze voorzitter 
Peter kwam ook nog even polshoogte nemen.

Als eerste is Pampus 396 gemeten welke volgens de regels 
voldeed.

De tweede was Pampus 75 waarvan wij dachten dat er net een 
meting had plaatsgevonden, maar de (nieuwe) eigenaar gaf aan 
dat alleen het gerepareerde cq. gerestaureerde gecontroleerd 
was door een meter van het Watersportverbond. De eigenaar 
gaf aan het fijn te vinden als het hele jacht her-meten zou 
worden. Tijdens de meting bleek de kiel een gebogen lijn aan 
de voorkant te hebben, wat je bij een oudere Pampus wel 
vaker ziet om een extra schroef/nagel in de kielbalk te kunnen 
zetten. Inmiddels heeft de eigenaar de kiel aangepast en 
voldoet de P75 ook weer aan de klassenvoorschriften.

Als derde was de Pampus 266 aan de beurt, dit jacht werd 
gebracht door de fokkenist. Fijn dat er, ondanks de vakantie van 
de eigenaresse, moeite is gedaan om de meting te kunnen laten 
plaatsvinden. Deze Pampus voldeed ook netjes aan alle maten.

Wij danken uiteraard ook alle anderen voor hun inspanningen. 

Er zat een wat langere tijd tussen het hermeten en het  
NK 2022. Het was lastig om een geschikte datum en locatie te 
vinden. Dit jaar willen we dit voorkomen en zullen we tijdens 

het NK op het Sneekermeer de datum en locatie al bekend 
maken. De hermeting zal vrij kort na het bekendmaken plaats- 
vinden zodat er voldoende tijd gedurende de wintermaanden 
zal zijn voor eventuele aanpassingen.

De Technische commissie,
Jeroen de Groot, Bob Heineke, Richard Blickman, 
charles Koek (VZ) 
  

Het gaat goed
met de 
eenheiD 
binnen 
onze klasse 
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café-restaurant It Foarûnder op het Starteiland in 
Offingawier bij Sneek is in handen gekomen van de 
Stichting Skarsweagen. 

Stichting Skarsweagen, een samenwerking van de 
Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) en de 
gemeente Súdwest-Fryslân, voert al sinds 1992 met haar 
vrijwilligersorganisatie het beheer over het Starteiland 
inclusief havens en pontverbinding. 

Evert Jan van den Hoed, ook uitbater van Roast in 
Leeuwarden, is de nieuwe exploitant. Vroeger heeft hij 
in It Foarûnder gewerkt onder de familie Vellinga die na 
tientallen jaren afscheid neemt. Zij zorgden er voor dat It
Foarûnder al meer dan veertig jaar een begrip is op het 
Starteiland. 

nieuWe toeKoMst 

voor IT FOARûNdER als 

club nautiq
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ARTIKEl IN DE STIJl VAN IlJA lEONARD PFEIJFFER
Het was een stralende donderdagavond op de Koninklijke 
Watersportvereniging Loosdrecht (KWVL), waar de Pampus-
klasse in volle glorie samenschoof. De zon brandde fel aan de 
hemel, terwijl een zwoele zuidwestenwind van 12 tot 16 knopen 
over het water streek. Kon het nog perfecter? De opwinding 
was voelbaar onder de twaalf boten die zich verzamelden, 
klaar voor een adembenemende wedstrijd in de Pampusklasse.

Lukas Arends, de meesterlijke regisseur van de wedstrijd, had de 
startlijn als een waar kunstwerk uitgelegd. Met bewondering 
bekeek ik het schouwspel, terwijl ikzelf in de prachtige Pampus 
397 genaamd “Godin” plaatsnam. Met dit schip, een ware lust 
voor het oog, was ik vastbesloten om mijn stempel te drukken 
op de eerste serie van de dag.

Het startsein klonk als een hymne, en de zeilen bogen zich 
voorover om de wind te vangen. Als een pijl uit een boog schoot 
ik vooruit, vastberaden om als eerste bij de boventonnen aan 

Input voor chatGPT door marco Brocken: 
Ik zou graag een artikel hebben in de stijl van Ilja Leonard Pfeijffer 
over een wedstrijd in de Pampusklasse. En een versie in de stijl van 
een gedicht van Jules Deelder. Meer over de Pampusklasse vind je 
op www.Pampusclub.nl. Het volgende is de basis voor het verhaal. 
Afgelopen donderdag hadden we op de KWVL weer een mooie 
opkomst van 12 boten. Het was eindelijk weer eens subtropisch weer. 
12 tot 16 knopen wind uit het zuidwesten. Kun je het mooier hebben? 
Lukas Arends had de startlijn mooi uitgelegd. Uw verslaggever voer 
in de Pampus 397 genaamd Godin. Met dit schitterende schip wist 
hij in de eerste serie als eerste bij de boventonnen aan te komen. 
Hij meende dat dit een gate zou zijn en rondde een van de boeien 
als zodanig. Met veel lawaai werd hij gecorrigeerd door Sander van 
de 442. Er was een spreader. Dus maar weer terug en de boeien 
reglementair nemen. Dat kost punten. Sander won deze match 
natuurlijk. We hebben daarna nog drie potjes gezeild. De laatste race 
was extreem spannend. De 433 van Walter lag op kop en leek te 
gaan winnen. Echter Rob de Bruijn (432) nam hem de wind uit de 
zeilen en lag op de meet met een neuslengte voor. We hebben Walter 
nog nooit zo verbaasd zien kijken. Ook dat hoort bij zeilen. Later op 
de avond hebben we heerlijk gegeten op de club. De verhalen aan 
tafel duurden zoals altijd langer dan de wedstrijdjes zelf. Voor het 
eerst weer buiten na het natte en koude voorseizoen. Lang leve de 
donderdagavond. Met dank aan het comité.

dONdERdAGAVONd PAmPuSzEILEN 
door chatgpt

De interPretaties van ilja leonarD PFeijFFer en jules DeelDer

GEDIcHT IN DE STIJl VAN JUlES DEElDER
In het rijk der zeilen, op een donderdag zo schoon, 
Verzamelden zich twaalf schepen, als een dromerige zoen. 
De KWVL, met haar pracht en praal, Ontving hen met open 
armen, in een subtropisch verhaal.

De wind, als een minnaar uit het zuidwesten, Streek neer 
op het water, vol energie en festijnen. Twaalf tot zestien 
knopen, zo sierlijk en snel, Het waren dagen waarop 
zeelieden smelten als karamel.

Lukas Arends, de strateeg, stond daar paraat, Hij legde 
de startlijn uit, als een kunstenaar die raadt. En ik, uw 
verslaggever, in de Pampus 397 genaamd Godin, Voer 
voorwaarts, vastberaden om als eerste aan te komen, 
zonder zin.

Bij de boventonnen aangekomen, met vreugd en gejuich, 
Dacht ik dat dit een poort was, een triomf als deugd. Maar 
Sander van de 442, met luide stem en gezag, Riep luidkeels 
dat er een spreader was, een onontkoombaar slag.

Terug naar de boeien, reglementair en recht, Een fout, een 
vergissing, het kostte me echter echt. Sander, als een sluwe 
vos, won deze strijd, Een spijtige waarheid, een bittere 
realiteit.

Maar we zeilden voort, nog drie races te gaan, Vol adrenaline 
en spanning, een episch bestaan. De laatste race, zo intens 
en fel, Walter, in de 433, leek te heersen als een held.

Maar Rob de Bruijn, met nummer 432, een geduchte 
concurrent, Stal de wind uit Walters zeilen, als een genie 
in het moment. Met een neuslengte voor, op de meet als 
een vorst, Verbaasd keek Walter toe, zijn gezicht verstild 
en vermorst.

Zo is zeilen, vol avontuur en verrassingen, Een dans met de 
elementen, een spel zonder vanglijnen. Later op de avond, 
aan tafel bij de club, Genoten we van heerlijke maaltijden, 
ons verhalen zo subtiel en vlug.

De donderdagavond, als een licht in het duister, Een 
verademing na het natte en koude voorseizoen, zo luister. 
Lang leve deze avond, vol vreugde en vertier, Met dank aan 
het comité, voor het geven van dit plezier.

te komen. De adrenaline gierde door mijn aderen toen ik de 
boventonnen naderde en met verbijstering realiseerde ik me 
dat ik deze als een gate interpreteerde. Vol zelfverzekerdheid 
rondde ik een van de boeien op die manier, maar mijn 
triomfantelijke gemoedstoestand werd abrupt onderbroken 
door een tumultueus lawaai. Sander van de 442, als een orakel 
der reglementen, schreeuwde dat er een spreader was. Met een 
mengeling van verbazing en schaamte keerde ik terug en nam 
ik de boeien reglementair. De prijs die ik moest betalen voor 
deze vergissing was puntenverlies. Sander, als een valk in de 
lucht, strekte zijn vleugels en claimde de overwinning in deze 
wedstrijd.

Ondanks de teleurstelling van mijn verkeerde interpretatie, 
gaf ik me niet gewonnen. Ik voer vastberaden verder naar 
de volgende races. De competitie was intens en de geest van 
rivaliteit hing als een mist over het water. Maar het was de 
laatste race die de avond tot een episch spektakel maakte. De 
433 van Walter leek onoverwinnelijk te zijn, leidde met verve 
en streefde rechtstreeks op de overwinning af. Echter, als een 
donderslag bij heldere hemel, verscheen Rob de Bruijn met zijn 
432 aan de horizon. Hij sloop als een sluwe vos en beroofde 
Walter van de wind, terwijl hij met een neuslengte voorsprong 
de finishlijn bereikte. De uitdrukking van pure verbijstering op 
Walters gezicht was onbetaalbaar. Dit waren de momenten 
waarom we zeilden - de onvoorspelbaarheid, de strategieën en 
de epische gevechten die ons hart sneller deden kloppen.

Na de adembenemende races streek de zeilgemeenschap neer 
in het clubhuis, waar een feestmaal op hen wachtte. De lucht 
was doordrenkt met een mengeling van zeewater en heerlijke 
aroma’s, terwijl de verhalen aan tafel begonnen te stromen. 
De avond was gevuld met gelach, anekdotes en een gedeelde 
passie voor het zeilen. De tijd vertraagde, en de verhalen 
strekten zich uit tot in de vroege uurtjes. Het was een bijzonder 
moment waarop de gemeenschap samenkwam, en de banden 
werden versterkt door onze gedeelde ervaringen en zeilpassie.

Met verzadigde harten en onuitwisbare herinneringen namen 
we afscheid van deze onvergetelijke donderdagavond. Het 
voorseizoen van natheid en kou was vergeten, vervangen door 
de warmte en de voldoening van een zeilavontuur. Lang leve de 
donderdagavond in de Pampusklasse! Met dank aan het comité 
dat dit alles mogelijk maakte, hebben we een herinnering voor 
het leven gecreëerd en een eeuwige liefde voor het zeilen in 
ons hart.
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In 2022 hebben wij erg weinig geluk gehad met de data 
waarop de winterwedstrijden waren gepland. Op beide data 
konden de wedstrijden geen doorgang vinden omdat de wind 
ons in de steek liet. In 2023 kon op 22 januari en 19 maart 
gestart worden. Zondag 6 april werd de serie afgesloten. 
Er stond veel wind, meer dan verwacht. Koud was het ook. 
Gelukkig brak het zonnetje einde middag door waardoor 

WinterWeDstrijDen

Mark neeleMan 
en 
thoM Van der Pol 
Winterkoningen

Onze lieve heer werd veelvuldig 
aangeroepen door de zeilers 
Eenmaal aan de kant bleken Bob en Laurence bovenaan 
te staan met kort erachter Mike en Jack. Paul Bournas en 
Mark Neeleman volgen op enige afstand. De volgende dag 
zou spannend worden. De strijd lag na vier wedstrijden nog 
helemaal open. 

Race 5 was uitdagend, welke kant van het eiland en waar 
staat de beste wind uit welke hoek? Milco Alblas bleek dit 
raadsel uiteindelijk goed opgelost te hebben en pakte de paal, 
een lekkere overwinning in zijn nieuwe aanwinst P438. Jack/
Leon bleken goede zenuwen te hebben en zaten wederom 
voorin, 2. De rest was wisselend en dat bleek duur.

Race 6 werd een nipte overwinning voor Mark/Thom met 
wederom Bob er vlak achter. Jack en Leon hadden een 4 en 
die was cruciaal. Elke tik was raak en zelfs uit benarde posities 
kwamen ze zonder problemen weer boven drijven. Bob en 
Laurence stonden nu echter wel ferm bovenaan met 4 tweeën 
en een 5 en 6. Nog één pot te gaan….

Rob ten Herkel en Robin Claushuis waren het zat in de 7e 
start en vertrokken samen met, ja daar zijn ze weer, Jack en 
Leon…bij de bovenboei echter in een sur place met Jack/Leon. 
Bob en Mark profiteerden en konden 1 en 2 finishen. Doch….
Bob was UFD. Jack en Leon werden dus 2 en pakten zo ruim 
te titel. Consistency pays and let the other ones make the 
mistakes!!

Thom van der Pol P111

we mooi op het terras konden opwarmen. Mark Neeleman 
en Thom van der Pol (111) wonnen de gehele serie met 
overmacht. Een mooie tweede plaats werd overall gevaren 
door Thomas Allard en Bart La Grouw (330). Derde werden 
Bob Heineke en Gerard van der Krogt (453). Felicitaties aan de 
nieuwe Winterkoningen!
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Na een teleurstellende start van het 2023 seizoen hadden 
de vele gebeden en aanroepen aan zijn adres God doen 
besluiten de Pampuszeilers te belonen met extra wind 
en zon. 22 Pampusjachten hadden zich ingeschreven om 
te strijden voor de overwinning op het altijd charmante 
maar ook oh zo verraderlijke loosdrecht.

De baan was eenvoudig doch uitdagend, een bovenboei, dan 
via de spreader naar de ondergate, dan een laatste kruisrak en 
finish beneden. Voor zaterdag 4 potten en zondag 3. Het zou 
een slijtageslag blijken…

Bart In der Maur en Cas Verholt lieten meteen zien hoe het 
moet, wegvaren om nooit meer gezien te worden. Een dikke 
1 met 40 seconden voorsprong. Dat smaakte naar meer. Jack/
Leon waren steady 2.

Voor de start van pot 2 trok de wind nog wat aan tot een 
fanatieke 5 à 6 Bft. Ditmaal lukte het voor P111 Mark Neeleman 
allemaal wel, ook een 1 met Bob Heineke en Laurence van de 
Wijngaard er vlak achter. Ditmaal Mike Kamminga met Big 
John van Altena op 3 en Jack en Leon op 5. De wind bleef 
krachtig maar nam wel iets af. De shifts en drukverschillen 
waren heftig en maakte het allemaal heel spannend. Ook 
ditmaal werd onze lieve heer veelvuldig aangeroepen en dat 
op Hemelvaart, tja…Race 3 werd gewonnen door Mike/John 
en Jack/Leon pakten race 4. Een Kamminga-dominantie.

Uitslag:  Punten:
1 454 Jack Kamminga, Leon Heddes 16,0 
2 387 Bob Heineke, Laurence van den Wijngaard 19,0
3 111 Mark Neeleman, Thom van der Pol 22,0
4 444 Bart In der Maur, Cas Verholt 24,0
5 450 Mike Kamminga, John van Altena  26,0

HemelvaartWeDstrijDen 20 en 21 mei

jacK KaMMinga en leon heddes 
stijgen tot goddelijke hoogte 
First jesus, noW this! 

Jack kreeg de prijs 
uit handen van zijn 
kleindochter Emma

 Team Kamminga/Heddes in strijd met team In der Maur/Verholt

Milco en Berend Alblas

Nek aan nek race P111 en P387

lo
o

sD
r

eC
H

t

40 nIeuWs



Pampus 137, De Moanne 

ik en mijn Bemanning 
Naam:  Rick Nakken
Leeftijd:  26 jaar 
Beroep:  Yacht service coordinator Feadship – 
 De Vries Scheepsbouw Makkum

Wat ‘heb’ jij met varen en hoe ben je er toe gekomen in 
een Pampus te stappen?
Zeilen zit er al van kleins af aan in, eerst in de Flits, Schakel, 
Vaurien en daarna gingen we met een clubje (Alwin Lochorn, 
Denny Röfekamp en Thom de Haan) uit de Vaurien op zoek 
naar een vervolgklasse. Na een aantal keer bij Boelsma op 
bezoek te zijn geweest had mijn vader de Pampus 137 in 
Franeker gekocht. 

Zijn jullie een vast zeilteam of vaar je ook in een andere 
setting?
Vroeger hebben Thom en ik vaker in de Vaurien als zeilteam 
gevaren, Thom stuurde altijd en ik als bemanning. Alleen als 
we slecht zeilden lag het volgens Thom altijd aan mij. Daarna 
ging ik zelf sturen in een Vaurien. Normaal zeilt Thom altijd 
met Nico en ik met mijn vader...

Onze zeilrelatie kenmerkt zich door: 
Fanatiek zeilen, lol hebben en de gezelligheid na de wedstrijd.

Wat was de beste actie ooit van je bemanning? En wat 
de slechtste? 
Ik zeil niet altijd met Thom, ik kan hier niets verzinnen.

Wat zou je veranderen als je een dag bemanning was? 
Thom zit liever niet in het hangbroekje, wanneer het hard 
waait wisselt hij dan ook liever zodat hij lekker kan sturen.

Voor mij was ons zeilhoogtepunt tot nu toe: 
Afgelopen jaar heb ik meegevaren met het NK 30m2, dit 
hebben we toen gewonnen.

Onze sportieve ambities en doelstelling voor aankomend 
seizoen zijn: 
De Sneekweek willen we ook graag samen varen. 

Thom

Rick
  over
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ik en mijn stuurman 
Naam:  Thom de Haan
Leeftijd: 27
Beroep:  Sales – Lankhorst Taselaar

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? 
Ik ben net als Rick Nakken begonnen in de Flits en Vaurien 
en na de Vaurien bij mijn vader in de Pampus 198 gestapt. 
De laatste jaren zeilt mijn vader niet zo vaak meer waardoor 
ik als stuurman met Nico Lochorn als duo verder ging. Als 
Nico niet kan, dan kijken Rick en ik of we ook samen kunnen 
zeilen.

Doen jullie ook dingen samen buiten het zeilen? 
Ja, Rick en ik zijn hele goede vrienden waardoor we elkaar 
bijna wekelijks zien buiten het zeilen om. Wij zijn vrienden 
geworden na het Veenhoop Flits trainingsweekend. We 
sliepen op dezelfde kamer omdat onze ouders ook al 
vrienden waren. Daarna hebben wij samen gezeild in de 
Vaurien en nu dus in de Pampus. 

Aan boord vullen wij elkaar aan op de volgende manier: 
Doordat we beiden stuurmannen zijn, hebben wij onze eigen 
zeilervaringen en strategieën. Door juist een keer bemanning 
te zijn krijg je weer andere inzichten. We overleggen wat in 
onze ogen het beste is en besluiten dan wat we gaan doen.

Wat was slechtste actie ooit van je stuurman? En waar 
is hij heel goed in?
Ik weet niet direct wat de slechtste actie is geweest van Rick 
maar wel dat de ‘slechte klappen’ van hem komen en de 
‘juiste klappen’ van mij.

Wat zou je veranderen als je een dag stuurman was?
Ik zou niet heel veel veranderen. Ik ben meer van het prikken 
en hoog varen en Rick is juist van lager en sneller varen. In 
de Pampus zijn vrije wind en snelheid erg van belang.

Wat vinden jullie het leukste zeilevenement van het 
jaar?
Het leukste zeilevenement vind ik de Sneekweek. Dit is elk 
jaar een groot feest en ik ben ook altijd in de Sneekweek 
jarig. Daarnaast vindt ik de Kleine Sneekweek ook een leuk 
evenement.

mijn zeilambities en doelstellingen voor de toekomst 
zijn:
Volgend jaar gaan Rick, Nico en ik waarschijnlijk een keer 
in de 30m2 proberen te zeilen en wellicht wordt dit ons 
volgende avontuur. 

Rick

Thom
over

Foto’s: Houtevenement 2023



Hoe zit het nu eigenlijk met deze heren? Evert vaart soms 
met Stut maar ook met Gijs. Stut vaart met Bob maar 
niet altijd. Paul vaart met Gijs maar Gijs vaart ook met 
Evert en Stut. Het is reuze verwarrend. maar een ding is 
zeker. Deze Pampusveteranen zijn al vele jaren een hechte 
groep en zeilen nog altijd met heel erg veel plezier, weer 
of geen weer. Fanatisme is hen vreemd; enthousiasme 
is hun drijfveer. Ze noemen zich de Kopgroep, maar 
daarover straks meer. Het gezegde gaat: in een wedstrijd 
zeilt 20% om te winnen 80% is vulling van de plas. maar 
daarmee worden deze mannen tekort gedaan. 

Op een zonnige junidag scharen wij ons rond de Pampustafel 
bij de KWVL om de gezworen vrienden, die allen zo rond de 
80 zijn, naar het naadje van de kous te vragen. Elke vraag aan 
dit herencollectief roept zoveel reacties op dat ze allemaal 
door elkaar praten. Er wordt vooral veel gelachen. Dat begint 
al als Stut met een blauw oog aanschuift. “Foutje met de giek 
tijdens het Holland Weekend”, grinnikt hij, “kan gebeuren.” 
Nadat ze allemaal een beetje tot bedaren zijn gekomen met 
een kopje koffie, steekt Walter van wal met de eerste vraag.

1. Kunnen jullie eens optellen hoeveel jaar Pampuserva-
ring hier om de tafel zit?
Evert: “Mijn vader heeft in 1954  een zeilboot gekocht die op 
een Pampus leek. In 1960 wilde hij wedstrijd gaan varen en 
ging bij bootbouwerij Baay kijken. De oude heer Baay verwees 
hem door naar Willem Lamme die tot kort daarvoor bij Baay 
werkte. Bij Willem Lamme werden in 1960/61 de eerste twee 
Pampi na de oorlog gebouwd. Pampus 289 werd de Pampus 

van mijn vader met de naam Eider. Sindsdien heb ik met enige 
onderbreking Pampus gevaren.” Wilfred kocht in 1988 de 
P316 van Walter met de opvallende rode mast (oftewel Rode 
Piet genaamd). Paul Mönking stapte pas 10 jaar geleden in 
P383, waardoor Paul en Gijs de rookies zijn in dit gezelschap. 
Met zijn vijven komen ze aan zo’n 160 jaar Pampus ervaring. 
Dat ze op de KWVL rondlopen gaat nog verder terug; ze zijn 
inmiddels alle vijf tussen de 40 en 70 jaar lid. 

2. Hoe is dit clubje zo bij elkaar gekomen? Raden jullie 
het andere Pampuszeilers aan om met meerdere personen 
in twee Pampussen te varen zoals het uitkomt? 
Evert: “Stut en ik kennen elkaar van de middelbare schooltijd 
en hockey. Later ging ik naar Amerika. Ik heb tegen Marleen, 
die ik al kende, gezegd: als ik niet terugkom, dan moet je maar 
met Wilfred gaan.” Bulderend gelach aan tafel. Bob: “Stut en 
ik leerden elkaar kennen via de KNZ&RV in Muiden geloof ik. 
We hockeyden in een touringteam en we golfen nog steeds 
samen.” De vriendschap van Paul en Gijs ontstond op de 
klipper Stad Amsterdam tien jaar geleden. Paul: “Het was de 
eerste oversteek maar ze hadden te weinig passagiers. Toen 
zijn we met tien vriendjes als opstappers aan boord gegaan, 
waarbij Gijs en ik een hut deelden. Een en al plezier en een 
overtocht in recordtijd. Op 5 december was er geen wind en 
werden we allen naar beneden geroepen met een smoes. We 
hoorden een gil aan dek en toen we buiten kwamen zagen 
we daar een echte Sinterklaas met baard en mijter in een 
rubberboot dobberen, midden op de oceaan. Hij kwam aan 
boord met het grote boek, maar het duurde te lang en toen 
heeft iemand hem met mijter en al overboord gekieperd.  
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Moet je voorstellen hoe dat eruit ziet, zo’n baard gaat 
drijven!” Het kwam goed met de Sint overigens, haast hij zich 
te zeggen. Zijn Pampus had Paul in die tijd al en aan het eind 
van de reis was Gijs geronseld als Pampus bemanning.” 

Evert haast zich om zijn dierbare maat Henk Zwiers te noemen: 
“Henk hoort absoluut bij dit groepje.” Hij vertelt: “Toen onze 
dochters uitgezeild waren in Optimist en FJ, werd het tijd voor 
ons om samen een Pampus te kopen. In 1999 kochten wij de 
P385, waarin we veel gezeild hebben.” Helaas overleed Henk 
in 2017. “We hebben allemaal genoten van zijn vrolijkheid, 
zijn humor, snelle grappen en verhalen. Voor mij kwam daar 
nog bij alles wat je samen beleeft als zeilmaatjes en dat al 
zoveel jaren zonder een onvertogen woord.” De groep knikt 
beamend: “In gedachten zijn we nog altijd met zijn zessen.” 

Natuurlijk waren er ook periodes dat de mannen elkaar minder 
zagen. Maar ze hebben het soort hechte vriendschap, die altijd 
blijft bestaan en je any moment weer op kunt pakken. En 
hoe zit het nu met het delen van boten? Toen Henk overleed 
werd P385 verkocht. Evert is sindsdien algemene opstapper.  

Maar onderling is eigenlijk elke combinatie denkbaar, vandaar 
dat het steeds weer een verrassing is wie er in de boot zitten. 
Het systeem van een deelpampus bevalt al jaren uitstekend 
en de heren kunnen het van harte aanbevelen. Het zorgt voor 
flexibiliteit en ruimte in je agenda. 

De kern van ons zeilplezier is dat we 
het niet allemaal serieus nemen

Evert stelt dat het beschikbaar stellen van een boot aan 
Pampuszeilers in spé een goede manier is om mensen aan 
de Pampusclub te binden. Zijn dochters, die begonnen in 
een geleende Pampus 3, zijn daar het sprekende bewijs van.  
Er wordt gesproken over de voor- en nadelen van een 
botenfonds. Stut heeft het geprobeerd met de 316 en er geen 
goede ervaringen mee. Zoiets kun je alleen tot een succes 
maken als je het strak reguleert en dat kost weer tijd en mensen. 
Er is in het verleden vaker geprobeerd zoiets op te tuigen (de 
Proefbak), maar er niet van gekomen. Er wordt een andere 
interessante ontwikkeling gesignaleerd: Een Drakenzeiler heeft 
een wedstrijd Pampus gehuurd voor de Kaagweek. 

3. Er gaat een verhaal rond over een eigen clubhuis aan 
de derde plas. Hoe zit dat?
Bedoeld wordt het toenmalige huis van Paul. Stut: “Je moet 
eerst even weten: wij heten de Kopgroep. Wij varen tegen 
elkaar en zo zeil je elke wedstrijd een eentje, twee of drietje. 
Degene die heeft gewonnen krijgt van de laatste een knaak. 
Evert: “Bij Paul werden wij een keer uitgenodigd voor de lunch 
na de ochtendwedstrijden tijdens Hemelvaartswedstrijden. 
Maar door de witte wijn en de gezelligheid liep dat vreselijk 
uit en haalden we de middag start niet meer. We besloten 
toen dat kijken naar de Pampus start ook leuk was want dat 
kon heel goed vanuit de tuin aan de plas. Froukje en Sabine, 
die er ook bij waren, gingen natuurlijk wel op tijd naar de 
start. De lunch werd traditie. Maar iedere keer gingen de 
meisjes wel op tijd weg en ze finishten altijd tussen de eerste 
en de derde plek.”
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Door Walter van voorst van Beest. oPgetekenD Door sanDra Dijksman 

10 vragen aan
Wilfred Stutterheim, 

GijS makS, 
evert romkeS, 

BoB louet feiSSer, 
Paul mönkinG 

(en henk ZWierS)

de KOPGrOeP 
(Wie zi jn 
dat nu Weer?) 

Easyweek 2022 Gijs, Bob, Wilfred, Paul, Evert 

Wie is die man?
Wilfred Stutterheim was op de ALV tot voorzitter gekozen 
van de Pampusclub. Kort daarna ging hij keurig in blazer 
naar een Pampusdiner in Sneek. Je zag de Friezen kijken: 
wie is die man? Waarop Boelsma naar Walter toegaat en 
met opgetrokken wenkbrauwen zegt: “is dát de nieuwe 
voorzitter? Wat hebben jullie nou gedaan?” Waarop 
Walter zegt: “Luister Pieter, hij heeft wel de Elfstedentocht 
gedaan. “Met de taxi zeker,” zegt Pieter. Dus Walter brengt 
de mannen bij elkaar en toen bleek dat ze de tocht in 
hetzelfde jaar hadden gereden. Overigens reden in dat jaar 
Bob én de vroegere havenmeester Jan Bakker de tocht ook 
uit, maar dit terzijde. Vervolgens pakte Pieter Stut bij zijn 
jasje en nam hem mee langs alle Friese tafels. De voorzitter 
kon niet meer stuk! En zeker niet toen Stut, na zijn eerste 
speech als voorzitter,  een jonge Friese zeiler iets te luid 
hoorde zeggen “hij kan beter lullen dan zeilen” .

Vervolg op volgende pagina

EasyWeek2021-Evert en Bob Kijken naar de gemiste startHenk en EvertGijs, Evert en Paul



Roltack
Evert: “Er was een legendarische steigerborrel. We lagen met 
een rij Pampussen aan de steiger tijdens een Holland week, 
vermoedelijk eind jaren 90. We vierden zogenaamd Henks 
verjaardag aan boord, als excuus om het glas te heffen. De 
een na de andere Pampuszeiler kwam erbij zitten, werd ook 
als jarige begroet en moest dus ook een fles inleveren.  Het 
werd een heel opstootje met een tribune op de steiger. De 
lege flessen belandden onder in de boot en bij elke nieuwe 
fles riep Henk ‘roltack’ en schommelde de Pampus heen 
en weer zodat de flessen rinkel de kinkel over de vlonders 
rolden. Aan het eind werden alle lege flessen in een zeilzak 
gedaan en in de mast gehesen, en iedereen mocht raden 
hoeveel het er waren. Daarna werden ze in koor geteld en 
het bleken er 39 te zijn. Marja Frech, van toen P315, kwam, 
nadat ze vergeefs nog naar een laatste fles had gezocht 
met een pot met een zonnebloem aan en daarmee werd de 
stichting de Zonnebloem geboren. Ter bevordering van de 
‘vrolijkheid’ in de Pampusklasse. De toen in aanbouw zijnde 
sloep van Stut werd dan ook Zonnebloem gedoopt.  

4. Een aantal van jullie roeit ook. Is er sprake van een 
Pampus team?
Evert: “We roeien in een Yole de Mer en het team heet ‘de 
Pampers’. Allemaal Pampuszeilers. Willem Falter, Jan Paul 
Zumpolle, Rolf Kurpershoek, Hein Koops, Jack Kamminga en 
bij hun leven ook Wouter Botterweg, Theo van Driessel en 
Joop van der Pijl.” Al jarenlang kookt Evert een keer per jaar 
een heerlijk diner waar naar wordt uitgekeken.

5. De tijden veranderen bij de Pampussen; wat is er beter 
en wat is er minder dan vroeger?
Beter: Het donderdagavond zeilen vinden ze top en ze doen 
regelmatig mee. Paul zag vanaf zijn ‘clubhuis’ de avonden 
op de plas van lieverlee voller worden met wedstrijdzeilers. 
Van de Vrijbuiter, en later de Lasers en de Jollen, en nu de 
Pampussen. Minder: Evert vind de trend om veel korte 
wedstrijdjes achter elkaar te varen niet fijn als je wat ouder 
wordt. Ter sprake komt het a.s. Holland Weekend. “Krijgen 
we dan wel tijd om naar de wal te gaan en te lunchen, dat 
is toch veel aangenamer en gezelliger dan vier wedstrijden 
achter elkaar?” Walter merkt op dat dit wel is aangekaart bij 
het WOC. “Het lijkt alsof de klassenorganisaties minder grip 
op de wedstrijdorganisaties in het algemeen hebben dan 
vroeger.” ”Ach jongens,” zegt Stut, “In de tijd dat Rudy van 
Dijk nog zeilde is die discussie al eindeloos gevoerd, per brief. 
Het leidde er uiteindelijk toe, nadat hij eerst gevraagd had of 
het niet naar drie wedstrijden per dag kon en wat later naar 
twee, hij uit armoede zijn boot verkocht.” In het algemeen is 
iedereen tevreden met hoe het gaat binnen de Pampusclub.  
Al vindt Bob het wel jammer dat hij steeds minder mensen 
kent. Een logisch gevolg van verjonging.

Deze heren laten 
zich niet meer gek maken

6. De Pampusclub verjongt en het niveau van zeilen gaat 
omhoog. merken jullie dat? 
Er wordt veel professioneler gevaren in de top waardoor het 
meer een hi-tech bootje is geworden vindt men. Evert: “Er is 
wel een groot verschil tussen degenen die altijd voorin varen 
en de rest. Er zijn minder alleenheersers en de top is steeds 
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breder. Maar deelnemers zoals wij zorgen voor vulling van de 
plas en heb je ook nodig.” Gijs: “De kern van ons zeilplezier 
is dat we het niet allemaal zo serieus nemen. Paul: “Je kunt 
de vraag stellen wie de meeste lol heeft, de toppers of onze 
Kopgroep.” Stut komt met een anekdote. “Ik had voor de 316 
een nieuw fokje bij Martin Heineke gekocht en in de eerste de 
beste wedstrijd kruisten wij voor hem langs waarop Martin 
riep “ja, dat is de bedoeling niet!” Als iemand van de Kopgroep 
per ongeluk voorin zit, dan kijken ze je aan van: wat doe jij 
hier? Of er wordt geroepen: “Jongens ga een beetje opzij, 
jullie hebben toch geen kans. Ik mag er wel voor langs he?”

nIeuWs

Paul en Gijs tijdens EasyWeek 2015

7. Wat is jullie favoriete wedstrijd format en waarom? 
Plassenbanen of op en neer banen; de groep is het eens 
dat afwisseling van beide formats het leukst is. “Want als je 
alleen maar sprint en de wind constant is dan weet je na een 
paar keer wel aan welke kant je moet zitten en wordt het 
meer van hetzelfde. De eilanden bij een plassenbaan kunnen 
daarentegen nogal eens voor verrassingen zorgen.” Evert: 
“Maar die eindeloze lange voordewindse rakken van vroeger 
willen we toch niet terug.”

8. Wat is jullie favoriete zeilevenement en waarom?
“De Beulaeker,” vindt iedereen. “Vanwege die appartementen 
aan het water. Dat was ongelooflijk gezellig. Er volgt een 
verhaal over een rit naar en van restaurant de Lindehof. 
Paul was de Bob. “Want ik had de grootste auto. Ik vond de 
heenweg al lastig maar kon al helemaal niet meer de weg 
terugvinden, dus we kwamen tot drie keer toe langs dezelfde 
politiefuik met een auto vol herriemakers die riepen “hee, 
waar kennen we mekaar toch van?” Na de derde keer moest 
Paul toch echt even uitstappen en blazen. Maar dat liep 
goed af. Mooie avonturen. Maar van de plas af gaan doen ze 
eigenlijk niet meer. 

9. Soms wordt er gevraagd om een apart master master 
master klassement met eigen (hang)regels. Dat is niks 
voor jullie toch? 
De meningen hierover zijn verdeeld. Hoeveel Master cate-
gorieën moet je dan maken? Er is al een categorie 60+. Moet 
er een Legend komen voor 80+? Een extra aftrek wordt gezien 
als lastig uitvoerbaar bij weinig starts.

10. mogen jullie zelf verzinnen
Stut: “Ik vraag mij af hoe de nieuwere Pampuszeilers naar ons 
kijken. Afgelopen wedstrijd ging P75 tot twee keer toe over 
stuurboord, na geroepen te hebben “kan die”? vlak voor ons 
langs. De derde keer ging het precies andersom. Heel leuk dat 
hij na de wedstrijd naar mij toe kwam met een biertje. Daaren-
tegen sprak een jongere zeiler hem onlangs wat meewarig 
aan: “Dat jullie nog altijd meedoen!” Wederom bulderend 
gelach. Deze heren, ooit door het KWVL bestuur ‘de Ayatollahs’ 
genoemd, laten zich niet meer gek maken. 

Wij varen tegen elkaar 

Waarin schuilt het geheim van hun (Pampus)vriendschap? 
Bob: “Gelijkheid in ‘outlook of life’. Je begrijpt elkaar met een 
half woord en je hebt dezelfde insteek en dezelfde visie op een 
aantal zaken. Heel blij zijn met elkaar.” Stut vult aan: “Zonder 
ruzie. We hebben een lange band en die blijft ook bestaan als 
iemand een keer de plank misslaat.” Paul: “We hebben dezelfde 
chemie.” Evert: “We zijn allemaal verdomd aardig, maar ik 
kan wel ongeduldig zijn. Gelukkig heeft iedereen een grote 
tolerantie.” Paul, met een knipoog naar Stut: “Zelfs als iemand 
een fout maakt waardoor zijn stuurman een blauw oog krijgt.” 
Walter voelt helemaal aan wat er bedoeld wordt. “Mannen 
hebben dat” beaamt hij. Walter zat met Henk Zwiers vroeger 

V.l.n.r. Evert, Walter, Stut, Paul, Gijs, Bob, Annelien Zwiers

Evert en Henk Stut en Bob Gijs en Paul

op hetzelfde internaat, ’voor kinderen van moeilijk opvoedbare 
ouders’ zoals Henk dat noemde. Gijs: “We delen ook andere 
dingen samen.” Er wordt gegolfd, gereisd, gewielrend, geroeid 
en geschaatst. 

Het wordt tijd om deze vrolijke sessie af te ronden Het is ver na 
lunchtijd en de overheerlijke Loosdrechtse visbordjes van Pos & 
van Hooff lonken. Of ik alle bovenstaande quotes aan de juiste 
personen toeschrijf maakt niet zoveel uit. Hun inzichten over 
elkaar zijn inwisselbaar. Het geeft de sfeer in de groep goed  
weer. Dit is een stelletje verdomd aardige kerels en levens-
kunstenaars die een vriendschap hebben voor het leven. Op 
welke behaalde zeilresultaten zijn ze eigenlijk het meest trots? 
Er wordt hard gelachen rond de tafel en collectief geantwoord: 
“Daar hebben wij geen actieve herinnering aan.”
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Willem Falter (P312) kon dit voorjaar 
zijn ogen niet geloven toen hij een 
Pampus spotte in de haven van 
Marbella. En dan nog wel een prachtig 
exemplaar. Zag hij dit wel goed? Het 
verhaal gaat dat hij stiekem onder het 
dekzeil heeft gekeken of het echt een 
Pampus was! De eigenaren hadden 
hun P428 mee naar Spanje genomen 
om tijdens de vakantie nog wat zeil-
uren te maken. 

CARAmBA! 
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Pampus & People

Ko Otte (P402) ontving een koninklijk onderscheiding uit handen van burgemeester Jannewietske 
de Vries. Ko werd naar het stadhuis gelokt voor een overleg over de toekomst van het starteiland, 
maar tot zijn verrassing benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Duizendpoot Ko is vele 
jaren bestuurslid van de KWS en gelieerde stichtingen geweest en is tegenwoordig bestuurder van 
stichting Skarsweagen en aanvoerder van de vrijdag vrijwilligersploeg. Ook was hij bestuurslid van 
de Pampusclub en is hij thans voorzitter van de stichting Johanna Jacoba. Die onderscheiding is 

dus dik verdiend. Van harte proficiat Ko!

KO OTTE geridderd 

Vette pech voor Eduard Hafkamp, 
bemanning van Walter van Voorst van 
Beest P433. Op weg naar het aanleggen 
tijdens het Holland Weekend verstapte 
hij zich in de boot en brak zijn kuitbeen. 
Voorlopig geen zeilen meer helaas. 
Het Pampusnieuws wenst Eduard een 
voorspoedig herstel.

BEENBREuK 
aan boord

Op 2 april 2023 troffen bestuur en ereleden elkaar 
op de KWVL. Jammer moest Gerard Paulich verstek 
laten gaan om gezondheidsredenen. Er werd 
druk bijgepraat en men wisselde ideeën uit. Ook 
stond men stil bij het verlies van ereleden Hans 
In der Maur en Martin Heineke. De bijeenkomst 
wordt altijd zeer gewaardeerd. Op de foto v.l.n.r. 
Pieter Boelsma, Milco Alblas, Marco Bosma, 
Walter van Voorst van Beest, Jorden Spijker,  
Peter Hoogendam, Sandra Dijksman, Charles Koek.

ERELEdEN lunch

Ons blad zou er niet zo mooi 
uitzien zonder de foto’s van 
Eize Hoekstra. Het lijkt 
wel of ze elk jaar mooier 
worden. Het is een kunst 
om Pampussen, die immers 
geen spinaker en weinig kleur 
hebben, toch elke keer weer 
interessant te in beeld te krijgen. 
Door zijn grote lens krijg je Eize zelf zelden te zien, zoals deze 
close up, genomen is tijdens het 2022 NK Loosdrecht, bewijst. 
Schipper van dienst is Lukas Arends.

VOOR dE LENS

  Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
met betere prestaties

Veenema Olie, Chemie en Energie

Druk, druk, druk? Waar haal je toch de energie vandaan? Bij Veenema in Sneek 

natuurlijk. Als 100% familiebedrijf weten we wat erbij komt kijken om de zaak 

draaiende te houden. Als leverancier van o.a. GTL Diesel (Gas To Liquid) doen we 

daarom net dat beetje meer. GTL zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen

en is bovendien niet gevoelig voor bacterievorming. Dus ook voor uw ultra schone 

brandstof vaart u naar de jongens van Veenema. Raadpleeg onze website voor de 

verkooppunten.

T (0515) 42 01 51   |    veenemaolie.nl

Non-stop Veenema anton vlasman, 
van vollenhovenstraat 21, 3016 Bg rotterdam 

www.antonvlasman.nl

slim 
 is kiezen voor
korte lijnen

Kwaliteit in installatiewerk begint met wederzijds 
vertrouwen en korte lijnen. Wij weten wat onze 
klanten willen en zorgen ervoor. otte-installaties.nl

geregeld.
aangenaam 

Heerlijk dineren, 
vergaderen en spetterend feesten 

voor de leden en introducés van de KWVL

035 582 34 85
reserveren@penh-catering.nl

www.kwvl.nl/restaurant

Op 3 en 4 juni werd het NK Sprint in de 12-voetsjol gehouden 
in Loosdrecht. Sabine en Froukje Romkes (H680) wisten de titel 
te veroveren en gaan hiermee de geschiedenis in als eerste 
(vrouwelijke) sprintkampioenen in de jol. Zij verzamelden in 16 
races 63 punten, met 4 eerste plaatsen. Volgens een superblije 
Sabine zijn hun vele Pampus starts mede debet aan het succes. 
“Daardoor ben ik gewend agressiever te starten.”

PRImEuR 
VOOR SABINE EN 
FROuKJE
Blauwe wimpel 
NK Sprint 
12-voetsjol



Tijdens het wedstrijdzeilen vaar je onder de regels; maar 
die zijn geschreven voor specifieke feiten. Over bakboord 
boeg heb je voorrang ten opzichte van een boot over 
stuurboord boeg. maar boten zijn niet statisch, derhalve 
wisselen de feiten voor een boot en dus zullen er 
overgangen zijn tussen voorrang hebben en vrij blijven 
en andersom.

Regel 15 is geschreven om met die overgang om te gaan. 
Wat veel boten echter niet onthouden en toepassen, is dat 
regel 15 afhankelijk is van hoe je voorrang krijgt. Krijg je 
voorrang door een overgang die jij hebt geïnitieerd, moet je 
ruimte geven. Krijg je voorrang doordat de andere boot je die 
voorrang geeft, hoeft dat niet.

Twee boten varen over stuurboord boeg. Afstand is ongeveer 
twee romplengtes tussen spiegel van de voorste boot en 
boeg van de achterste, maar de voorste boot vaart wel 
anderhalve romplengte lager. Voorste boot heeft voorrang 
(RvW 12) maar loeft op. Op het moment dat zijn boeg door 
de wind gaat wordt hij de boot die moet vrij blijven (RvW13) 
en krijgt de achterste boot voorrang.

Regel 15 is niet van toepassing op de achterste boot omdat 
de voorste boot die zelf “opgeeft”. Hij verkrijgt voorrang door 
handelingen van de andere boot. Hij hoeft geen ruimte te 
geven, mag gewoon rechtdoor varen en het is de plicht van 
de boot die aan het overstag gaan is, om vrij te blijven.

Op het moment dat de overstag gaande boot een aan-
de-windse koers bereikt heeft, is regel 13 niet langer van 
toepassing en verkrijgt deze boot weer voorrang onder regel 
10. Bakboord – Stuurboord. Maar de bakboord boot heeft 
zelf die voorrang verkregen en is nu wel onderworpen aan 
regel 15 en moet de stuurboord boot ruimte geven om vrij te 
kunnen blijven.
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De gele boot moet tussen positie 4 en 5 oploeven om blauw 
ruimte te geven vrij te kunnen blijven.

Tenslotte in positie 6 wordt de blauwe boot weer de boot met 
voorrang onder regel 11 (Loef-Lij) en ja, met toepassing van 
regel 15. 

Regel 15 is alleen van toepassing op de boot met voorrang. 
Een beperking op zijn voorrangsrecht.

Via de redactie kreeg ik de vraag:
Wat is een redelijke tijd/afstand die het 
bovenste schip moet krijgen om overstag te 
kunnen gaan?

Een goede vraag, maar niet gemakkelijk te beantwoorden. 
In regel 15 staat dat de boot ruimte moet krijgen om vrij te 
kunnen blijven. Ruimte is gedefinieerd. 

Bi
js

Pi
jk

er
en

15 VooRRaNG VERKRiJGEN
Wanneer een boot voorrang verkrijgt, moet hij aan- 
vankelijk de andere boot ruimte geven om vrij te  
blijven, tenzij hij voorrang verkrijgt door de hande- 
lingen van de andere boot.
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De heersende omstandigheden hebben dus invloed op die 
afstand. Windkracht 5? Meer afstand. Maar ook type boot. 
Denk maar eens aan het verschil tussen een catamaran en een 
Pampus voor diezelfde overstag manoeuvre. 

Prompt manoeuvreren met goed zeemanschap. Oftewel, 
blauw mag niet aarzelen, maar moet in positie 4 meteen 
beslissen of hij overstag gaat of afvalt, om er achterlangs te 
gaan. Geen excuses voor een incompetente bemanning….. 
Echter, goed zeemanschap betekent ook dat niet van Blauw 
verlangd mag worden dat hij een “crash” overstag moet 
maken om vrij te kunnen blijven.

Theoretisch, bij een Pampus, windkracht 3, op binnenwater 
met geringe golfslag, schat ik die afstand voor naar achter 
op twee lengtes – beiden zullen binnen een lengte overstag 
kunnen gaan. Maar als de zijdelingse afstand groter is dan 
één lengte, kan geel niet overstag zonder rekening te moeten 
houden met regel 15 en misschien op te moeten loeven om 
blauw ruimte te geven. Is de zijdelingse afstand minder dan 
een lengte of zelfs kleiner (boten varen rechte achter elkaar) 
dan kan de voorste boot overstag met zeer geringe afstand 
tussen spiegel en boeg.

Wens jullie een vruchtbaar seizoen,

Jos

Wisseling van voorrang en vrij Blijven

RUiMTE
De ruimte die een boot nodig heeft onder de heersende 
omstandigheden, met inbegrip van ruimte om te 
kunnen voldoen aan zijn verplichtingen op grond van 
de regels van Deel 2 en regel 31, terwijl hij met goed 
zeemanschap prompt manoeuvreert.
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Van 14-18 augustus wordt de EasyWeek gehouden. Wij 
vroegen ons af wat de superactieve commissie deze keer 
weer voor leuks bedacht heeft voor de Pampuszeilers. 
Niet makkelijk want de lat ligt hoog! Eltjo Heddema 
vertelt wat de deelnemers zoal kunnen verwachten.

De wedstrijden
Ons doel is om met de EasyWeek een week aan te bieden 
waarbij Pampuszeilers zowel op het water als op de wal aan 
hun trekken komen. Het concept is eigenlijk sinds het begin 
van de EasyWeek niet echt veranderd; ’s middags zeilen en 
daarna (bijna) iedere dag een mogelijkheid om de activiteiten 
op het water, de toestand van de wereld, “Geheimtips” over 
de trim, transfergeruchten bij Ajax (of andere clubs) en alle 
andere (on)belangrijke zaken uitgebreid met elkaar door te 
nemen. Het wedstrijdgedeelte wordt als altijd door het WOC 
van de KWVL verzorgd; twee startgroepen om de kans op 
schades te voorkomen. Sinds enige jaren varen we niet iedere 
dag een plassenbaan, maar behoort een “up-down” baan ook 
tot de mogelijkheden. Een welkome uitbreiding die er vooral 
voor zorgt dat we voldoende starts kunnen doen als de wind 
ons onverhoopt in de steek laat. Om alles hanteerbaar te 

houden werken we met een maximum van 50 boten. Als er 
meer inschrijvingen zijn dan kijken we in, overleg met WOC, 
wat er mogelijk is en vrijwel altijd vinden we een oplossing.  
Afgelopen winter hebben we een korte enquête gehouden 
onder de deelnemers om te kijken of er behoefte is aan 
veranderingen in het format. Hoewel Pampuszeilers op 
het water lang niet altijd dezelfde mening hebben, gaf de 
enquête een behoorlijk eensgezind beeld. Duidelijk is een 
enigszins conservatieve inslag (niet verrassend gezien leeftijd 
van deelnemers en boten) om onderdelen uit het verleden 
(borrel aan de plas) weer te laten herleven. De thema’s van 
de afgelopen jaren werden zeer gewaardeerd. Als commissie 
gaan we uiteraard kijken wat er, nu covid echt achter de rug 
lijkt, mogelijk is. 

Thema New England
Onze voorbereiding voor een nieuwe EasyWeek begint 
ieder jaar met een keuze voor een toepasselijk thema. De 
commissieleden reizen daarvoor gedurende het hele jaar 
de wereld rond en de meest exotische locaties komen dan 
ter tafel, variërend van Spitsbergen tot Nieuw-Zeeland, en 
vrijwel alles wat daartussen ligt. De uiteindelijke keuze werd 
echter couch-surfend gemaakt, na het kijken van de Netflix 
aflevering “race of the century”; namelijk New England. 
Dit biedt alles wat we nastreven: mooi zeilen (1 wedstrijd 
per dag, in de middag als er wind is) en een aantrekkelijk 
walprogramma. Denk bij New England dus niet alleen aan de 
conservatieve New York Yacht Club leden met hun strooien 
hoedjes maar dus ook aan de no-nonsense Australiërs die 
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voor de nodige vernieuwing en opschudding zorgden. We 
willen de discussie ook wel aan om te kijken hoe ver men 
kan gaan om het zeilen nog te laten lijken op zeilen. Passen 
er foils onder een Pampus? Is een houten boot echt historie 
of juist om te koesteren? De huidige apparaten waarmee de 
America’s Cup wordt gevaren. 

De apparaten waarmee 
de America’s cup 
wordt gevaren; zijn dat 
nog zeilboten?

Van Lanschot nieuwe hoofdsponsor
Het programma van de EasyWeek wordt grotendeels mogelijk 
gemaakt door onze sponsors. Heel blij zijn we met onze 
nieuwe hoofdsponsor Van Lanschot Bankiers. Van Lanschot 
is al betrokken bij de zeilsport met ondersteuning van 
Marit Bouwmeester (Ilca 7, meervoudig medaillewinnaar), 
fantastisch dat ze ons ook steunen. Daarnaast zijn er een 
aantal andere sponsors die ons al jaren trouw steunen: Salome 
Advocaten, Contender Sailcloths, Heman Verhuur, Frontwise, 
Hotelbrokers.nl en Veenman Makelaars. De catering, belangrijk 
onderdeel van de EasyWeek, wordt ieder jaar fantastisch 
verzorgd door Pos & Van Hoof Catering.

Wisseling van de wacht
Wij hebben afgelopen jaren de EasyWeek met veel plezier 
georganiseerd en zo onze eigen accenten aangebracht. We 
denken dat het goed is als er een nieuwe enthousiaste groep 
opstaat die de organisatie op zich gaat nemen, daarom 
is dit jaar het laatste jaar voor ons. Wij zijn begonnen als 
een helemaal nieuwe commissie, dat is ons goed bevallen. 
Een geheel nieuwe commissie voor de organisatie van de 
EasyWeek in 2024 (en verder) geeft weer ruimte voor andere 
accenten en verfrissende inzichten en de mogelijkheid voor 
anderen om bij te dragen aan de Pampusclub en de Easyweek 
als evenement te blijven behouden voor de toekomst. 

De Easyweek commissie
Eltjo Heddema P 362, 
Evelyn van Leur P 448, 
Jan Wilkens P 333, 
Pieter Vinks P 367, 
Manfred Schepers P 312 
en voorzitter Lukas arends P 362 
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Foils
onder een paMpus?

easyWeek 2023
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Varen is varen
“Welkom aan boord.” Wanneer hoor je dat nog? Niet in de 
Kwadraat, want dat gebeurt bitter weinig. Dit is andere koek. 
Vanaf de kade kijk ik tegen een flatgebouw en nadat ik via 
de loopplank de eerste meter of acht genomen heb volgen 
nog vele etages voordat we de brug bereiken. De hoogste 
verdieping met bijna rondom glas en een fascinerend uitzicht 
én overzicht.

Uitzicht over de Maasvlakte 2 met één en al terminal, kranen 
en bergen containers. Kilometerslange kades met zeeschepen, 
coasters en een enkel binnenvaartschip. Overzicht op de 
enorme kraan die “doosjes” oppakt vanuit de diepte en 
in no-time op een trailer op de kade heeft gezet. Volledig 
automatisch rijdt de trailer uit het gezichtsveld.

 Ik bevind me in het logistieke hart van Europa, aan boord van 
de Njord, één van de vijf coasters van Visser Shipping. Mijn 
gastheer is Albert, oudste zoon van Douwe en Aleida Visser. 
Kapitein Albert, slechts 31 jaar, kennen we als stuurman van 
16m2 4373 met Anneke aan de fok. Dat laatste was dit jaar 
even anders want Anneke en Albert zagen hun gezin dit jaar 
groeien naar vijf leden dus bemannen zat er even niet in. 
Vader Douwe zeilt in Pampus 381 ‘Janboel’, althans wanneer 
hij niet op het Grouster skûtsje te vinden is. 

Er volgen vele etages 
voor we de loopbrug bereiken
Ik geef mijn autosleutel aan de stuurman. Hij rijdt ‘m straks 
naar de andere haven waar we naar toe varen. Ik raak niet 
uitgekeken…, zie een enorme bedrijvigheid vanaf de hoge 
uitkijkpost en hoor Albert de ene na de andere oproep 
beantwoorden over de boordtelefoon met leden van het 
14-koppige bemanningsteam, met de haven autoriteiten, 
met de opdrachtgever en… met heit. Douwe is in de buurt 
met de Orion; in Schiedam bij Damen Shipyards om precies 
te zijn. Er heeft weer het nodige onderhoud en vernieuwing 
plaatsgevonden; een continu proces om de vloot in 
topconditie te houden en voorop te lopen in de noodzakelijke 
modernisering.

Albert switcht aan de telefoon regelmatig van Nederlands 
naar Engels en ook met de bemanning wordt NederFriesEngels 
gesproken. Ze begrijpen elkaar, zo blijkt, want alles verloopt 

strak volgens planning. “Yes, start engine. Half an hour.” Even 
later voel ik trilling in het schip: 11.000 paardenkrachten 
worden tot leven gewekt. Warming-up voor een klein uur 
varen. De laatste containers worden aan boord gezet en de 
Rotterdamse roeiers gooien de trossen los. Albert is nu zelf 
even stuurman en alsof het een sloepje is draaien we weg 
van de kade, op naar de volgende terminal. Albert is in zijn 
element, ik kijk bewonderend hoe hij de rust zelve is. Hij 
bedient de hoofdmotor en boegschroef alsof het niks is, ziet 
mij kijken en zegt: “varen is varen Reinout.” Ja ja.

Ik voel trilling in het schip en 
11.000 paardenkrachten worden 
tot leven gewekt 

onafhankelijk en sterk in logistiek 
Om mij heen kijkend lijkt het een slakkengang waarmee we 
langs mammoetschepen varen, containers, tankers, LNG, hier 
en daar een binnenvaartschip en kranen, kranen en kranen. 
We kruisen een coaster van vergelijkbare afmetingen met een 
“anker sleepboot” die dwars achter het schip moet bijsturen. 
Op de weg heb je chauffeurs waarvan je je afvraagt hoe ze 
ooit aan hun rijbewijs gekomen zijn en dat is op het water niet 
anders, zo begrijp ik. Visser Shipping onderscheidt zich van 
de concurrentie door de grote mate van onafhankelijkheid. 
Een sleepboot komt eigenlijk alleen voor in noodgevallen 
en loodsen hebben ze ook niet nodig. Hiermee worden de 
opdrachtgevers behoed voor bijkomende kosten. 

“Ooit wel meegemaakt dat de motor uitviel en we op een 
sluis afstevenden. Onmiddellijk een sleepboot opgeroepen 
maar gelukkig kon net op tijd de storing verholpen worden 
en op eigen kracht een serieus incident voorkomen worden”, 
vertelt Albert.

Mijn gevoel van snelheid blijkt een misvatting: 18km/uur 
verzekert Albert mij en ik denk jammer, het mag nog wel even 
langer duren. Even later draait de Njord 180 graden en liggen 
we stil – ik schat nog geen 30cm van de fenders – en zijn er 
weer roeiers druk om de 7cm dikke trossen om de bolders 
te leggen. Ook hier gaat het verder met lossen en laden van 
dozen zoals Albert ze noemt. 
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Door reinout klaPWijk

OP werkbezoek 
BIJ Visser shiPPing
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Alsof het een sloepje is draaien 
we weg van de kade
Een kleine 800 containers kunnen vervoerd worden met de 
Njord en 200 hiervan kunnen aangesloten worden op de zelf-
opgewekte krachtstroom om de inhoud te koelen. Gisteravond 
aangekomen vanuit Edinburg, vijf terminals aandoen om 
te laden en lossen en morgen op weg naar Göteborg. De 
charteraar waarmee een contract is afgesloten, regelt de 
bevrachting maar Albert en zijn team moet meedenken en 
controleren in de laadplannen. Het moet logistiek kloppen 
met de laad- losplanning, je schuift niet even een doosje opzij.

Machtig mooi
Trots geeft Albert een rondleiding tot in de diepste krochten, 
de machinekamer, generatoren, werkplaats, van de ene 
technische ruimte naar de andere en overal geeft Albert 
uitleg . Of het de stroomopwekking betreft of de ballasttanks, 
de pompinstallaties, de stookolie bewerking voordat deze de 
motor ingaat, het vervangen van een cilinderkop: voor Albert 
zijn er geen geheimen, hij heeft alles al eens in zijn handen 
gehad, zo krijg ik de indruk. 

Gisteravond uit Edinburgh, 
vijf terminals aandoen 
en morgen naar Göteborg
De Njord is in 2007 gebouwd en in 2021 gekocht door Visser 
Shipping. Veel achterstallig onderhoud is al weggewerkt, 
grotendeels door de eigen bemanning, en veel staat op de 
planning voor verbetering, waaronder de conservering 
oftewel het schilderwerk. Ook dit wordt met eigen handen 
aangepakt.

Alle schepen van Visser Shipping gaan om de tweeëneenhalf 
jaar het dok in om ook het onderwaterschip onder handen te 
nemen.

Een grote investering is de gloednieuwe scrubber, een 
wasinstallatie voor de uitlaatgassen om de emissie van 
schadelijke stoffen te reduceren. De Sven-D en Spirit zijn 
zusterschepen van de Njord en dit betekent dat er een 
jarenlange ervaring is met de techniek van deze schepen.
Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe ontwikkeling 
waar niet al te veel over gezegd kan worden omdat Visser 
Shipping waarschijnlijk de eerste rederij is die hiermee komt. 
Het moet een significante besparing op de CO2-uitstoot gaan 
brengen. We wachten af…

Mooi om iemand die je kent van, en identificeert met een 
Zestienkwadraat en het succesvolle skûtsje van Grou, in zijn 
werkomgeving te zien, volledig in zijn element. Machtig mooi!

Met dank aan de 16m2 klassenorganisatie werd dit artikel 
overgenomen uit Kwadraat & Praat Magazine 2023.
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Ons wordt altijd verteld dat hard werken en doorzetten 
tot succes leiden. Toch is dat lang niet altijd het geval. 
Hoe vaak blijven we niet op het verkeerde pad lopen, een 
doodlopende weg volgen, voordat we het roer omgooien? 
mensen hebben nu eenmaal een hekel aan verliezen, de 
gevoelens die daarmee gepaard gaan zijn heftiger dan 
de gevoelens bij behaald succes. U kent dat wel: winnen, 
ach ja. maar verliezen, eraf worden gezeild? Oef, dat 
doet echt pijn!

We hebben een natuurlijke neiging tot consistent denken en 
handelen. Bovendien wordt doorzetten sociaal doorgaans 
meer gewaardeerd dan opgeven. Stoppen met iets waarin 
we tijd, energie (en geld) hebben gestoken - een baan, een 
project, een onderneming, maar ook een relatie, laat staan 
een nieuw setje zeilen - stellen we daarom doorgaans lang uit. 
Zeg maar: te lang op de verkeerde slag blijven, in de hoop dat 
het beter wordt. Te lang in de vuile wind van je tegenstander 
blijven hangen, uit angst het veld los te laten. Maar dat is dan 
nog maar zeilen.

In januari verscheen er een nieuw boek van Anne Duke, 
psycholoog en voormalig pokerkampioen: Quit. The Power of 
knowing when to Walk Away. Als voormalig wereldkampioen 
pokerspelen moest zij één ding goed kunnen, op tijd stoppen. 
Haar belangrijkste les is: maak voordat je aan iets nieuws 
begint eerst een lijstje met tekenen die je vertellen dat je 
weer moet stoppen. De zogeheten kill criteria. Bijvoorbeeld 
wanneer je baas je passeert voor een belangrijk project zonder 
dat je perspectief hebt op een alternatief. Of wanneer je 
partner je voor de eerste, vooruit: tweede keer, bedriegt. Of 
hoe dicht je maximaal bij de lay-lijn wilt komen voordat je 
(noodgedwongen) overstag gaat. Een mooi voorbeeld is ook 
de afspraak die Mount Everest klimmers van tevoren maken 
wanneer ze stoppen met hun poging de top te bereiken. Ook 
als je nog maar honderd meter van de top verwijderd bent, 
houd je je aan de stoptijd. Want midden in je toppoging 
kan je niet helder denken. Anne Duke noemt een filesituatie 
waardoor twee klimmers moesten vaststellen dat hun poging 
waarschijnlijk te veel vertraging zou oplopen om weer op tijd 
te kunnen afdalen. Als enige twee klimmers overleefden zij de 
expeditie omdat zij wél besloten om onverrichter zake op tijd 
naar het basiskamp terug te keren.

Het roer om! 
Tegelijk maak je een lijstje met signalen die aangeven dat je 
op de goede weg bent. Bijvoorbeeld dat je een overplaatsing 
krijgt aangeboden die op je verlanglijstje van interessante 
vervolgstappen in je carrière staat. Of dat je partner zich bij 
thuiskomst na een etentje met een ex-geliefde in je armen 
stort. Of dat je op de lange slag naar de boei zit.

Ook bouw je periodiek evaluatiemomenten in. “A state and 
a date”, noemt Anne Duke dat. Anders gezegd, zou ik met 
de kennis van nu dezelfde beslissing nemen. U kent dat wel, 
achteraf aan de bar, ”als ik toen overstag was gegaan, dan…”. 
In gewoon Nederlands: as is verbrande turf. Maar dat levert 
misschien toch wel een les voor de toekomst op.

Anne Duke is niet de enige die ons laat zien op tijd te stoppen. 
Ook een andere onderzoeker, André Spicer, hoogleraar 
organisatiegedrag, leert ons een belangrijke les. Mensen die 
doorbijten bij tegenzin en tegenslag, kunnen zich juist onnodig 
een hoop problemen op de hals halen. Te lang doorgaan met 
een onderneming, kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid 
in geval van faillissement, weet ik als advocaat. Maar ook: die 
mensen kunnen juist nieuwe, betere kansen missen. Stoppen 
is niet alleen iets opgeven uit het verleden, maar ook kiezen 
voor een betere toekomst. Daarbij laat medisch onderzoek zien 
dat het doorwerken aan doelen die feitelijk onhaalbaar zijn, 
onder meer kan leiden tot chronische stress, hoge bloeddruk 
en depressiviteit.

Ik ben onlangs 65 geworden, dat mag u gerust weten. Of dat 
daarmee te maken heeft, weet ik niet, maar ik heb besloten om 
weer meer wedstrijden in de Pampus te gaan varen. Niet dat 
ik ooit gestopt was, maar daar leek het wel op. Waarom niet 
definitief een streep gezet onder mijn jarenlange, vergeefse 
pogingen de top te halen? Omdat er geen alternatief voor 
de Pampus is. Daarom heb ik op mijn oude dag het roer 
omgegooid. Ik houd niet van te snél opgeven, en geloof 
natuurlijk ook in de deugden van doorzettingsvermogen. 
Niets gaat immers vanzelf. Maar ik heb wel besloten dat ik 
vanaf nu alleen nog maar dingen doe, die ik leuk vind. En 
vooral, zo lang ik die leuk vind. Dus ik heb bedacht dat ik het 
zeilen wat meer relativeer, ik probeer voorin te varen, maar 
zo niet: so what? Houdt u mij daaraan, als ik na de wedstrijd 
de koe in de kont kijk en aan de bar weer eens stevig sta te 
mokken?   

aai sCHaBerg
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As is verbrande turf

Te lang op de verkeerde slag blijven, 
in de hoop dat het beter wordt




